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Nog meerv.hetzelfde, of iserechtiets nieuws?



Meer van hetzelfde?

u hetjaar ten einde loopt en het volgende

begint, vraag je je misschien af of de dagen
die voor ons liggen eindelijk anders zullen zijn.
Misschien denk je wel eens: hoe meer er
verandert, hoe meer er toch ook hetzelfde blijft.
Waarom wensen we elkaar dan toch weer een
“Gelukkig Nieuwjaar”? Geloven we echt dat er
iets nieuw zal zijn in het jaar dat voor ons ligt?

Elk jaar brengt meer van hetzelfde - hetzelfde
oude verdriet, dezelfde teleurstellingen,
hetzelfde rennen achter relaties, spullen of
plezier. Maar het stelt nooit helemaal tevreden.
Bijna drieduizend jaar geleden moest een hele
wijze koning met de naam Salomo toegeven: "Er
is niets nieuws onder de zon...” (Prediker 1:9). Hij
sprak over de schijnbare zinloosheid van het
leven. Er worden kinderen geboren en ouderen
sterven, steeds opnieuw. “De ene generatie gaat
en de andere generatie komt, maar de aarde blijft
voor eeuwig staan..” (Prediker 1:4). De



kleinkinderen worden al snel grootouders; de
kraamkamer maakt al snel plaats voor het
sterfbed.

Alles om ons heen draait op die zinloze
herhaling: “De zon gaat op, de zon gaat onder... De
wind gaat naar het zuiden en draait naar het
noorden... Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt
de zee niet vol. Naar de plaats vanwaar de rivieren
kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar
weer te gaan stromen.” (Prediker 1:5-7)

En onze eigen agenda is net zo. Je hebt net de
was gedaan en je kunt weer opnieuw beginnen.
Zo gaat het met knipbeurten, met het werk in de
tuin, met het betalen van rekeningen en met het
onderhoud van de auto. Is dat alles wat er in het
leven is?

Maar meer dan dat herinnert Salomo ons: “Het
oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt
niet vol van horen.” (Prediker 1:8). De boeken die
je leest, de dingen die je kijkt - eigenlijk alles
wat je tot je neemt, zowel voor je lichaam als



voor je ziel, lijkt niet tevreden te stellen. Je blijft
terugkomen voor meer. En meer. En meer.

Volgens Salomo zou het allemaal niet vanzelf
beter worden. “Wat er geweest is, dat zal er weer
zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon.” (Prediker 1:9)

Iemand boven de zon

oeten we toegeven aan dit fatalisme? Als

dat wat Salomo “onder de zon” zag alles is
wat er is, dan ja. Maar wat als er meer is, een
werkelijkheid buiten deze zichtbare wereld? Ex
moet toch meer zijn dan het vinden van een
goede baan, het afbetalen van de hypotheek,
met pensioen gaan en vervolgens een mooie
begrafenis hebben!

Kunnen we daar achter komen? Is er een manier
waarop er echt iets nieuws kan gebeuren? Niet
zomaar iets nieuws proberen, maar echt
opnieuw beginnen, een nieuw leven? Wat als er



iemand boven de zon zou zijn, iemand in de
hemel die zou komen en je zou vertellen over
een nieuw begin, iemand die je al de geheimen
van dat leven zou laten zien? Dan zouden we
het weten.

En ditis het geheim wat de Bijbel onthult:
“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie,
alles is nieuw geworden.” (2 Korinthe 5:17). Maar
datis te mooi om waar te zijn, toch?

Nee, het is zo goed dat alleen God het
uitgedacht kan hebben! Dat Hij zou worden
zoals Zijn schepselen, dat ze Hem zouden
kruisigen en, dat Hij terwijl Hij aan het kruis
hing, de straf op de zonde zou dragen, dat Hij de
schuld zou betalen die we bij God hebben, om
vervolgens uit de dood weer op te staan om Zijn
soort leven te geven aan iedereen die Hem als
Verlosser zou ontvangen! Dat zouden wij nooit

hebben bedacht.



Jezus maakt alles nieuw

n het verbazingwekkende is dat iedereen

die zijn zonde erkend heeft, en Jezus heeft
aangeroepen in gebed in het vertrouwen dat Hijj
wil vergeven, ontdekt heeft dat het waar is, dat
Hij inderdaad alles nieuw maakt! Jezus geeft
een heel nieuw leven, aan ieder die zich bekeert
en gelooft, nu, maar ook straks als Hij
terugkomt om ook alles om je heen te
vernieuwen.

“En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle
dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want
deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.”
(Openbaring 21:5)

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft.” (Johannes 3:16).



In de tussentijd

eer Jezus in de tussentijd beter kennen.

Onderzoek de Bijbel en volg Hem als Zijn
discipel/leerling om God lief te hebben boven
alles en je naaste als jezelf (Mattheiis 22:39).

Zoek daarnaast contact met een Bijbelgetrouwe
gemeente en andere gelovigen die Hem boven
alles waarderen (Filippenzen 3:7) zodat je
samen kunt groeien en Hem met elkaar kunt
leren volgen en aanbidden. Hij is het waard.

Wil je hierover doorpraten of een gratis Bijbel
aanvragen, stuur dan een mail naar
vragen@levenslicht.org. Ook kun je ons dagelijks
via Whatsapp of telefonisch tussen 19.00-20.00uur
bereiken op: 06 10 86 76 89



Nog meer van hetzelfde, of is er echt iets nieuws
dit jaar? Er lijkt niets nieuws onder de zon. Maar
boven de zon is iemand die alles nieuw kan
maken, die echt iets nieuws zal doen.

Lees in dit boekje over Hem die je leven nieuwe
betekenis kan en wil geven.
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