
De grote oplossing voor ongezelligheid

Kan het 

weer gewoon 
gezellig zijn?

Vraag een 

GRATIS
Bijbel aan



Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1914 de 
hel op aarde opeens ongewoon gezellig. In de 

verte klonk nog steeds het geluid van 
bombardementen en de kille weersomstandigheden 
droegen ook zeker niet bij aan deze gezelligheid. 
Maar toch klonken er vrolijke stemmen.  
	  
Je zult het bijna niet kunnen geloven, maar Duitse 
en Engelse soldaten waren uit hun loopgraven 
geklommen en hadden elkaar in niemandsland 
opgezocht. Ze lachten en voetbalden samen. Ze 
vertelden verhalen over thuis en voor een moment 
waren ze de wapens en de strijd vergeten en waren 
ze vrienden. 
	  
Hoe kan dit? Hoe kunnen vijanden met elkaar 
omgaan als vrienden? Misschien herinnerden ze 
zich de Kerstavonden van vroeger en verlangden ze 
naar die vrede en gezelligheid.  
	  
Maar misschien dachten ze ook verder terug, naar 
de reden van Kerst.  

Waarom verlangen we naar 
gezelligheid?


W at zorgt er nu voor dat we het elk jaar met 
Kerst een moment gezellig willen maken? Dat 

we elkaar weer op willen zoeken en ons voor willen 



nemen om even de meningsverschillen te laten 
liggen?  

En hoe komt het dat je misschien steeds vaker 
terugdenkt aan vroeger en je je afvraagt of die 
momenten ooit weer terug zullen komen, of het ooit 
echt weer een keer gewoon gezellig kan zijn?  
 
Ook al is iedereen bij elkaar, je merkt dat er wat 
mist, dat het niet meer is zoals het was.  

Er zijn andere herinneringen die deze dagen 
overschaduwen, die voor verwijdering gezorgd 
hebben onderling. Ruzies en onuitgesproken 
teleurstellingen of zelfs onrecht lijken nu een soort 
onzichtbare muur te hebben opgetrokken. 

Je leeft onder hetzelfde dak, je komt elkaar 
misschien dagelijks tegen, maar nu zijn jullie eerder 
vijanden dan vrienden.  

Waarom proberen we het dan, of verlangen we het 
op zijn minst, een keer per jaar gezellig te maken? 

Gods oorspronkelijke bedoeling


Ik geloof dat het niet alleen de herinneringen van 
vroeger zijn die je opnieuw zou willen beleven. De 

reden ligt dieper en verder terug in de geschiedenis.  



Dit verlangen vindt zijn oorsprong bij het begin van 
ons bestaan.  

De aarde waarop wij leven, was niet alleen bedoeld 
voor mensen zoals jij en ik. Helemaal in het begin 
was dit de plek die God gemaakt had voor ons, maar 
ook voor Hemzelf.  

Hier op deze aarde wilde Hij samen met ons zijn, en 
toen God nog dichtbij ons was en wij dichtbij Hem, 
was alles goed. Het was de hemel op aarde. Er was 
vrede en liefde, tevredenheid en vreugde die de 
mooiste momenten die je je kunt herinneren ver 
overstijgen.  

Hoe alles verstoord werd


Maar op een dag veranderde alles, God riep ons, 
maar we luisterden niet, God zocht ons, maar 

we verstopten ons (Genesis 3:8). Er was iets gebeurd 
wat die relatie met God verstoord had. 

De duivel (wat verdeler betekent) was tussen God 
en ons in gekomen. En we namen hem serieuzer dan 
God zelf. We waren niet meer tevreden met God zelf 
en wat Hij ons gegeven had, en wilden meer dan 
waar Hij ons voor gemaakt had.  
 



Dit was zonde, we misten Gods doel en dat maakte 
scheiding tussen ons en God. 

Hij trok zich als het ware terug. We zien om ons 
heen nog glimpen van Gods goede invloed, maar Hij 
zelf kon niet langer dichtbij ons zijn. Zo verdreef Hij 
ons uit Zijn aanwezigheid. 

De Bijbel zegt: “Uw ongerechtigheden maken scheiding 
tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht 
voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.” (Jesaja 
59:2) 

Daarom zijn rivieren in loopgraven veranderd. 
Daarom zijn we van vrienden van God in vijanden 
veranderd. Daarom is het nog niet echt gezellig, ook 
al is iedereen bij elkaar. We missen God zelf voor wie 
we gemaakt zijn. Deze wereld mist God, de Bron van 
het leven, van vrede, vreugde en echte tevredenheid.  

God verlangt nog steeds dichtbij 
ons te zijn


Maar, en dit is onvoorstelbaar, God mist ons ook. 
Niet dat Hij nu niet volmaakt gelukkig is, maar 

Hij verlangt ernaar dat Hij weer dicht bij jou kan 
zijn. Dat jij weer dichtbij Hem wil zijn en je niet 
langer vijandig van Hem afkeert. Hij wil je hart weer 
winnen.  



En dit is niet alleen Zijn verlangen, dit is waarvoor 
Hij alles over had. 

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 
(Johannes 3:16) 

Wat een genade, Jezus kwam niet gewapend om ons 
als vijanden weg te vagen. Dat zou terecht zijn en 
dat zal Hij straks ook zeker doen. Maar voor Hij 
komt om grondiger en eerlijker recht te doen dan we 
ons kunnen voorstellen, wil Hij je nu nog, hoe 
vijandig je vandaag ook bent, verzoenen met God. 

Hoe Jezus het voor ons goed 
maakt


Maar het was toch de zonde die scheiding 
maakte tussen ons en God. Hoe kunnen we 

dan dichtbij Hem komen? We kunnen de zonde toch 
niet zomaar terugdraaien en doen alsof er niets 
gebeurt is?  
 
Dat proberen we vaak met Kerst, maar je weet dat 
het altijd blijft knagen. Het moet eerst echt opgelost 
worden. Het moet eerst uitgesproken, beleden en 



goed gemaakt worden voor het weer gezellig kan 
zijn. 

En daarom kwam Jezus, om het onmogelijke te 
doen. Iets wat wij nooit zouden kunnen. Hij kwam 
om in onze plek te sterven en de straf te dragen die 
wij als vijanden van God verdienen. 
 
Daarom riep Jezus aan het kruis:  

“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” 
(Matteüs 27:46) 

Jezus, die altijd dichtbij God, Zijn Vader, had geleefd, 
en niets gedaan had waardoor God Hem zou moeten 
verlaten, hing daar eenzaam en alleen aan het kruis, 
vanwege jou en mijn zonden.  

Hij wilde verlaten worden om jou weer dichtbij God 
te brengen. Hij wilde de gevolgen van de zonde 
dragen zodat jij ze niet meer hoeft te dragen en nu 
weer mag gaan genieten van Gods aanwezigheid.  

Wat God van jou verlangt 


Spreek uit hoe je werkelijk tegenover God staat, 
dat je Hem liever niet dichtbij wilde en dat je 

zonden hem op afstand hielden. Belijd het! Nee, je 
hoeft het niet goed te maken, dat zul je nooit 



kunnen. Daarvoor was Jezus’ offer genoeg, God was 
daar tevreden mee. 

Dit is het enige wat God verlangt:  

“Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij 
liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn 
Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe 
komen en bij hem intrek nemen.” (Johannes 14:23) 

Luister naar Jezus, hou van deze genadige Redder, 
volg Hem vol liefde en Hij zal samen met God de 
Vader oneindig dichtbij je zijn op een vernieuwde 
aarde die vol zal zijn van de hemel.  

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want 
de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan… 
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie… 
God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij 
zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun 
God zijn.” (Openbaring 21:1-3) 

Maar voor het zo ver is, voor God deze oude wereld 
zuivert in het oordeel en de nieuwe wereld maakt, 
wacht Hij nog, zoals een vader op een weggelopen 
kind. Hij wil niet dat je verloren gaat. Daarom 
stuurde Hij Jezus en daarom wacht Hij nog. 
 
“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de 
volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met 
Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het 
bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die 



op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En 
Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig 
gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook 
verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, 
om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te 
plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd 
en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het 
Evangelie…” (Kolossenzen 1:19-23) 

Met deze hoop, vast in het geloof, zal Jezus je ook nu 
al leren om niet alleen in vrede met God te leven, 
maar ook met de mensen om je heen die 
teleurgesteld hebben en vast nog eens teleur zullen 
stellen zolang die nieuwe wereld er niet is.  

Zoek daarom anderen op die Jezus geloven en van 
Hem willen leren. Niet alleen met Kerst, maar zo 
vaak je kunt zodat je met Jezus Geest ook hier al 
meer en meer glimpen zult zien van de heerlijkheid 
en gezelligheid die er straks zal zijn. 

Wil je hierover doorpraten of een gratis Bijbel aanvragen, 
stuur dan een mail naar vragen@levenslicht.org. Ook kun 
je ons dagelijks via Whatsapp of telefonisch tussen 
19.00-20.00uur bereiken op: 06 10 86 76 89 



Ga niet alleen door ’t leven 

Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, 

en zoveel leed te dragen, ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen, ga niet alleen! 

Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 
Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart! 

Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 

O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht! 
Laat u door Jezus vinden, Zijn last is zacht en licht. 

Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween; 
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen! 
ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen! 

Wat klaagt gij om een wonde, die slechts erbarming sloeg? 
Wat zucht gij om de zonde, die uw Verlosser droeg? 

Wat staat gij angstig, droevig, als waart gij steeds alleen? 
Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen! 
Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen! 

Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is; 
dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis. 

Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen. 
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen! 



En dan, als 't leed der aarde voor immer is gedaan; 
als in des hemels gaarde uw blijde voeten staan; 

dan ziet g'in 't zalig Eden slechts zaal'gen om u heen. 
Dan prijst g'in eeuwigheden uw Heer' alleen! 
Dan prijst g'in eeuwigheden uw Heer' alleen! 

C.W.E. Quandt (1835-1911), J.H. Gunning (1858-1940) 
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Kan het weer gewoon gezellig 
zijn?

Wat zorgt er nu voor dat we het elk jaar met Kerst 
een moment gezellig willen maken? Dat we elkaar 
weer op willen zoeken en ons voor willen nemen 
om even de meningsverschillen te laten liggen?  

En hoe komt het dat je misschien steeds vaker 
terugdenkt aan vroeger en je je afvraagt of die 
momenten ooit weer terug zullen komen, of het 
ooit echt weer een keer gewoon gezellig kan zijn?  

Lees in dit boekje wat de oorzaak is van ongezelligheid 
en hoe Jezus dit herstelt. 

LeerJEZUS
kennen.nl


