


De wereld staat in brand

lke zomer veroorzaken droogte en hitte

bosbranden over de hele wereld. Ook in ons land
verwoest het vuur soms grote delen van de mooie
natuur. Hoewel bosbranden er voor zorgen dat de as
van dode takken en bomen de aarde weer vruchtbaar
maken, vormen ze ook een groot gevaar voor de
bewoonde wereld. Naast grote bosgebieden worden
soms ook hele dorpen verwoest. Het verteert alles op
haar pad.

Daarom doen brandweermannen er alles aan om het
vuur te bestrijden. Terwijl de enorme vlammen hoog
boven de boomtoppen uitschieten en de verstikkende
hitte hen als een ondoordringbare muur bedreigt, gaan
ze moedig door om die grillige vlammen te blussen.
Het zijn angstaanjagende momenten. En elk jaar weer
komen er brandweermannen om. Door de grote hitte
en de dichte rook stikken ze. Ze geven hun leven om
de bewoonde wereld te beschermen. Door de offers
die deze brandweermannen brengen, kunnen wij in
veiligheid leven.

De Bijbel vergelijkt God met zo’n vuur dat alles wat
dood is verteert (Jesaja 33:12-14). Dit klinkt



angstaanjagend, maar het is goed nieuws. Waarom dit
goed nieuws is leggen we je in dit boekje verder uit.

*

Het goede nieuws van oordeel

isschien ben je wel eens onterecht behandeld.

Misschien is er wel eens iets van je gestolen, of
over je gelogen. Je weet hoeveel pijn dit kan doen en
hoe zoiets je leven moeilijk kan maken. Misschien
leek het een kleine leugen, een paar woorden, maar dit
vonkje heeft je leven in de as gelegd. Toen je
probeerde om dit zelf goed te maken door diegene
zijn verdiende loon te geven, merkte je dat dit niet
echt opluchtte. Nog steeds heb je een afkeer van
diegene. Het is niet meer zoals vroeger, je vertrouwen
is beschaamd.

Maar dit is het goede nieuws: God is werkelijk boos
over deze dingen, Hij begrijpt je. De Bijbel noemt
Zijn boosheid hierover zoorn. Dit is heilige boosheid
over iets wat onrechtvaardig is. Deze boosheid komt
voort uit Zijn liefde. Zijn liefde zorgt ervoor dat Hijj
alles weg zal nemen wat de liefde voor Hem en voor
de mensen om ons heen bedreigt. Omdat God goed
is, is er bij Hem geen ruimte voor oneerlijkheid,
onrecht, kwaad en haat. En God belooft al het



onrecht recht te maken. God komt op voor hen die
verdrukt worden (2 Thessalonicenzen 1:6-10).

Zoals het goed nieuws is dat een aardse rechter
iemand veroordeeld die de wet overtreden heeft en
recht doet aan degene die bestolen, verkracht of
verwond is, zo is het heerlijk nieuws dat al het
onrecht en al het kwaad dat hier op aarde niet
veroordeeld wordt, uiteindelijk door God rechtvaardig
bestraft zal worden. Hoewel deze wereld zo vaak
oneerlijk lijkt, is het zeker dat alles straks in
evenwicht gebracht zal worden omdat God recht zal
spreken en rechtvaardig zal oordelen (Handelingen
17:30730).

*

Slecht nieuws voor zondaren

H oewel Gods heilige boosheid heerlijk nieuws is
voor hen die verdrukt worden, is dit
angstaanjagend voor hen die de oorzaak zijn van dit
onrecht. Want niemand kan op tegen God. Ja, God is
een liefdesvuur wat alles verteerd wat niet goed, heilig
en rein is. En zoals we ernaar verlangen dat deze
wereld ontdaan wordt van het kwaad en dat liefde
heerst, zo tekenen we ons eigen vonnis. Want jij en ik,
zijn allemaal veroorzakers van deze heilige boosheid.



Iemand heeft jou misschien onterecht behandeld,
maar jij hebt ook anderen onterecht behandeld. We
worden geboren met een neiging om andere mensen
te gebruiken voor ons eigen bestwil, meestal ten koste
van de ander. De goede en eerlijke manier van leven
vat de Bijbel als volgt samen: “U zult de Heere, uw God,
liefhebben met beel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
verstand. En bet tweede, bieraan gelijk, is: U zult uw naaste
liefbebben als uzelf” Mattheiis 22:37,39).

Hoewel het laatste gedeelte misschien nog wel lijkt
te lukken, missen we allemaal ons doel in de manier
waarop we voor onszelf leven en God, onze Maker,
ten diepste haten. Als we daarom straks voor God
staan, die liefde is, moet hij afrekenen met ons als
haters die het leven wat Hij geeft en anderen
misbruikt hebben om er zelf beter van te worden. Zo
zal Hij voor ons niet veilig zijn of voor ons opkomen.
Nee, die liefdevolle God zal de hel zijn voor ons. Een
vuur dat ons eeuwig zal verteren omdat Hij opkomt
voor hen die we verkeerd behandeld hebben.

De meest angstaanjagende woorden hierover komen
van de lippen van Jezus zelf: “ledere boom die geen goede
vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in bet vuur
geworpen” (Mattheiis 7:19). Daarom is jou leven in
gevaar!



Jezus, de schuilplek

H oewel het terecht is dat God met ons afrekent
en ons geeft waar we zelf voor gekozen hebben,
wil God ons de mogelijkheid geven om de terechte
straf te ontvluchten. Hij stuurde Zijn Zoon, Jezus
Christus, naar deze aarde om te leven zoals geen mens
geleefd heeft. Hij leefde vol liefde voor God en de
mensen om Hem heen. Hij was zelfs goed voor hen
die Hem onterecht behandelden. En zo had Jezus, in
tegenstelling tot ons, Gods oordeel niet verdient.

En Jezus’ liefde voor God en voor ons als opstandige
mensen was zo groot dat Hij in onze plaats het
oordeel dat wij verdienen wilde verdragen. Aan het
kruis wilde Hij in onze plaats vrijwillig bezwijken
onder de hitte en verstikkende rook van Gods
boosheid. Zo bluste Hij Gods toorn voor iedereen die
tot Jezus vlucht, Jezus is de schuilplaats die ons
beschermt tegen Gods terechte boosheid.

Zo veranderde Jezus het verterende vuur van God in
een vuur wat je hart verwarmt van liefde. Hoe het
vuur om je heen ook woedst, als je God door Jezus
benadert, zul je vergeving, vrede en vreugde
ontvangen. Hij zal, door Zijn Heilige Geest, je hart
doen branden van liefde (Galaten 5:22)!

Belijd daarom dat je niet geleefd hebt zoals het
hoort, dat je anderen pijn hebt gedaan om er zelf



beter van te worden en God die recht heeft op je
leven niet hebt liefgehad. Keer je hiervan af, ga het
anders doen en bid dat God je omwille van Jezus
vergeeft. Dan zal Hij uit de as van je leven nieuwe
bloemen en vruchten voortbrengen van liefde voor
God en de mensen om je heen. En straks zal Hij
terugkomen om voorgoed af te rekenen met alles wat
slecht is en de wereld zuiveren met vuur (2 Petrus
3:10). Dan zal ook alles om je heen weer goed zijn!

*

In de tussentijd

erwarm je dichtbij Gods liefde. Onderzoek de

Bijbel en volg Jezus als Zijn leerling om vonkjes
van liefde over te dragen naar anderen zodat ook hun
harten gaan branden.

Alleen blijf je niet warm, je hebt andere gelovigen
om je heen nodig. Zoek daarom contact met een
Bijbelgetrouwe gemeente om samen te groeien en
samen te genieten van Gods liefde.

Wil je hierover doorpraten of een gratis Bijbel aanvragen,
stuur dan een mail naar vragen@levenslicht.org
Ook kun je ons dagelijks via Whatsapp of telefonisch tussen
19.00-20.00 uur bereiken op: 06 10 86 76 89


mailto:vragen@levenslicht.org
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Ben je veilig?

De wereld staat in brand. Althans, zo lijkt het.
En ook jij bent in gevaar, zonder dat je het
misschien weet. Maar het leven is niet zonder
hoop. Er is redding: Jezus Christus biedt
bescherming tegen het vuur van de dood

en de hel.

Lees in dit boekje over God, Zijn eerlijkbeid en
reddende liefde.

Ga voor meer §

informatie naar
Jesussavesfromfire.com




