


“Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva 
door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen 
bedorven worden, om af te wijken van de 
eenvoudigheid, die in Christus is.” (2 Korinthe 11:3)


Hoe houdt de oude slang arme zielen ook 
vandaag nog tegen om in Christus te geloven, 
Hem te omhelzen, op Hem te leunen en in Hem 
te rusten voor hun eeuwige redding en geluk, op 
grond van en in overeenstemming met het 
Evangelie?


We denken na over drie van zijn manieren en 
hulpmiddelen en adviezen tegen deze listen.


1. Hij houdt je de 
grootheid en walgelijkheid  

van de zonde voor


Satan zegt: “Denk je dat je ooit genade door 
Christus zult ontvangen; jij die zo 
doelbewust tegen Christus gezondigd hebt? 

Je hebt de aanbiedingen van genade veracht. Je 
hebt de Geest van de genade bedroefd. Je hebt 
het Woord van de waarheid niet gewaardeerd. Je 
hebt het bloed van het verbond, waardoor je 
verzoend, gerechtvaardigd en gered kon worden, 



met je voeten vertrapt. Je hebt al het kwaad wat 
je bedenken kon gesproken en gedaan.”


“Nee,” zegt satan, “Hij heeft genade voor 
anderen, maar niet voor jou. Hij schenkt 
vergeving aan anderen, maar niet aan jou. Hij 
bekleedt anderen met Zijn gerechtigheid, maar 
jou niet. Daarom is het voor jou tevergeefs als je 
denkt in Christus te mogen geloven en dat je je 
schuldige ziel op Hem zou mogen werpen 
(Jeremia 3:5).


Hulpmiddelen en adviezen

1. Geen zonde te groot

Hoe groter je zonden zijn, hoe meer je de 
Verlosser nodig hebt. Hoe groter je last, hoe 
meer je iemand nodig hebt om die voor je te 
dragen. Hoe dieper je wond en hoe gevaarlijker je 
ziekte, hoe meer je de dokter nodig hebt. 


Wie zou er zo redeneren: “Mijn last is zwaar, 
daarom zal ik niet om hulp vragen. Mijn kwaal is 
dodelijk, daarom zal ik niet naar de dokter gaan.” 
O, dat zou waanzinnig zijn. Enkel de duivel 
redeneert zo: “Mijn zonden zijn groot, daarom 
zal ik niet naar Christus gaan, ik durf niet op 
Hem te leunen en in Hem te rusten.” 


De wijsheid van boven zegt het andersom: 
“Hoe groter mijn zonde, hoe meer genade en 



barmhartigheid ik nodig heb. Daarom zal ik naar 
Christus gaan die er vreugde in vind om mij 
barmhartigheid en genade te bewijzen. Hij 
vergeeft zonden, omwille van Zijn eigen naam, en 
Hij is gewillig en in staat om niet alleen kleine 
schulden, maar ook de grootste schuld — niet 
alleen één zonde maar ook ontelbare zonden — 
te vergeven (Jesaja 43:25; Micha 7:18).


2. Je kunt nog terugkeren

De belofte van genade en barmhartigheid wordt 
gedaan aan zondaren die zich bekeren. Hoe 
goddeloos je dus ook bent, als je terug wilt keren, 
dan wil God je God zijn en dan zal Hij je 
barmhartig zijn en vergeven. 


“Want als gij u bekeert tot den Heere, zullen uw 
broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor 
het aangezicht dergenen, die hen gevangen hebben, 
zodat zij in dit land zullen wederkomen; want de 
Heere, uw God, is genadig en barmhartig, en zal het 
aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem 
bekeert.” (2 Kronieken 30:9)


Zo staat het in Jeremia 3:12: “Ga henen, en roep 
deze woorden uit tegen het noorden, en zeg: Bekeer u, gij 
afgekeerde Israel! spreekt de Heere, zo zal Ik Mijn toorn 
op ulieden niet doen vallen; want Ik ben goedertieren, 
spreekt de Heere. Ik zal den toorn niet in eeuwigheid 
behouden.” 




En in Joël 2:13: “En scheurt uw hart en niet uw 
klederen, en bekeert u tot den Heere, uw God; want Hij 
is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van 
goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.” 

En Jesaja 55:7: “De goddeloze verlate zijn weg, en de 
ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot 
den Heere, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot 
onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.” Het 
Hebreeuws kan ook betekenen: “Hij zal de 
vergeving vermenigvuldigen.”


O, zondaar, je grote overtredingen zullen je niet 
van de barmhartigheid uitsluiten als je in berouw 
met de zonde wilt breken en tot de bron van 
barmhartigheid wilt terugkeren. Christus hart en 
armen zijn wijd open om terugkerende verloren 
zonen en dochters te omhelzen. Het is niet de 
grootheid van je zonden, maar je hardnekkige 
volharden in de zonde wat je eeuwige ondergang 
zal veroorzaken.


3. Geen zondaar te groot

De grooste zondaren hebben genade gekregen. 
Daarom kan geen mens, geen duivel en zelfs geen 
engel uit de hemel beweren dat er voor jou geen 
genade is. Manasse was een beruchte zondaar. 
Hij richtte altaren op voor Baäl; hij aanbad en 
diende alle afgoden, hij liet zijn zonen door het 
vuur gaan, hij nam zijn toevlucht tot waarzeggerij 
en tovenarij, hij liet Juda goddelozer zondigen 



dan de heidenen die de Heere voor de kinderen 
van Israel uitroeide en Manasse liet het bloed van 
onschuldigen door de straten van Jeruzalem 
stromen (2 Koningen 21).


Wat een vleesgeworden duivel was hij in alles 
wat hij deed! De Joodse rabbi’s schrijven dat hij 
de profeet Jesaja, zijn schoonvader, gedood had. 
Toen hij zich echter verootmoedigde en de 
Heere zocht, liet God zich verbidden. Zo bracht 
God hem, die eens als een vleesgeworden duivel 
handelde, terug in Jeruzalem. Hij maakte zichzelf 
aan hem bekend en kroonde hem met 
goedertierenheid en barmhartigheid (2 
Kronieken 33).


Paulus was eens een godslasteraar, een vervolger 
en een verdrukker. Maar hem werd 
barmhartigheid bewezen (1 Timotheüs 1:13). 
Maria Magdalena was een beruchte hoer uit wie 
Jezus zeven duivelen wierp, Hij schonk haar 
genade. Op de morgen van Zijn opstanding 
verscheen Hij allereerst aan haar. 


Jansenius zegt ergens dat het opmerkelijk is dat 
onze Verlosser eerst aan Maria Magdalena 
verscheen en daarna aan Petrus, alleen. Allebei 
hadden ze zwaar gezondigd. Door dit te laten 
zien troost en bemoedigd Hij de grooste 
zondaren. Ook zij mogen tot Hem komen, in 
Hem geloven en hun ziel op Hem werpen om 



hier barmhartigheid en hierna heerlijkheid te 
ontvangen. 


Dit is zo’n kostbare werkelijkheid waaraan de 
grootste zondaar zich kan vastklampen. “Gij zijt 
opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis 
gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te 
delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij 
U te wonen, o Heere God!” (Psalm 68:19)


Als je een opstandig kind of een opstandige 
werknemer bent, wat dan nog? Als je een 
opstandige vloeker of dronkaard bent, wat dan 
nog? Christus heeft gaven, zelfs voor 
opstandigen! Hij heeft de gave van vergeving, de 
gave van gerechtigheid, ja, Hij heeft alle gaven 
van de Geest voor je, waardoor je hart een huis 
van vreugde wordt voor de Heere.


John Bodin vertelt het volgende over een grote 
opstandeling, die een grote samenzwering tegen 
de Romeinse Keizer smeedde. De keizer liet 
weten dat degene die deze opstandeling levend of 
dood bij hem kon brengen een grote beloning 
zou geven. Toen de opstandeling dat hoorde, ging 
hij zelf naar de keizer en vroeg om de beloning. 
“Als ik hem nu zou laten doden,” zei de keizer, 
“dan zou de hele wereld zeggen dat ik het deed 
om mijn geld te redden.” Daarom schonk hij de 
opstandeling genade en gaf hem de beloning.


O, zondaars, zal een heiden dit doen, die maar 
een druppel barmhartigheid en medelijden in 



zich heeft? En zal Christus die al de volheid van 
genade, barmhartigheid en heerlijkheid in 
zichzelf heeft, niet veel meer willen doen? Zeker, 
zijn verlangen gaat uit naar de grootste van de 
zondaren. O, als je maar naar Hem toe wilt gaan, 
je zult zien dat Hij gewillig is om je te vergeven. 
Ja, Hij is iemand die helemaal uit vergevende 
genade bestaat (Kolossenzen 1:19; 2:3-4). O die 
gewilligheid en bereidheid van Jezus Christus om 
de grootste opstandelingen in gunst te 
ontvangen. De Vader van barmhartigheid 
omhelsde de verloren zoon en kuste de mond die 
hoeren had gekust en varkensvoer gegeten had.


Nehemia riep uit: “U bent de God van 
vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en 
groot van weldadigheid” (Nehemia 9:17). Efraïm 
had afgoderij bedreven en was van God 
afgeweken. Hij was schuldig aan lauwheid en 
ongeloof. Toch zegt God over hem: “Is niet Efraim 
Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? 
Want sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog 
ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand 
over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, ” 
(Jeremia 31:20, lees ook Hosea 4:17; 5:3; 6:10; 
12:15; 13:12). Al is Efraïm schuldig aan bloedrode 
zonden, zegt God, “toch is hij een dierbare zoon, 
een lievelingskind. Al is hij zwart van zondevuil 
en rood van schuld, toch ben Ik met innerlijke 



ontferming over hem bewogen. Ik zal hem zeker 
genadig zijn.”


O, zondaars, als zo’n verlangen naar 
barmhartigheid je niet doet smelten, je inwint en 
je tot Hem dringt, dan zal Gods rechtvaardigheid 
tegen je getuigen en je in eeuwige ellende doen 
verdrinken omdat je Gods verlangen naar 
barmhartigheid zo vertrapt hebt.


Christus hangt nog steeds de witte vlag van 
genade en barmhartigheid uit voor terugkerende 
zondaren die voor Zijn voeten neerknielen. 
Blijven zondaars Hem echter hardnekkig 
weerstaan, dan zal Christus rode, bloedige vlag 
heisen, dan zullen ze door Zijn hand van 
gerechtigheid eeuwig omkomen. Zondaars, alleen 
door Zijn gouden scepter te kussen zul je niet 
door Zijn ijzeren staf gedood worden.


4. Hij zal je niet afwijzen

Jezus Christus heeft nergens in de hele Bijbel de 
grootste van de zondaren afgewezen die Hem aan 
willen nemen, in Hem willen geloven en op Hem 
willen rusten voor hun redding. O zondaar, 
waarom zou je wreder en onbarmhartiger zijn 
voor je ziel dan Christus? Christus heeft je niet 
van de barmhartigheid uitgesloten; waarom zou 
je je eigen ziel dan buiten de barmhartigheid 
uitsluiten? O, ik hoop dat je de woorden van 



Jezus veel overdenkt: “Die tot Mij komt, zal Ik 
geenszins uitwerpen.” (Johannes 6:37).


Christus zegt, “Als iemand tot Mij komt, of tot 
Mij wil komen, of hij nu meer of minder zondig 
is, meer of minder onwaardig, al is hij nog zo 
schuldig, vuil, opstandig en melaats, toch al Ik 
hem niet uitwerpen als hij tot Mij wil komen.” 
Dit bewijst ook 1 Korinthe 6:9-11: “Of weet gij niet, 
dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet 
zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch 
afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, 
noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch 
gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen 
rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit 
waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij 
zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den 
Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes 
Gods.” 


O, zondaars, denk niet dat Hij die zulke 
beruchte terugkerende zondaars in genade 
ontvangen heeft, jou zal afwijzen. Hij is gisteren 
en vandaag dezelfde (Hebreeën 13:8). Christus 
werd in een herberg geboren om te laten zien dat 
Hij iedereen die komt wil ontvangen. Zijn kleed 
werd in vieren gedeeld om te laten zien dat, uit 
welke hoek van de wereld we ook komen, 
ontvangen zullen worden. Als wij naakt zijn, 
heeft Christus kleding om ons te bedekken; 



hebben we geen schuilplaats, dan wil Christus 
voor ons een schuilplaats zijn. 


Laat je aanmoedigen door wat Petrus zegt: “Ik 
verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des 
persoons is; Maar in allen volke, die Hem vreest en 
gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.” 
(Handelingen 10:34-35). Het opschrift boven het 
kruis was in het Grieks, Latijn en Hebreeuws 
geschreven om te getuigen dat Christus de 
Koning van de Joden was. Elke taal drukte deze 
enkele stelling uit, dat Christus een 
algenoegzame Verlosser was die komen zou, en 
“een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.” 
(Prediker 4:12). Paulus stelt dit buiten alle twijfel, 
“Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken 
degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd 
leeft om voor hen te bidden.” (Hebreeën 7:25).


Hij zou geen algenoegzame Verlosser zijn als 
Hij niet de grootste en de kleinste zondaren zou 
kunnen verlossen. O, zondaars, zeg tegen Jezus 
dat Hij je van Zijn barmhartigheid niet 
uitgesloten heeft en dat je daarom besloten hebt 
om bij de deur van de genade te zitten, te 
wachten en te huilen en daarop te kloppen, tot je 
Hem hoort zeggen: “Zoon, heb goede moed, uw 
zonden zijn u vergeven. Je bent gerechtvaardigd, 
je zult gered worden.” 




5. Kostbaarder voor Jezus

Hoe groter zondaar je bent, hoe kostbaarder je 
bent voor Christus als Hij je zal zien als de 
inspanning van Zijn ziel: “Om den arbeid Zijner ziel 
zal Hij het zien, en verzadigd worden.” (Jesaja 53:11). 
Hoe meer iets kost, hoe kostbaarder het is voor 
ons. Christus heeft voor de grootste zondaars het 
meest betaalt, het meest gebeden, het diepst 
gezucht, daarom zijn ze kostbaarder voor Hem 
dan anderen die minder gezondigd hebben. 
Rachel was voor Jakob kostbaarder dan Lea. Zij 
had hem veel meer gekost. Hij werkte, verdroeg 
pijn en lijden, dag en nacht, voor haar, meer dan 
voor Lea. 


O, zondaars, de grootheid van je zonde doet de 
vrijheid en rijkdom van Christus’ genade, van 
Zijn vrije liefde, heerlijker schitteren. Dit doet 
hemel en aarde weergalmen van Zijn lof, dat Hij 
hen liefheeft die het meest onaangenaam zijn, 
dat Hij de grootst genade bewijst aan hen die het 
zwaarst tegen Hem gezondigd hebben. Paulus, 
Maria Magdalena en anderen in de Bijbel zijn 
daarvan sprekende voorbeelden. Wie hebben 
meer gezondigd tegen Christus dan zij? En wie 
hebben zoetere en heerlijkere openbaringen 
gehad van Gods liefde en genade dan zij?




6. Blijf niet langer weg

Hoe langer je bij Christus wegblijft, hoe groter en 
sterker je zonden zullen worden. Al Gods macht 
en kracht tegen je zonden stroomt uit de 
vereniging en gemeenschap van je ziel met 
Christus (Romeinen 8:10, 1 Johannes 1:6-7). 
Terwijl je wegblijft bij Christus, blijf je weg bij die 
macht en kracht die je in staat kan stellen om 
bolwerken af te breken, de gevangenis gevangen 
te nemen, de Goliaths te verslaan die tegen 
Christus opstaan (1 Johannes 5:4). Alleen het 
geloof in Christus bindt de handen en voeten van 
die sterke vijand. Alleen het geloof in Hem doet 
die vloed van bloed ophouden. Alleen het geloof 
in Hem maakt ons sterk om weerstand te bieden 
en te overwinnen (Markus 5:15-35). De zonde 
sterft het meest, daar waar geloof het meest leeft. 
De meest gelovige ziel, is de meest gedode ziel.


O, zondaar, bedenk dat er geen andere manier 
is om daadwerkelijk van de schuld, het vuil en de 
kracht van de zonde bevrijd te worden, dan door 
in Verlosser te geloven. Het is niet het nemen van 
een besluit, niet het klagen en huilen; maar het 
geloven wat je goddelijk doet overwinnen over 
dat lichaam van zonde die tot de dag van vandaag 
te sterk voor je is. Dit zal zeker je ondergang zijn, 
als het niet door de hand van het geloof 
uitgeroeid wordt.




7. Alles in Hem moedigt je aan

Er is niets in Christus wat je kan ontmoedigen 
om in Hem te geloven. Alles in Christus moedigt 
je aan om in Hem te geloven, dat is, om op Hem 
te leunen en in Hem te rusten voor je redding 
(Hooglied 1:3). Als je Zijn natuur, Zijn 
gesteldheid, Zijn namen en Zijn ambten als 
Profeet, Priester en Koning beschouwt, zul je 
niets vinden wat de grootste zondaren 
ontmoedigt om in Hem te geloven, maar juist 
veel die je aanmoedigen om Hem aan te nemen 
en in Hem te geloven (Kolossenzen 1:19; 2:3; 
Hooglied 5:10). 


Christus is de grootste, het heerlijkste, het 
voornaamste, het meest gepaste en het meest 
noodzakelijke van alles wat goed is. Hij is zuiver 
goed, wezenlijk goed, allesomvattend goed, 
eeuwig goed en ziel-verzadigend goed 
(Openbaring 3:17,18).


Zondaar, ben je arm? Christus heeft goud om je 
rijk te maken. Ben je naakt? Christus heeft 
koninklijke klederen, witte klederen om aan te 
trekken. Ben je blind? Christus heeft ogenzalf om 
je te verlichten. Heb je honger? Christus is het 
Manna om je te voeden. Ben je dorstig? Hij zal de 
Bron van levend water zijn om je dorst te lessen. 
Ben je gewond? Je vindt genezing onder Zijn 
vleugels. Ben je ziek? Hij is echte Dokter die je 



kan herstellen. Ben je gevangen? Hij heeft de 
losprijs voor je betaald. 


O, zondaar, vertel mij, is er iets in Christus wat 
je ervan weerhoudt om in Hem te geloven? Nee 
toch? Moedigt niet alles in Christus je aan om in 
Hem te geloven? Ja toch? O, geloof dan in Hem! 
Al zijn dan je “zonden als scharlaken, zij zullen wit 
worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij 
zullen worden als witte wol.” (Jesaja 1:18). Je 
ongerechtigheden zullen niet alleen vergeven 
worden, maar Hij zal ze zelfs vergeten. Hij zal er 
niet meer aan denken. God zal ze achter Zijn rug 
werpen, in de diepte van de zee (Jesaja 43:25; 
38:17; Micha 7:19).


8. Het is van levensbelang

Het is absoluut noodzakelijk om in Hem te 
geloven. De hemel is te rein en schoon om 
ongelovigen te herbergen. Hun verblijfplaats is 
klaargemaakt in de hel. “Maar den… ongelovigen… is 
hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en 
sulfer; hetwelk is de tweede dood.” (Openbaring 21:8). 
Christus heeft gezegd: “Indien gij niet gelooft, dat Ik 
Die ben, gij zult in uw zonden sterven.” (Johannes 
8:24). En hij die in zijn zonden sterft, komt in 
zijn zonden naar het oordeel en gaat naar de hel. 
Iedere ongelovige is een veroordeelde. Johannes 
zegt: “Die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij 
niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons 



van God… die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het 
leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” 
(Johannes 3:18,36). 


O, zondaars, de wet, het Evangelie en je eigen 
geweten heeft het oordeel van de verdoemenis 
over je uitgesproken en er is geen ander middel 
om dit oordeel weg te nemen dan het geloof in 
Christus. Daarom raad ik je aan om jezelf op te 
wekken om op de Heere Jezus te zien,  om Hem 
aan te grijpen en te verwachten van wie elke 
goede gave en volmaakt geschenk vanboven 
neerdaalt. Geef Hem geen rust totdat Hij je die 
parel van het geloof gegeven heeft. Deze is meer 
waard dan hemel en aarde en zal je in dit leven 
gezegend, in het sterven onbevreesd en in de dag 
van Christus heerlijk maken.


*


2. Hij houdt je je 

onwaardigheid voor


Satan zegt: “Zoals je de grootste ellende 
waard bent, zo ben je de kleinste kruimel 
genade niet waard. Denk je dat Christus 



ooit zo’n onwaardige ellendeling zal jou zal 
ontvangen, omhelzen en toe-eigenen? Nee! Als er 
er enige waardigheid in je was, dan zou Christus 
door jou ontvangen willen worden, maar jij bent 
het niet waard om Hem in je huis te ontvangen, 
laat staan in je hart.”


Hulpmiddelen en adviezen

1. Je hoeft niet waardig te zijn

Nergens in Gods Woord eist God enige 
waardigheid van jou voordat je in Christus mag 
geloven. Als je de hele Bijbel nauwkeurig 
onderzoekt, vanaf de eerste regel in Genesis tot 
de laatste regel in de Openbaring, zul je niet één 
woord vinden wat spreekt van enige waardigheid 
in een mens voordat hij in Christus geloofd en 
tot redding op Hem leunt en in Hem rust. 
Waarom het dan wel een verhindering voor jouw 
geloof zijn om tot Jezus te komen als God 
nergens eist dat je in jezelf enige waardigheid 
zoekt en vindt? 


O zondaars, bedenk dat satan je alleen maar op 
je onwaardigheid wijst om je ziel voor eeuwig van 
Christus gescheiden te houden. Geloof daarom 
in Christus, ondanks al je onwaardigheid en je 
zult voor eeuwig gered zijn (Johannes 6:40, 47). 




2. Juist onwaardigen

Juist onwaardigen namen Christus aan, 
omhelsden Hem en ontvingen van Hem genade 
en vergeving. Welke waardigheid was er in 
Mattheüs, Zachéüs, Paulus en anderen, voordat 
ze tot Jezus kwamen en voordat ze Hem 
geloofden? O zondaar, zeg dit: Christus heeft de 
heerlijkste zegeningen, de grootste gunsten, de 
hoogste waardigheid en de zoetste voorrechten 
aan onwaardige zondaren gegeven. Geef het 
daarom niet op, wanhoop niet, maar verwacht de 
redding. Wie weet zal Hij Zijn vrije genade en 
barmhartigheid over je doen lichten, ook al ben 
je onwaardig. Zij kunnen ons een plek geven met 
de gezegenden die nu als overwinnaars in de 
hemel zijn.


3. Wacht niet op waardigheid

Als je wilt wachten tot je waardig bent, zul je 
Christus nooit omhelzen en met Hem verenigd 
worden, dan zul je in eeuwige smart eindigen. 
God heeft alle waardigheid in Christus gelegd 
zodat je weet waar die waardigheid te zoeken en 
te vinden is. Er is geen andere manier die de 
onwaardigsten waardig maakt dan door in 
Christus te geloven (Jakobus 2:23). Het geloof in 
Christus zal je van slaven tot vrije zonen, van 
vijanden tot waardige vrienden maken. God zal 



nooit iemand waardig achten, waardig noemen 
en niemand iets om zijn waardigheid geven, dan 
alleen gelovigen die waardig gemaakt zijn door de 
waardigheid van Christus’ persoon, Christus’ 
gerechtigheid, Zijn voldoening en voorbede.


4. Wees niet hoogmoedig

Een nauwkeurig onderzoek van je hart zal 
uitwijzen dat het de hoogmoed en dwaasheid van 
je hart is die je ertoe aanzetten om voor Christus 
enige waardigheid op te brengen. O, je zou Hem 
graag iets geven wat je aangenamer voor Hem 
maakt. Je wilt niet met lege handen komen. Maar 
de Heere roept uit: “O alle gij dorstigen! komt tot de 
wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja 
komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! 
Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen 
brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen 
kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, 
en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.” (Jesaja 
55:1-2).


Hier roept de Heere, straatarme zielen die 
niets waardig zijn, om vrij te komen en in Zijn 
gunst te delen. Maar zondaars zijn hoogmoedig 
en dwaas. Omdat ze geen geld en waardigheid 
kunnen meenemen, willen ze niet komen, ook al 
nodigt Hij hen liefdevol uit. O, zondaars, is het 
dan niet terecht dat je voor eeuwig verloren gaat? 
Je hebt liever het varkensvoer dan wijn en melk 



— de lieflijke en kostbare zegeningen van het 
Evangelie — die U vrij aangeboden worden. 
Zondaars, denk hier over na, het is niet alleen je 
gevoel van onwaardigheid, maar ook je 
hoogmoed wat je tegenhoudt om je met Christus 
te verenigen.


*


3. Hij wijst je erop

dat je voorbereiding en 


geschiktheid mist


Satan zegt: “Je bent niet voorbereid om 
Christus te ontvangen, je bent niet 
vernederd en oprecht genoeg; je bent niet 

ziek van je zonde. Je hebt nog niet de angst en 
verschrikking gevoeld. Daarom moet je wachten 
tot je voorbereid en geschikt bent om Christus 
aan te nemen.




Hulpmiddelen en adviezen

1. Verschillend voorbereid

Velen die Christus aangenomen hebben, die in 
Christus geloofd hebben en door Christus gered 
zijn, hadden de voorbereidingen en 
geschiktheden die satan voorstelt niet. Mattheüs 
werd geroepen toen hij nog in het tolhuis zat, er 
ging zo’n kracht uit van Christus’ roeping dat hij 
Hem direct volgde. We lezen niet dat hij, voordat 
Christus hem riep, angst en verschrikkingen 
voelde. Vertel mij eens welke voorbereidingen en 
geschiktheden hadden Zachéüs, Paulus, de 
stokbewaarder en Lidia voor hun bekering? 


God wint sommigen in door de liefelijke en 
stille stem van het Evangelie, en meestal zijn zij 
die zo tot Christus gebracht zijn, de 
ootmoedigste en vruchtbaarste Christenen. God 
is vrij om te werken door de wet of het Evangelie, 
door glimlachen of toorn, door hen de hemel of 
de hel voor te stellen. God dondert op sommige 
zielen van de berg Sinaï en overwint hen 
daardoor. Als jij door de wet tot Christus 
gedreven werd, veroordeel degenen dan niet die 
door het Evangelie tot Jezus werden gebracht. En 
als je door het Evangelie tot Christus werd 
gebracht, veracht hen dan niet die door de wet 
tot Christus werden gebracht. Sommigen worden 
door vuur, stormen en orkanen tot Christus 



gebracht; anderen door een zachte bries van de 
Geest. De Geest is vrij in het werk van bekering. 
Hij is als de wind die blaast, wanneer, waar en 
hoe Hij wil (Johannes 3:8). 


Gelukkig zijn zij die tot Christus zijn gebracht, 
of dat nu in een winterse nacht was op een 
zomerse dag. 


2. Geloof toch in Hem

Arme zondaren die zulke voorbereidingen en 
geschiktheden missen om Christus te ontmoeten 
en Jezus Christus te omhelzen, mogen toch in 
Hem geloven en, in overeenstemming met het 
Evangelie, tot hun redding in Hem rusten. Lees 
de volgende schriftgedeelten maar door: 
Spreuken 1:20-33; 8:1-11; 9:1-6; Ezechiël 16:1-14; 
Johannes 3:14-18; Openbaring 3:15-20. In het 
laatste genoemde gedeelte, Openbaring 3, klopt 
de Heere Jezus aan de deur van Laodicea. Hij wil 
graag met hen eten en dichtbij hen zijn. Vertel 
mij eens wat voor voorbedingen en 
geschiktheden de Laodicenzen hadden om 
Christus te ontvangen? Geen enkele. Ze waren 
lauw, niet koud en niet warm. Ze waren ellendig, 
beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Toch 
nodigt Hij, om Zijn vrije genade en neerbuigende 
liefde ten toon te stellen, de grootste zondaren 
om voor Hem hun hart te openen, ook al zijn ze 
in geen enkel opzicht voorbereid of geschikt.




3. Geen voorbereiding of geschiktheid 
vereist

Nergens in de Bijbel worden zulke 
voorbereidingen of geschiktheden vereist 
voordat je tot Christus mag komen, in Hem mag 
geloven, en Hem mag omhelzen. Het 
belangrijkste wat God door de hele Bijbel aan 
zondaren gebiedt is dat ze geloven in Christus. Je 
zult dit ook zien als je de Bijbel onderzoekt. 
Misschien breng je hier tegen in: “Zegt Christus 
niet: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven?” Ik wil hier 
drie antwoorden op geven:


Hoewel de uitnodiging gedaan wordt aan hen 
die vermoeid en belast zijn, is de belofte dat Hij 
rust zal geven verbonden aan het komen, het 
geloven.

Deze woorden bewijzen en verklaren zeker dat 
zij die onder de zware last van hun zonde dreigen 
te bezwijken, die beladen zijn met de schuld van 
hun zonde en met het gevoel van Gods toorn, 
naar Christus moeten komen om rust te krijgen. 
Maar ze maken niet duidelijk dat alleen zij naar 
Christus mogen en moeten komen. Ze betekenen 
ook niet dat iedereen die naar Christus gekomen 
is zo vermoeid en belast is geweest met het 
gevoel van hun zonde en de toorn van God. Arme 
zondaren onder het gevoel van de toorn van God 
zijn juist zo geneigd om van het ene schepsel naar 



het andere, van de ene plicht naar de andere en 
van de ene instelling naar de andere te vluchten 
om rust te vinden. Als ze daar rust zouden 
vinden, zou Christus nooit van hen horen. De 
Heere nodigt hen en moedigt hen echter 
liefdevol aan om naar Hem te komen en Hij 
verplicht zichzelf om hen rust te geven. “Kom,” 
zegt Christus, “en Ik zal je rust geven. Ik zal je 
niet alleen rust laten zien, met je over rust 
praten, maar Ik zal je rust geven. Ik ben de 
betrouwbaarheid zelf, Ik kan niet liegen; Ik zal 
rust geven. Ik ben machtig, gewillig en Ik heb 
het recht om je rust te geven. Kom naar Mij toe, 
belaste zondaars en ik zal rust geven.” Rust is 
voor jou het meest wenselijke, gepaste en 
grootste goed. “Kom,” zegt Christus. Dit 
betekent: “Geloof in Mij en Ik zal rust geven. Ik 
zal je vrede met God en vrede in je geweten 
geven; Ik zal je storm in een eeuwige kalmte 
veranderen; Ik zal je een rust geven die de wereld 
je niet kan geven en je niet kan ontnemen.”


*




Een laatste tegenwerping


Als laatste laat Hij je misschien twijfelen 
over de uitverkiezing. Hij laat je niet 
alleen twijfelen aan je verkiezing, maar 

ook laat hij je concluderen dat je niet uitverkoren 
bent en dat daarom alles tevergeefs is.


Maar geen engel in de hemel, geen mens op 
aarde, noch een duivel uit de hel zal je kunnen 
zeggen dat je niet uitverkoren bent. Je kunt er 
zeker van zijn dat God Satan nooit Zijn 
verborgen wil en besluiten heeft laten inzien. 
God heeft hem nooit de namen bekendgemaakt 
van hen op wie Hij van eeuwigheid Zijn liefde 
heeft gezet. 	


Let alleen op dat waartoe je geroepen wordt. 
“De verborgene dingen zijn voor den Heere, onzen God; 
maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze 
kinderen” (Deutronomium 29:29). Het allereerst 
jouw taak, zondaar, om terug te keren naar de 
Heere en in Hem te geloven. Het is jouw taak om 
jezelf op Christus te werpen, om aan Zijn voeten 
te knielen, Hem op Zijn manier te verwachten en 
Hem niet met rust te laten totdat je er van 
overtuigd en verzekerd bent dat Hij je deel is, je 
redding en dat niets je meer van Hem kan 
scheiden.


*




Christus wil je graag redden

Ja, Christus heeft de grote reis van de hemel naar 
de aarde ondernomen om zondaren te redden. 
Dit laat zien hoe graag Hij het wil. “Ik ben niet 
gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars 
tot bekering.” (Mattheüs 9:13). “Dit is een getrouw 
woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus 
in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te 
maken, van welke ik de voornaamste ben.” (1 
Timotheüs 1:15).


Om te laten zien hoe graag Hij het wilde, 
maakte Hij zich los van Zijn heerlijkheid. Hij 
verliet de schoot van Zijn Vader; Hij legde Zijn 
blinkende witte kleding af; Hij legde Zijn 
heerlijke kroon opzij en nam afscheid van Zijn 
schitterende hovelingen, de engelen. Dit alles 
deed Hij om zondaren te kunnen redden. 


Die zee van zonde, die zee van toorn, die zee 
van verdrukkingen, die zee van bloed, waardoor 
Jezus Christus waadde om zondaren te 
verzoenen, te rechtvaardigen en te redden, 
bewijzen zonder twijfel dat zondaren graag wil 
redden.	


Steeds weer stuurt Hij Zijn ambassadeurs om 
zondaren namens Hem te smeken, “Laat je met 
God verzoenen.” Dit roept het uit hoe gewillig en 



gereed Hij is om zondaars te verlossen (2 
Korinthe 5:19-20).


Zijn klachten over hen die Hem afwijzen, Hem 
de rug toekeren, en niet door Hem gered willen 
worden, laten zien dat Hij graag zou willen 
redden. “Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen 
hebben Hem niet aangenomen” (Johannes 1:11). “En gij 
wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt 
hebben” (Johannes 5:40).


Ook Zijn vreugde en blijdschap over de 
terugkeer van een zondaar laten Zijn gewilligheid 
zien om hen te redden. “Ik zeg ulieden, dat er alzo 
blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die 
zich bekeert, meer dan over negen en negentig 
rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.” 
(Lukas 15:7). God de Vader verheugde zich in de 
terugkeer van de verloren zoon; Christus 
verheugd zich als Hij de vrucht op de arbeid van 
Zijn ziel ziet; de Heilige Geest verheugd zich als 
Hij weer een tempel heeft om in te wonen en de 
engelen verheugen zich omdat er weer een kind 
is aangenomen.


Kom, kniel neer bij het kruis, omhels deze gewillige 
Verlosser, geloof in Hem en werp je in Zijn armen voor 
je eeuwige redding.


*





