
Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en 
voor degenen, die te Laodicea zijn, en zo velen als er mijn 

aangezicht in het vlees niet hebben gezien; Opdat hun harten 
vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, 
en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, 

tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van 
Christus; In Denwelken al de schatten der wijsheid en der 
kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u 

misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. Want 
hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den 
geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de 

vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus 
Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; 

Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, 
gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met 

dankzegging.  
 

Kolossenzen 2:1-7




Zie slechts op Hem,

volg gehoorzaam Zijn stem

2e druk

Door Andreas Murre

Dit boek is door Levenslicht.org online gepubliceerd en vrij te 
verspreiden in de aangeboden vormen zonder de inhoud of 
vorm op enige wijze te wijzigen.

Meer informatie op: www.zieslechtsophem.nl
Email: vragen@levenslicht.org

De Bijbelteksten in dit boek zijn overgenomen uit de 
Statenvertaling, tenzij anders vermeld.

© 2025 Levenslicht.org

.2



Inhoudsopgave


De belangrijkste begrippen

1. Wet en Evangelie 	 	 	 	 5 
2. Geloof en bekering 	 	 	 	 21 
3. De bevinding van verlossing	 	 	 35 
4. De uitnodiging tot verlossing	 	 	 47 

Enkele tegenwerpingen

5. Moet God het niet doen?	 	 	 61 
6. Moet ik zelf niet eerst nog…?	 	 	 73 
7. Hoe kunnen doden horen?	 	 	 89 
8. Moet ik mijzelf onderzoeken?	 	 	 99 

Oprechte zekerheid

9. Hoe weet ik of ik een kind van God ben?	 	 113 
10. Wat als ik mij bedrieg?	 	 	 	 127 

Nawoord	 	 	 	 	 	 145 

.  3



.4



Hoofdstuk 1 

Wet en Evangelie


Stuurloze schepen zonder olie


Op een onstuimige zee waar al veel schepen zijn 
vergaan, dreef een gehavend schip. Op het dek rende 

de bemanning radeloos heen en weer. Waar konden ze 
heen? Sommigen doken in het ruim om het felle licht maar 
niet te hoeven zien. Anderen probeerden uit alle macht de 
stuurhut binnen te komen, maar omdat het buitenom de 
flitsen van de vuurtorens aardedonker was, konden ze de 
deur niet vinden. 

Een aantal jaar geleden hadden ze de haven verlaten, 
minder gehavend en alles leek voor de wind te gaan. Maar 
al snel merkte de bemanning dat er iets niet klopte. Steeds 
vaker moesten ze zich schrap zetten voor een aanvaring 
met een ander schip. 
	  
En hoewel ze zich nog steeds bij de vaargeul bevonden, 
merkten ze dat het schip langzaam maar zeker door de 
stroming werd meegenomen. Zonder olie om de motoren 
te laten draaien dreven ze af. Toen één van de matrozen 
dit bij de stuurman wilde melden, sloeg de schrik hem om 
het hart. De stuurman lag bewusteloos op de grond van de 
stuurhut. 
	  
Nadat de hele bemanning erachter was gekomen dat ze 
stuurloos waren, niemand anders het schip kon besturen 
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en ze enkel door de stroming werden meegesleurd, 
beseften ze dat ze zouden vergaan. Vroeg of laat zou het 
schip tegen de rotsen lopen en zinken. 

Hoe dichter ze de kust naderden, hoe duidelijker ze de 
vuurtorens langs de kust zagen. Hoewel het licht sommige 
schepen hielp om de gevaarlijke kust te vermijden, zagen 
ze hoe andere schepen net als hun schip recht op de kust 
afdreven. Vaak met een dronken bemanning die meer oog 
had voor wat er op het schip te beleven viel dan voor het 
dreigende gevaar waarin ze verkeerden. 

En zo drijft ook dit schip langzaam maar zeker naar de 
rotsen. Het licht van de vuurtoren wat anderen 
waarschuwt en bij de kust vandaan houdt, flitst, hoe 
dichter ze de rotsen naderen, steeds angstaanjagender in 
hun gezicht. Ze proberen te peddelen met alles wat ze 
hebben, maar niets kan de koers van hun schip keren. De 
stroming is te sterk. Geen enkele inspanning kan hen weer 
in de vaargeul brengen waar het veilig is. 

Je bent in gevaar

Zoals je geboren bent, ben jij als zo’n stuurloos schip, 
meegesleurd door de stroming. Dit hoe het er voor jou 
voorstaat, je bent in levensgevaar en als er niets veranderd 
zul je vergaan! 

Dat is wat de Bijbel zegt. De Heere had ons gemaakt naar 
Zijn beeld, dat betekent dat we Zijn heerlijke karakter 
weer zouden geven. Zoals een beeld iemand zichtbaar 
maakt, zo zouden wij Gods karakter zichtbaar maken: Zijn 
liefde, heiligheid en rechtvaardigheid. (Genesis 1:27, Efeze 
4:20-24). 

Die volmaakte manier van leven in liefde voor God en voor 
elkaar (Mattheüs 22:37-39) is als de vaargeul die een schip 
veilig naar de thuishaven leidt. Daar wilde God ons 
hebben, dicht bij Hem. Om Hem te verheerlijken temidden 
van en door Zijn schepping. 
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Maar als je in je eigen leven kijkt, zie je dat je al ver van die 
vaargeul bent afgedreven. Zoals je geboren bent leef je als 
de dronken bemanning van die andere schepen: bezig met 
jezelf. We leven voor onszelf, voor onze naam en onze eer, 
om ons beeld zichtbaar te maken, we hebben onszelf lief 
boven alles en onze naaste… net zoals God, liever niet.  

Je bent in gevaar. Want “zij hebben allen gezondigd, en 
derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23). Of je het nu 
voelt of niet, dit is wat de Bijbel over jou zegt. Je bent 
afgedreven van Gods volmaakte manier van leven in 
liefde, heiligheid en rechtvaardigheid. Of je het nu beseft 
of niet, je staat schuldig voor God en er wacht niets anders 
dan een rechtvaardig oordeel. Een eeuwige hel, ver van de 
veilige haven, ver van Gods aangezicht, Zijn heerlijkheid 
en macht (2 Thessalonicenzen 1:9) 

De beloofde Redder

Nadat de mensheid in Adam van God afgedreven was, leek 
het een tijd lang alsof God hen (terecht) vergeten was. Hoe 
onvoorstelbaar groot was daarom het wonder toen Hij 
vervolgens uit alle mensen Abraham uitkoos, een van de 
vele gehavende stuurloze schepen. Vanwege Zijn grote 
liefde en barmhartigheid koos Hij uit alle mensen 
Abraham en aan hem beloofde Hij, na een eerdere glimp 
van hoop in Genesis 3:15, dat er uit Zijn nageslacht een 
iemand geboren zou worden door wie al die afgedreven 
schepen gezegend konden worden (Genesis 18:18). 

Er leek hoop op redding! Was er echt een manier om weer 
terug in de vaargeul te komen om de thuishaven veilig te 
bereiken? Was er echt een manier om weer met God op 
Zijn goede manier te leven? Ja, er was hoop op redding, 
God had het belooft! En deze belofte van zegen voor 
Abraham is ook jouw hoop, want in die beloofde Zoon zou 
de zegen van Abraham tot alle volken stromen (Galaten 
3:8) 
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Het licht van de wet

Maar voordat die tijd aanbrak, gaf God de wet, als 
vuurtorens die het volk dat Hij in Abraham uitgekozen 
had, te laten zien wat de goede manier van leven was. 
Duidelijker dan eerst werd de kustlijn zichtbaar, die 
gevaarlijke rotsen die ze moesten vermijden. Op sommige 
schepen juichte de bemanning bij het zien van dat licht: 
“Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen 
dag.” (Psalm 119:97).  

Maar die vuurtorens, hoe heerlijk hun licht ook scheen, 
konden de schepen niet dichter naar de vaargeul brengen. 
De wet, hoe goed ook, hoe duidelijk die ook de weg naar 
God verlichtte, kon het volk niet dichter bij God brengen. 
En hoe dichter ze naar de kust dreven, hoe meer ze het 
beseften. De vuurtorens konden niets omdat de schepen 
stuurloos en zonder olie afdreven. De wet is krachtloos, 
omdat ons vlees krachtloos is (Romeinen 8:3). We zijn 
dood in onze zonden en overtredingen (Efeze 2:1). 

De wet is krachtloos, maar zo goed (1 Timotheüs 1:8). De 
wet laat Gods goede manier van leven zien die ons dichtbij 
God zou houden. Zo zouden we Zijn karakter 
weerspiegelen in Zijn schepping. De wereld zou heerlijk 
zijn als we niet zouden stelen en liegen, als we niet ten 
koste van een ander wat extra gemak voor onszelf zouden 
kiezen, als we niet naast God zouden neerknielen voor 
onze andere afgoden. Echt, je vrienden, kleding, geld, 
opleiding, werk of huis, zijn niet je God. Ze gaan je 
teleurstellen. Als je daarvoor leeft zul je ten onder gaan.  

Dat is de vloek van de wet, het zal je dood betekenen. Hoe 
angstaanjagend schijnt nu het licht van de vuurtorens op 
je leven. Kijk naar je leven. Je bent afgedreven, je bent ver 
bij God vandaan. Je leven is gehavend door alle 
aanvaringen met andere schepen en wrakhout wat 
ronddrijft. Je lijkt niets meer op God. Je vrolijke kleuren 
van liefde en vreugde die wapperden aan de mast van je 
leven, zijn dof geworden.  
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De zonde heeft je leven bitter gemaakt en als het nu nog 
heel wat lijkt zal het vroeg of laat verbleken. Alles wat nog 
een beetje liefde lijkt is niets meer dan egoïsme, enkel om 
jezelf te beschermen, om je eigen eer hoog te houden, ten 
koste van Gods eer. 

Aan de kust wacht Gods oordeel je op en de vuurtorens 
van de wet laten het je zien. Ze zouden je de weg moeten 
wijzen, maar nu zul je er op te pletter slaan. “En het gebod, 
dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden” 
(Romeinen 7:10).  

Of je de vuurtorens nu gezien hebt of niet, stuurloos en 
zonder olie zal ieder schip vergaan. Of je nu onder de wet 
geleefd hebt zoals het volk Israel, de silhouetten van de 
vaargeul hebt gezien door het licht van de wet, of in het 
donker afgedreven bent, weet dat je schipbreuk zult gaan 
lijden omdat je al zoveel aanvaringen hebt gehad. Je zult 
vergaan. De hele wereld is doemwaardig voor God, dus jij 
ook (Romeinen 3:19), geloof je dat? Lees dat gedeelte maar 
door in Romeinen 3:9-20. 
	  
Als er niets veranderd zul je eeuwig verloren gaan, en 
terecht want buiten God is er geen leven, buiten de 
vaargeul is het nog steeds levensgevaarlijk, ook als zie je in 
het licht van de vuurtorens dat de kust nog ver weg is. 
Misschien zie je er aan de buitenkant nog niet zo 
gehavend uit en vraag je je af of het wel zo’n vaart loopt. 
Als soms het licht van een vuurtoren over je schip glijdt, 
glanst het, misschien is er geen krasje te vinden. Met wat 
kleden probeer je een zeil te maken, met stokken probeer 
je wrakken te ontwijken. Maar onder het wateroppervlak? 
Je voelt het soms schuren toch? Vaak genoeg loopt je schip 
op een rots die net onder het wateroppervlak ligt. Het is 
niet genoeg als je de kust met haar vuurtorens ontwijkt. 
Enkel de vaargeul brengt je veilig naar huis. Enkel 
volmaakte gerechtigheid, volmaakte heiligheid, 
volmaakte liefde. 
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Kijk naar de wet, zo wilde God het aan de buitenkant. Zo 
zouden we Zijn karakter weerspiegelen, zo zouden we Zijn 
beeld zijn. Zo laat de wet God zien, zo laat de wet zien hoe 
ver we afgedreven zijn en welk gevaar er aan de kust 
dreigt. Maar ook onder het oppervlak liggen zoveel 
gevaren die de wet niet belicht. “Daarom dat dit volk tot Mij 
nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch 
hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij 
vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn” (Jesaja 
29:13).  
	  
De Heere Jezus wees de Farizeeërs daarop, aan de 
buitenkant glinsterenden ze en was er niets op hen aan te 
merken, maar onder het wateroppervlak, in hun hart 
leefde enkel vuiligheid. “Gij blinde Farizeer, reinig eerst wat 
binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het 
buitenste derzelve rein worde. 27 Wee u, gij Schriftgeleerden en 
Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden 
graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van 
binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. 28 Alzo 
ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar 
van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid” 
(Mattheüs 23:26-28). 
	  
Het is je zondige hart, wat meegesleurd door de zonde, 
leidt tot de ondergang. Het is de binnenkant die ons 
veroordeeld, of het er nu uit komt of niet. Ja, de rotsen 
dreigen, voor de schepen in het donker, maar ook voor de 
schepen in het licht van de vuurtorens die nog nooit een 
aanvaring hebben gehad, maar geen werkende motoren 
hebben. 
	  
Maar als we goed kijken, zien we in het licht van de 
vuurtorens niet alleen de silhouetten van de vaargeul en 
het dreigende gevaar, maar ook een duidelijker beeld van 
de manier waarop God zou redden. Er zou een 
reddingsboot komen met een Kapitein die zijn schip aan 
stukken zou laten lopen (Jesaja 53:5) om die gehavende 
schepen te kunnen herstellen en te voorzien van olie zodat 
ze de thuishaven weer zouden bereiken om weer dichtbij 
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God te wonen: 
	  
“Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen 
vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. 25 Dan zal Ik rein 
water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw 
onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En 
Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven 
in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 
wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn 
Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in 
Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren 
en doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen 
gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een 
God zijn.” (Ezechiël 36:24-28) 

Jezus’ herstelt wrakken

Die Reddingsboot kwam. De Heere Jezus kwam. Zijn leven 
was zonder zonde, vol liefde voor God gaf Hij zich om de 
mensen om zich heen te dienen. Hij was niet gekomen om 
de vuurtorens af te breken, maar om in hun licht de 
thuishaven te bereiken. Hij was een bekwame Kapitein die 
nooit dronken was, nooit werd Hij bedwelmt door 
verleiding. Nooit dreef Zijn schip af omdat Hij altijd 
genoeg olie had (Johannes 3:34). En de vele gehavende 
schepen die Hij tegenkwam herstelde hij (Lukas 6:19). 
	  
Gods bewogenheid met zondige, afgedwaalde mensen 
zoals jij en ik is zo groot, zo lief had God de wereld, dus 
ook jou, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf zodat ieder die 
in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft 
(Johannes 3:16). God had je goed gemaakt, je keerde Hem 
de rug toe en Hij had je kunnen laten afdrijven. Eigen 
schuld. Maar nu komt die Reddingsboot langzij. De Heere 
Jezus komt, door Zijn betrouwbare Woord naar je toe. Hij 
wil je verlossen. 
	  
Jezus Christus komt door het getuigenis van het Evangelie 
tot je en Hij wil je reinigen van al je onreinheden en 
stinkgoden. Van al je eigen wegen. Van al je schuld en 
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zonde. Want Hij kan het. Hij is een bekwame Redder. Het 
was terecht dat je zou sterven en Gods toorn zou moeten 
dragen. Maar Jezus kwam en ging gewillig naar een kruis, 
daar wilde Hij voor zondaren tot zonde worden. 
	  
Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 
ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods 
in Hem. (2 Korinthe 5:21). 
	  
Daar werd Hij aan stukken geslagen. 
	  
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden.” (Jesaja 53:5) 
	  
Om jou te kunnen vergeven werd Hij op de rotsen van 
Gods toorn verbrijzeld. Het was om jouw schip te kunnen 
herstellen, om jouw zonden te kunnen vergeven. En Hij 
hing daar bebloed en naakt omdat Hij voor jouw tot zonde 
wilde worden zodat Hij jouw gerechtigheid kan geven.  
	  
Zo kan Hij met Zijn eigen leven jouw leven redden. “Dezen 
geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem 
gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” 
(Handelingen 10:43) 
	  
Hij bied het je aan, geloof Hem op Zijn Woord. “Dit is een 
getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus 
in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van 
welke ik de voornaamste ben.” (1 Timotheüs 1:15) Hij wil 
scheepswrakken herstellen, zelfs de allergrootste die 
mijlen ver van de vaargeul schipbreuk dreigen te lijden. 
	  
Dit is het Evangelie. Het is “een kracht Gods tot zaligheid een 
iegelijk, die gelooft” (Romeinen 1:16). 

Jezus’ en Zijn Olie 
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Maar vergeving en herstel is niet alles. De Heere Jezus 
kwam niet met lege handen. Hij bracht olie mee voor onze 
scheepsmotoren. Hij kwam niet om ons stuurloos en 
zonder olie af te laten drijven in een hersteld schip. 
Zouden we zo af blijven drijven door misleidende 
begeerten in de hoop dat Zijn genade om ons schip te 
herstellen groter zou worden en er meer te herstellen valt? 
(Romeinen 6:1) 
	  
De Heere Jezus wil niet alleen verlossen van de schuld, 
maar ook van de zonde zelf, van de kracht van de zonde. 
De stroming kan sterk zijn, maar Hij beloofde de wet en 
een nieuwe kracht in je hart om je van binnen uit aan te 
drijven (Jeremia 31:31-34). Kracht uit de hoogte, de olie 
van Zijn Geest die je nieuwe verlangens geeft en “alle 
goedheid en rechtvaardigheid en waarheid” tot uitdrukking 
brengt (Efeze 5:9). Liefde tot God die niet vanbuiten af 
opgelegd wordt door de wet, maar die van binnenuit 
aanspoort zodat je opnieuw gevormd word naar Gods 
beeld (Efeze 4:20-24) 
	  
De schuld is weg, het licht van de vuurtorens flitst niet 
langer angstaanjagend want je schip is veilig. Maar die 
beloofde zegen van Abraham was meer dan het herstel 
van je schip, door het geloof mag je Zijn beloofde Geest 
ontvangen:  
	  
“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek 
geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is 
een iegelijk, die aan het hout hangt. 14 Opdat de zegening van 
Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en 
opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het 
geloof." (Galaten 3:13-14) 
	  
Toen Hij verbrijzeld werd op die rotsen van Gods toorn, 
kocht Hij niet alleen je vergeving (rechtvaardigmaking) 
maar ook je herstel (heiligmaking).  
	  
Hij wil het in je werken:  
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“Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou 
verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen 
volk zou reinigen, ijverig in goede werken.” (Titus 2:14) 
	  
De Heere Jezus wil jou als een bekwame stuurman en door 
de kracht van de Heilige Geest terugbrengen in de 
vaargeul die naar de thuishaven leidt. 
	  
Gods doel met de wet was om je van buitenaf te laten zien 
wat Zijn goede manier van leven is en hoe je Zijn doel 
gemist hebt. Het laat je zien dat er herstel nodig is om niet 
voor eeuwig verloren te gaan. En in het Evangelie laat God 
je zien dat er herstel is door de Heere Jezus die Zijn wet 
volmaakt gehouden heeft maar in plaats van zondaren 
wilde vergaan.  

En het Evangelie is nog heerlijker, niet alleen vergeving 
van zonden maar nu ook beloofde Kracht binnenin je om 
als discipelen meer en meer te leren leven in liefde voor 
God en voor elkaar, dat is de vervulling van de wet 
(Romeinen 13:10). Geloof in de Heere Jezus en Zijn genade 
zal uitgedrukt worden in bekering. 

Geef de Heiland 't roer in handen, 
van uw aardse levensschip; 

Hij zal veilig u doen landen, 
Hij kent elke rots en klip, 

Zij uw scheepje groot of klein, 
laat de Heiland stuurman zijn. 

.14



Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1. Hoe schiep God de mens in het begin (Genesis 1:27-31)? 

Naar Zijn _________ (vers 27) en zeer ______________ (vers 31) 

2. Op welke manier wordt Gods beeld volgens Efeze 
4:20-24 uitgedrukt? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Hoe horen we daarom volgens Mattheüs 22:37-39 te 
leven? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4a. Hoe is de werkelijkheid nu volgens Romeinen 3:23? 

We hebben ______________ en _______________ de ________________ 
van God. 

	 4b. Wie missen Gods heerlijkheid? 

_________________________________________________________________ 

	 4c. Waardoor missen we de heerlijkheid van God? 

_________________________________________________________________ 
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5. Wat is zonde? (1 Johannes 3:4) 

_________________________________________________________________ 

6. Wat zijn andere gevolgen van de zonde?  
 
	 a. ______________________ (Romeinen 6:23a, Jakobus 1:15) 
 
	 b. Eeuwig ________________________  (2 Thessalonicenzen 1:9) 

7. Wat was de eerste glimp van hoop voor de gevallen 
mens? (Genesis 3:15) 
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Wat was volgens Galaten 3:8 de beloofde zegen van 
Abraham? 
 
_________________________________________________________________ 

9. Over welke wet zou David in Psalm 119 zingen? 

_________________________________________________________________ 

10. Wat is onder andere het doel van de wet? 

	 a. De wet leidde tot het ______________ (Romeinen 7:10). 

	 b. De wet is de _______________ tot Christus (Galaten 3:24). 

11. Wat laat de wet volgens Romeinen 3:19-20 zien?  
 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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12. Waarin schiet de wet volgens Romeinen 8:1-8 tekort? 

_________________________________________________________________ 

13. Waarom is het volgens Jesaja 29:13 en Mattheüs 
23:26-28 niet genoeg om de wet te houden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

14. Is er niets anders wat wij kunnen doen om het eeuwig 
leven te ontvangen (Romeinen 3:20)? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

15. Hoe was Jezus’ leven anders dan het leven van alle 
andere mensen? 

	 a. Hij deed geen ___________ (Jesaja 53:9a) 

	 b. En in Zijn mond was geen __________________ (Jesaja 53:9b) 

	 c. Zelfs de natuur was Hem _________________ (Mattheüs 
8:27) 

	 d. Hij kende geen ___________ (2 Korinthe 5:21, Hebreeën 
4:15) 

16. Met welke twee redenen gaf God Zijn Zoon volgens 
Johannes 3:16? 

	 a. Omdat Hij de ___________________________ (vers 16a). 

	 b. Opdat ______________ die in Hem gelooft niet  

	 _________________, maar ____________________ (vers 16b). 
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17. Wat was volgens 2 Korinthe 5:19 Gods doel met de 
Heere Jezus? 

_________________________________________________________________ 

18. Hoe is dit volgens 2 Korinthe 5:21 werkelijkheid 
geworden? 
 
_________________________________________________________________ 
 
19a. Wat is het Evangelie volgens Romeinen 1:16-17? 

	 Het is een ________________ van God tot ____________________  
 
	 voor ___________ die gelooft (vers 16). 

19b. Waarom?  

	 Omdat de _______________________ daarin geopenbaard  wordt  

	 uit en tot ____________________ (vers 17) 

20.  Wat verwierf de Heere Jezus volgens Titus 2:14 naast 
(vergeving) rechtvaardiging? 

_________________________________________________________________ 

Hoe werkt Hij dit volgens Efeze 5:9? 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen

1. Op welke manier merk je in je eigen leven dat je geneigd 
bent om te zondigen? 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Hoe zie je in en om je heen waarom Gods manier van 
leven beter is dan onze manier van leven? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Welke dingen doe jij om je beter te voelen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Denk erover na, vind je het goed nieuws om verlost te 
worden van je zonden of houd je ze liever vast? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 2 

Geloof en bekering


In het licht van de vuurtorens heb je gezien dat je ver van 
de vaargeul bent afgedreven. Je bent in je zonde van God 

afgedwaald waardoor nu Gods toorn op je rust (Johannes 
3:36). Maar ook heb je gehoord dat de Heere Jezus 
zondaren terug wil brengen tot de Heere. Hij wilde 
zichzelf geven aan het kruis om daar Gods toorn voor 
zondaren te dragen. Hij werd tot zonde gemaakt zodat 
zondaren in Hem Zijn gerechtigheid kunnen ontvangen (2 
Korinthe 5:21). Hij werd verbrijzeld om zondaren te 
vergeven en te herstellen. 

We lazen in Handelingen 10:43, Romeinen 1:16 en Galaten 
3:13 dat we deze heerlijke redding, vergeving door 
Christus’ bloed en herstel door Zijn Geest, kunnen 
ontvangen door het geloof. 

En in de Bijbel zien we dat geloof de, door de Heilige Geest 
bewerkte, overtuiging is van de waarheid, van wat God in de 
Bijbel zegt en belooft en het vertrouwen op deze waarheid wat 
uitgedrukt wordt in een afkeer van de zonde en een liefdevolle 
overgave aan Christus om Hem, door de kracht van de Heilige 
Geest, in nieuwe gehoorzaamheid, te volgen naar beloofde 
heerlijkheid. 

Een betrouwbaar Woord

Het geloof waartoe God ons oproept is niet een 
twijfelachtig geloven zoals we het woord tegenwoordig 
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vaak gebruiken, een twijfelend “ik geloof het wel, maar ik 
weet niet zeker.” Geloven ís zeker weten.  

“Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en 
een bewijs der zaken, die men niet ziet.” (Hebreeën 11:1) 

“En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door 
ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de 
eer; 21 En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, 
Hij ook machtig was te doen.” (Romeinen 4:20-21) 

Tot dit geloof roept de Bijbel je op, omdat het waar is wat 
de Bijbel zegt. Wat er om je heen ook voor waarheid wordt 
uitgegeven, Gods Woord is betrouwbaar. Het bewijs 
daarvoor is geleverd toen de Heere Jezus nadat Hij 
verbrijzeld was als vervulling van de Schrift, opstond uit 
de dood, overwinnend en nu in staat om ook alle andere 
beloften te vervullen. De Bijbel getuigt van de waarheid en 
de Heere Jezus getuigt er zelf van dat wie Zijn getuigenis 
aanneemt, het Woord van God aanneemt. Hij sprak de 
woorden van de God die niet liegen kan (Titus 1:2). 

“En hetgeen Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; en 
Zijn getuigenis neemt niemand aan. 33 Die Zijn getuigenis 
aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is. 
34 Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden 
Gods; want God geeft Hem den Geest niet met mate. 35 De 
Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand 
gegeven. 36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; 
maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Johannes 3:32-33) 

Dit is een waarachtig getuigenis, dit is de waarheid waar 
je je vertrouwen op mag stellen. Als je de woorden van de 
Heere Jezus gelooft, als je Zijn getuigenis voor waar 
aanneemt heb je eeuwig leven. Maar als je Zijn oproep 
ongehoorzaam bent en Hem verwerpt zal Gods toorn op je 
blijven, dan zul je in duisternis op de zee blijven afdrijven 
tot je op de laatste dag zelf verbrijzeld wordt op de rotsen. 
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“En Jezus riep, en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, 
maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft. 45 En die Mij ziet, 
die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben een Licht, 
in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in 
de duisternis niet blijve. 47 En indien iemand Mijn woorden 
gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want 
Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik 
de wereld zalig make. 48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden 
niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik 
gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.” 
(Johannes 12:44-48) 

Geloof je dat het waar is wat de Heere Jezus zegt? O erken 
dat het waar is wat de Heere Jezus zegt. Het is waar! Hij is 
gekomen op deze woeste zee, in deze zondige wereld, om 
je te redden! Hij kwam als het ontoegankelijke licht naar 
deze donkere aarde om het voor jouw licht te maken, voor 
een ieder die gelooft. Verwerp Hem en Zijn Woorden niet.  

En, dit is zo’n wonder, de Heere wil het getuigenis van Zijn 
volgelingen gebruiken om je te overtuigen! Geloof komt 
door overtuiging. 

“Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun 
gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk 
bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij 
Mij gezonden hebt. 9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, 
maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die 
door hun woord in Mij geloven zullen.” (Johannes 17:8-9,20) 

En als Johannes ziet hoe de Heere Jezus moest lijden en 
aan het kruis verbrijzeld werd, getuigd hij om ook jou te 
overtuigen: 

“En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn 
getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen 
waar is, opdat ook gij geloven moogt.” (Johannes 19:35). 
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Jij, die dit nu leest, Johannes schreef dit opdat ook jij 
gelooft! Echt, de Heere wil Zijn getuigen gebruiken om 
jouw te overtuigen, de Heilige Geest gebruikt Zijn Woord: 
“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het 
Woord Gods.” (Romeinen 10:17) 

De volgelingen van de Heere Jezus konden er niet over 
zwijgen, ze schreven alles op “opdat ook jij gelooft.” Overal 
waar ze kwamen getuigden ze en door hun woord mag 
ook jij vertrouwen op de waarheid van Gods Woord 
(Johannes 17:20).  

De Heere Jezus wíl je vergeving geven en herstel. “Dezen 
geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem 
gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” 
(Handelingen 10:43) 

De hele Bijbel getuigt

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament getuigen ervan 
dat jij met al je zonde, ongerechtigheid en schuld, mag 
ruilen met de Zoon van God die geen zonde gekend heeft. 
Je mag Hem je zonde geven, vertrouwend op Zijn Woord, 
omdat Hij het zegt en belooft. 

Kijk ook maar terug naar de schaduwen van het Oude 
Testament waar dit al duidelijk werd. In het licht van de 
vuurtorens kon je er al een glimp van zien. Elk jaar, op de 
Grote Verzoendag, werd er naast de offers die gebracht 
werden tot reiniging, een bok genomen. De hogepriester 
legde zijn handen op de kop van die levende bok terwijl hij 
alle ongerechtigheden van het volk beleed. Zo werden alle 
zonden overgedragen op die bok. En nadat alle zonden 
beleden waren werd die bok weggestuurd in de woestijn. 
Alle ongerechtigheden werden weggedragen en het volk 
was vrij! (Leviticus 16:21-22) 

Van deze schaduw is Christus de werkelijkheid!  

.24



“Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het 
geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn 
rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren 
geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een 
betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen 
tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, 
die uit het geloof van Jezus is.” (Romeinen 3:25-26) 

Christus is het middel tot verzoening, Christus is de 
Zondebok op wie je je zonden mag leggen. Hij zal ze 
wegdragen naar het kruis, buiten de stad, om daar de volle 
straf van God over jouw zonden te dragen. Christus is het 
middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed (vers 
25) en door Christus’ verzoening is God rechtvaardig om 
je te rechtvaardigen (vers 26). Hij wilde voor jou tot zonde 
gemaakt worden om jou gerechtigheid te geven. Als jouw 
zonden in Christus gestraft zijn, dan is God rechtvaardig 
om je te vergeven. 

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van 
alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9) 

Geef je zonden, belijdend en gelovend aan de Heere Jezus 
en vertrouw op dit ware en Bijbelse getuigenis!  

Afkeer van zonde en overgave aan de Christus

Ons schip wat zo ver afgedreven is en zo gehavend, wil de 
Heere Jezus herstellen. Hij wil ons door het geloof 
vergeven. Maar Hij wil ook de koers van ons schip 
veranderen. Vaker nog dan tot geloof roept de Bijbel op tot 
bekering. Terwijl Johannes vooral oproept tot geloof, lijkt 
de nadruk in andere Evangeliën en in het boek 
Handelingen te liggen op bekering. Maar, ze horen bij 
elkaar, zoals het licht en de warmte horen bij de zon. 
Overtuigd van de waarheid wordt dit geloof uitgedrukt in 
bekering. 
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Wanneer je dit heerlijke getuigenis van Gods reddende 
genade gelooft zal dat tot uitdrukking komen in bekering. 
Geloof blijft niet bij het erkennen van de waarheid maar 
het wordt zichtbaar in je leven. Dit is bekering: een afkeer 
van de zonde en een liefdevolle overgave aan Christus om Hem, 
door de kracht van de Heilige Geest, in nieuwe 
gehoorzaamheid, te volgen naar beloofde heerlijkheid. Deze 
bekering is een uitdrukking van de overtuiging van de 
waarheid van Gods getuigenis, van wat Hij over jou zegt 
en wat Hij voor zondaren als jou wilde doen. 

O, de Heere verlangt er niet alleen naar dat je op Hem 
vertrouwt, nee, Hij wil je ook redden van de zonde zelf die 
Hem zo onteert. Daarvoor had de Heere Zijn Zoon 
gezonden: 

God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst 
naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u 
zou afbrengen van zijn slechte daden. (Handelingen 3:26) 

Even daarvoor had Petrus aangedrongen: “Kom dus tot 
inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er 
tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van 
de Heere.” (Handelingen 3:19) 

En deze boodschap was niet alleen voor het Joodse volk, 
ook de heidenen worden opgeroepen tot bekering. Paulus 
had dezelfde boodschap voor het de Joden in Damascus, 
in Jeruzalem, in heel het land van Judea en later aan de 
heidenen dat “zij tot inkeer moesten komen, zich tot God 
bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de 
bekering.” (Handelingen 26:20) 

Dit was de opdracht van de Heere Jezus zelf en daarvoor 
hadden ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen:  

“En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en 
vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij 
Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik 
zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad 
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Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult 
worden.” (Lukas 24:47-49) 

Gods Woord dringt je 

Wanneer je niet gelooft wat God in Zijn Woord zegt, zul je 
je ook niet bekeren, zul je geen afkeer hebben van je zonde 
en je niet overgeven aan Christus om Hem te volgen in 
nieuwe gehoorzaamheid. Want waarom zou je je bekeren, 
als je niet gelooft dat je schuldig bent en het oordeel 
wacht of wanneer je denkt dat God je daartoe niet 
oproept?  

Als je daarom Gods opdracht om je te bekeren wilt 
gehoorzamen, kijk dan naar Gods Woord. Laat je 
overtuigen door Zijn betrouwbare Woord. Luister naar het 
Woord van God want het geloof is door het horen 
(Romeinen 10:17). 

Lees hoe de Heere Jezus struikelt door de straat met een 
kruis op Zijn rug, hoe Hij in duisternis en eenzaamheid 
hing. Jouw zonden lieten Hem struikelen en zorgden 
ervoor dat Hij door God verlaten werd. Hoor hoe Hij 
uitriep: “Het is volbracht!” Jouw zonden droeg Hij daar om 
in jouw plaats te volbrengen wat jij nooit zou kunnen 
volbrengen en Hij stond op uit de dood, Hij leeft om jou 
Zijn Geest te kunnen geven die je zal herstellen en je terug 
zal brengen in de vaargeul van Gods gerechtigheid die 
naar de thuishaven leidt. 

Als je dit gelooft, als je dit getuigenis aanneemt, keer je 
dan af van je zonde die jouw leven bitter maakt, Christus’ 
lijden zo zwaar maakte en Gods toorn opwekt. Zie je het 
als je de Bijbel leest? Het is voor jou geschreven, opdat jij 
het gelooft (Johannes 19:35), en je jezelf afkeert van je 
zonde en je overgeeft aan Jezus als de Christus 
(Handelingen 2:40-41).  

Dit is waarvan Jezus’ eerste volgelingen de mensen op de 
Pinksterdag wilden overtuigen. Ze getuigden door de 
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kracht van de Heilige Geest van Zijn leven, sterven en 
opstanding, van hun schuld, Gods oordeel, vergeving en 
de beloofde Heilige Geest. 

“En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en 
zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen 
mannen broeders? 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een 
iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, 
tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen 
Geestes ontvangen. 39 Want u komt de belofte toe, en uw 
kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, 
onze God, toe roepen zal. 40 En met veel meer andere woorden 
betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden 
van dit verkeerd geslacht! 41 Die dan zijn woord gaarne 
aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen 
toegedaan omtrent drie duizend zielen.” (Handelingen 
2:37-41) 

Deze mensen op de Pinksterdag hoorden het ware en 
betrouwbare getuigenis van Petrus, ze geloofden Hem, ze 
lieten hun oude zondige leven achter, ze keerden zich er 
van af en gaven zich met vreugde over aan de Heere Jezus 
om Hem te volgen als discipelen, om te leren 
onderhouden wat God geboden heeft (Mattheüs 28:19). 
Ze legden door het geloof hun zonden op Christus als de 
Redder, zoals ze vroeger op de Grote Verzoendag geleerd 
hadden en gaven zich in de doop over aan de Christus, als 
de beloofde Koning om Hem nu in groeiende 
gehoorzaamheid te volgen. 

Geloof Gods Woord en bekeer je

Ook jij hoort nu het getuigenis van Petrus, Johannes en 
van andere volgelingen van de Heere Jezus, je hoort steeds 
weer dat je zonden je van God afdrijven, dat je verloren 
zult gaan als je zo doorleeft maar ook dat Hij in Christus 
en door Zijn Woord, langszij wil komen en je wil vergeven 
en herstellen door Zijn Heilige geest. 
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Petrus riep de menigte niet op om naar huis te gaan en te 
bidden. Om af te wachten tot God iets zou doen. Hij wees 
ze niet op hun onmacht of de mate van schuldbesef. Nee, 
hij was niet bang om ze aan te sporen. Hij wilde ze 
overhalen, niet laten twijfelen. Petrus drong er op aan!  

Ook jij mag het woord van Petrus en van Johannes, en van 
alle andere getuigen met vreugde aannemen, als 
waarheid, om je nu, bewust gemaakt door de waarheid, af 
te keren van je zonde en jezelf overgeven aan Jezus als de 
Christus. Leg je zonden, zoals de Israëlieten op dé 
Zondebok, belijd ze aan God en volg Hem in een nieuw 
leven wat Hij je door Zijn beloofde Geest wil geven. Ik zou 
je met Petrus nog met veel andere woorden, met nog veel 
meer Bijbelteksten willen aansporen: Laat je behouden!  

Komt, zondaars, komt met al uw leed; 
Hebt gij dan niet gehoord; 

Bij Jezus vindt g’ uw eeuw’ge rust; 
Verlaat u op Zijn woord! 

 
Wilt gelooven, wilt gelooven! 

Slechts op Hem vertrouwd! 
Jezus redt u, Ja Hij redt nu, 

Hij is uw behoud! 
 

Uw Heiland gaf zijn dierbaar bloed, 
Opdat gij leven zoudt; 

Zijn kruis is zaligheid voor u, 
Zijn sterven uw behoud. — 

 
Ja, Jezus is de ware weg, 

Die naar den hemel leidt, 
Gelooft in Hem, toeft langer niet, 

En smaakt zijn zaligheid. 
 

Komt, zondaars komt, en gaat met ons 
Op reis naar ’t zalig oord, 

Waar eng’len juub’len voor Gods troon, 
En zingt daar eeuwig voort. 
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Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1. Wat is geloven volgens Hebreeën 11:1? 

De ____________ van de dingen die men hoopt  en het __________ 
van de zaken die men niet ziet. 

2. Hoe wordt geloven in Romeinen 4:21 ook wel genoemd? 

_________________________________________________________________ 

3a. Wie wordt er volgens Johannes 3:36 gelooft? 

_________________________________________________________________ 

3b. Wat wordt er volgens Johannes 3:33-34 gelooft? 

_________________________________________________________________ 

3c. Wat is volgens Johannes 3:36 het tegenovergestelde 
aan geloof? 

_________________________________________________________________ 

4. Wie worden er volgens Johannes 12:44-48 veroordeelt? 

Wie _____________ verwerpt en Zijn  ___________ niet 
aanneemt (vers 48). 

5a. Hoe reageerden de discipelen van de Heere Jezus, 
volgens Johannes 17:8 op Zijn woorden? 

_________________________________________________________________ 

5b. Voor wie bid Hij, als de grote Hogepriester, nog meer in 
dat gedeelte? 
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Voor hen die  _______________________________ (vers 20) 

6. Waarom getuigde Johannes volgens Johannes 19:35?  

_________________________________________________________________ 

7. Hoe werkt God het geloof volgens Romeinen 10:17? 

Zo is dan het geloof uit het ________________ en het _____________ 

door het __________________. 

8. Hoe liet God in de schaduwen van het Oude Testament 
zien hoe de zonden vergeven werden? (Leviticus 16:21-22) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9a. Hoe zien we hiervan de werkelijkheid in het Nieuwe 
Testament? (Romeinen 3:25-26) 

_________________________________________________________________ 

9b. Hoe krijgen we volgens Romeinen 3:25-26 deel aan 
deze verzoening? 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

10. Waarom denk je dat de Bijbel vaker oproept tot 
bekering dan tot geloof? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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11a. Welke zegen was volgens Handelingen 3:26 het doel 
van Jezus’ komst? 

Dat Hij ____________ zou afbrengen van  zijn  ______________. 

11b. Wat zou dit te maken hebben met de zegen van 
Abraham voor alle geslachten op aarde in vers 25? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. Wat geeft de Heere volgens Handelingen 3:19 op 
bekering? 

a. Uitwissen van  _________________ 

b. Tijden van ____________________ 

13a. Wie worden er in Handelingen 26:20 opgeroepen tot 
bekering? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13b. Hoe wordt bekering volgens dit gedeelte zichtbaar? 

_________________________________________________________________ 

14a. Wat is volgens Handelingen 2:38 de voorwaarde om 
vergeving van zonden en de Heilige Geest te ontvangen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

14b. Hoe werd er volgens vers 41 aan deze oproep gehoor 
gegeven? 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen

1. Ben jij overtuigd van wat de Heere zegt? Leg uit waarom 
wel of niet. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Welke slechte daden en verlangens herken je in je leven 
waarvan je je af moet keren? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Lees 1 Johannes 1:9. Heb je je zonden beleden en geloof 
je dat God getrouw en rechtvaardig is om je zonden te 
vergeven? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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4. Handelingen 3:25-26 noemt het afbrengen van slechte 
daden een zegen. Hoe zie jij het stoppen met je zonden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. De Heere roept niet alleen op tot afkeer van de zonde 
maar ook tot nieuwe gehoorzaamheid, verlang jij de Heere 
Jezus te volgen? Leg uit waarom wel of niet. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 3 

De bevinding van verlossing


Op die grote zee waar jou schip is afgedreven is het niet 
alleen de stroming die je in gevaar brengt, maar in het 

duister houden zich duizenden zeerovers schuil. In 
sluipvaart naderen ze je schip om de bemanning 
plotseling te overmeesteren. Ze hebben het makkelijk als 
de bemanning hun roes ligt uit te slapen en niet in staat is 
om ze af te slaan.  

Op de meeste schepen hebben de zeerovers vrij spel, ze 
worden zelfs vrolijk onthaald door de bemanning zonder 
te weten dat ze berooft zullen worden. Ze lijken eerst 
vriendelijk, maar uiteindelijk stelen ze alles wat hen in 
leven kan houden. 

Maar op het schip waar de Reddingsboot langszij kwam is 
het anders. De stuurman van de Reddingsboot kwam aan 
boord, het schip werd hersteld en de koers veranderde. 
Maar niet de hele bemanning was blij met deze 
verandering. Sommigen vroegen zich af of die nieuwe 
Stuurman wel te vertrouwen was. Anderen twijfelden of 
ze niet beter naar de zeerovers konden luisteren, hun 
mooie woorden klonken beter dan die van de Stuurman 
die hen gewaarschuwd had dat ze op weg naar de 
thuishaven zeker nog strijd en stormen moesten 
doorstaan, dat hun trouw aan de nieuwe Stuurman 
beproefd zou worden. Maar als ze vol zouden houden, zo 
had Hij beloofd zou Hij ze veilig in de haven brengen. 
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Zo was de sfeer op het schip soms om de dag anders. Soms 
luisterde de bemanning naar de Stuurman en wat Hij 
belooft had, maar soms luisterden ze naar de zeerovers en 
kropen ze bang in het ruim. 

Dit was de strijd waarvoor de Stuurman gewaarschuwd 
had. Niet alleen van buitenaf door de stormen die hun 
scheepje soms alsnog leken te breken, maar ook op het 
schip zelf waar indringers hen wilden beroven van alles 
wat de Stuurman gegeven had. 

Bevinding en emoties

Toen je afgelopen weken las hoe je in je zonde van God 
afgedreven was, raakte je dat. Misschien herkende je de 
zonde in je leven en toen je hoorde hoe de Heere Jezus je 
wilde vergeven en herstellen door het geloof in Hem, 
maakte het je blij dat de Heere Jezus je zo graag wilde 
vergeven. Misschien nam je het woord met vreugde aan 
zoals degenen op de Pinksterdag. De bemanning van je 
schip was blij! 

Het kan ook zijn dat je nog lang nagedacht over je zonde, 
je besefte wat je gedaan had met de Heere Jezus, en hoe 
groot het gevaar was van het komende oordeel. Misschien 
was alles wel donker om je heen omdat je zo verdrietig 
was over wat je gedaan hebt. Misschien heb je lang in het 
donker op je kamer gezeten zoals Paulus toen hij gehoord 
had wat hij gedaan had. De bemanning van je schip was 
verdrietig. 

Deze emoties zijn goed. De Heere had ons niet alleen 
gemaakt als een fysiek rationeel schepsel. Hij gaf ons een 
hart, een diep inwendig bewustzijn wat emoties ervaart in 
reactie op wat in of om ons heen gebeurt. Deze emoties 
geven diepte en kleur aan wat we beleven. En zo wordt 
bevinding soms uitgelegd als het merken dat het waar is 
wat Gods Woord. Iemand heeft je vast wel eens gevraagd 
of je wel eens verdriet hebt gehad over je zonde. Misschien 
heeft een dominee je wel eens gevraagd of je wel eens een 
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indruk hebt gehad van je ellende, of je wel eens iets hebt 
ingeleefd je verlorenheid. Al deze uitdrukkingen vragen 
naar een bepaald gevoel bij een bepaalde overtuiging. Zo 
zouden we bevinding kunnen uitleggen als: het ervaren 
van emoties in reactie op wat je ziet en hoort. Omdat Gods 
Woord zelf geen definitie geeft aan deze bewoording in de 
context van verlossing, is het belangrijk om ook hierin te 
onderzoeken hoe er in de Bijbel met deze ervaringen 
omgegaan wordt. 

Aller eerst zien we dat de Heere Jezus zelf deze indrukken 
kende. Hij kende emoties waardoor hij de werkelijkheid 
ervaarde: Hij was blij (Lukas 10:21), verdrietig (Lukas 
19:41), bang (Johannes 12:27), boos (Mattheüs 23:33) en 
boven alles voelde Hij liefde (Markus 10:21, Filippenzen 
1:8). 

Hoewel wij allemaal de emoties van de Heere Jezus 
kennen, werden de emoties van de Heere Jezus altijd 
gewekt door de werkelijkheid. Hij beleefde alles zoals het 
werkelijk was. Maar onze emoties worden vaak gewekt 
door leugens en vervormingen van de werkelijkheid.  

Daarom moeten onze gedachten vernieuwd worden. Als 
we tot geloof gekomen zijn mogen we groeien in kennis, 
als een discipel van de Heere Jezus, en in genade en zo 
zullen ook steeds vaker de juiste emoties gewekt worden. 

Indrukken redden ons niet

Indrukken en emoties op zichzelf zeggen niets. We 
kunnen geraakt worden als we horen dat we gezondigd 
hebben. Verdrietige emoties zijn dan goed en passend. 
Maar het zegt niets over ons behoud. We kunnen de hele 
dag verdrietig zijn over onze zonden, zoals David, maar 
het brengt ons niets dichter bij vergeving, zoals Judas. 
Enkel door geloof in de Heere Jezus worden we gered 
(Efeze 2:8). Geloof wordt niet gewekt door indrukken. Het 
geloof is uit het gehoor (Romeinen 10:17), niet uit emoties.  

.  37



Geloof zal echter zeker emoties opwekken. Zoals Charles 
Spurgeon zegt: Geloof zal emoties opwekken, zelfs de beste 
emoties, maar je zult lang moeten wachten als je geloof 
verwacht op grond van je emoties.  

“Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve 
geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven.” (Romeinen 1:17) 

Zoals geloof uitgedrukt wordt in bekering, zo wekt geloof 
ook emoties. Ons hart, ons diep inwendige bewustzijn, 
ervaart de werkelijkheid van wat God in Zijn Woord over 
ons en over de Heere Jezus zegt wanneer we dit 
betrouwbare getuigenis aannemen.  

Dit inwendige bewustzijn wat met emoties beleeft wat 
gehoord en gezien wordt, wordt ook de “innerlijke mens” 
genoemd die, als je tot geloof gekomen bent, zich door de 
Heilige Geest verheugd, steeds weer vernieuwd wordt, en 
versterkt wordt (Romeinen 7:22, 2 Korinthe 4:16, Efeze 
3:16). 

Emoties laten zien wie we geloven

Zeker, zo laten emoties ook zien wat we werkelijk geloven: 
de leugens van de zeerovers, de duivel die je wil misleiden 
of de waarheid van de Stuurman die je wil herstellen.  

Als je verdrietig bent over je zonde omdat je hoort dat je 
gezondigd hebt tegen God en dat het oordeel wacht, is het 
goed dat je verdrietig bent, deze indruk wordt gewekt 
door de werkelijkheid die God je laat zien. Maar als je 
bang bent om je zonden te belijden en te vertrouwen op de 
Heere Jezus, is dat geen goede emotie, deze emotie wordt 
gewekt door een leugen, door die zeerovers die je af willen 
houden van wat de Heere Jezus je wil geven. 

Vertrouw daarom niet op emoties, op indrukken, op wat je 
ervaart bij wat je denkt en hoort. Het is een wankele 
grond, zo veranderlijk als het weer. Vertrouw op Gods 
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Woord, neem het betrouwbare getuigenis van de Heere 
Jezus aan, druk dat uit in afkeer van de zonde en overgave 
aan de Christus om Hem te volgen in nieuwe 
gehoorzaamheid, want Hij heeft deze dingen gesproken 
“opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld 
worde.” (Johannes 15:11). De Heere verlangt je blijdschap 
en liefde meer dan welke indruk of emotie ook, Hij gaf Zijn 
leven om je blijdschap te geven in liefde tot God.  

Zo verlangt de Heere Jezus dat we God liefhebben “met 
geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw 
verstand.” (Mattheüs 22:37). We kunnen deze waarheden 
met ons verstand erkennen, wat ook de demonen doen, 
maar het is dood geloof als het vruchteloos blijft, zonder 
bekering (Jakobus 2:20), zonder verdriet over de zonde, 
zonder liefde van God en blijdschap van verlossing wekt 
door de kracht van de Heilige Geest (2 Korinthe 7:9-10, 
Romeinen 5:5, Galaten 5:22).  

Gevoelloos en verhard

Misschien voel je niks, misschien merkte je niks in je hart 
toen je deze waarheden las, geen verdriet, geen liefde en 
geen blijdschap. Dit kan verschillende oorzaken hebben.  

Vraag je daarom allereerst af of je wel emoties ervaart in 
andere situaties. Als je blij wordt van iets in deze wereld of 
verdrietig wanneer je iets in deze wereld los moet laten, 
meer dan dat je blij wordt van de dingen van God en 
verdrietig van alles wat van Hem afdrijft, dan laat dat zien 
waar je schat ligt. “Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw 
hart zijn” (Lukas 12:34). Je kunt wel ervaren en beleven 
maar de emoties worden niet gewekt door door de 
waarheid, je gelooft de zeerovers die je al het bedrieglijke 
plezier van de wereld voorhouden. Ze misleiden je, echt, 
geloof hun leugens niet. 

Lees daarom nog eens Gods Woord en kijk eerlijk naar je 
leven, wil je echt vasthouden aan deze wereld die vergaat? 
Wil je verloren gaan in je zonde? Wil je zelf die 
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ondraaglijke straf dragen? Wil je de Heere Jezus afwijzen 
en Zijn heerlijke genade niet aannemen? 

Als je het Evangelie naast je neer legt, als je het afwijst en 
niet aanneemt, zul je steeds ongevoeliger worden. Zonde 
maakt je leven ongevoelig. De bemanning van je schip 
wordt dronken gevoerd door de zeerovers zodat ze alles 
kunnen roven wat ze maar willen en met een bewusteloze 
bemanning zul je verloren gaan! 

“Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer 
wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid 
huns gemoeds. 18 Verduisterd in het verstand, vervreemd 
zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, 
door de verharding huns harten; Welke, ongevoelig geworden 
zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om 
alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven” (Efeze 4:17-18).  

Het leidt tot de dood! Luister daarom naar Gods 
betrouwbare getuigenis, vertrouw op Zijn Woord! 

“Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, 
gelijk in de verbittering geschied is” (Hebreeën 3:15). 

Herstelde emoties

Het kan ook zijn dat je emoties over het algemeen moeilijk 
gewekt worden of dat de strijd hevig is. Misschien kun je 
het niet zo goed verwoorden als de Psalmisten of zoals je 
het in boekjes hebt gelezen. Daarom nog een vraag: 
Herken je weinig indrukken of emoties, maar moet je er 
niet aan denken dat God niet zou bestaan en je ongestoord 
kon zondigen? 

De strijd kan groot zijn tegen de verleidingen van de 
duivel. De wereld trekt, maar je wil het niet. Je wil is 
veranderd. Je wil niet zondigen. Je hoort de stem van de 
Stuurman in je hart en wil strijden, maar je verliest zo 
vaak. Blijf ook dan kijken naar Gods Woord. De Heere 
beproeft je, en steeds meer zullen leugens en zonde 
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wegvluchten, verdrink ze met Gods heerlijke betrouwbare 
beloften.  

Luister naar Zijn beloften, vertrouw daarop, niet op je 
emoties, niet op je ervaringen. Richt je ogen op Hem die 
om de vreugde die Hem wachtte, het kruis verdroeg voor 
jou (Hebreeën 12:2). Hij is machtig om je voor struikelen te 
bewaren, en je levensscheepje smetteloos te stellen voor 
Zijn heerlijkheid, in grote vreugde (Judas 1:24) Vertrouw 
op dat Woord, keer je af van je zonde en geef je over aan de 
Heere Jezus om Hem te volgen in nieuwe 
gehoorzaamheid.  

De Heere Jezus heeft alles wat je nodig hebt. Door de 
Heilige Geest, die nieuwe Kracht die de Heere Jezus in je 
hart wil geven, die de griezelige gezichten van de 
zeerovers zal belichten zodat je ze zult zien zoals ze zijn, 
en door Zijn kracht zul je ze verjagen! 

“En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de 
begeerlijkheden des vleses niet. 17 Want het vlees begeert tegen 
den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.” (Galaten 
5:16-17). 

Je geestelijke wapen is het Woord, de waarheid. Richt je op 
het Woord. Neem het aan in geloof en emoties zullen 
groeien, zo zal er aan je blijdschap gewerkt worden terwijl 
je vast staat in het geloof (2 Korinthe 1:24). 

De Heere Jezus getuigde “opdat Mijn blijdschap in u blijve, 
en uw blijdschap vervuld worde.” (Johannes 15:11) 

En dit is waar de Heere je toe oproept: 

“Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: 
Verblijdt u.” (Filippenzen 4:4). 

Niet af en toe, maar altijd verblijd in de Heere, en daar is 
alle reden voor. Kijk naar je zonde, kijk naar het oordeel, 
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kijk naar de Heere Jezus, hoe Hij verbrijzeld werd voor 
zondaren en neem Zijn Woord van genade met vreugde 
aan! Bij Hem is overvloed van blijdschap: 

“Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der 
vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw 
rechterhand, eeuwiglijk.” (Psalm 16:11) 

Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1. Hoe reageerde Job zich volgens Job 42:6 toen hij zich 
bekeerde? 

_________________________________________________________________ 

2. Welke indruk maakte de zonde op David in Psalm 38? 

a. Hij had geen ____________ (vers 4) 

b. Het was een zware __________ (vers 5) 
 
c. Hij ging eronder ____________ (vers 7) 

3. Wat vraagt David van God nadat hij in Psalm 51:10 zijn 
zonden heeft beleden? 

_________________________________________________________________ 

4. Hoe reageerde het volk Israël op het voorlezen van de 
wet in Nehemia 8:13? 

_________________________________________________________________ 

5. Wat was het doel van Jezus’ komst volgens Lukas 2:10? 

Grote ________________ voor heel het volk. 
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6. Wat laat het, volgens Lukas 12:34, zien als je wel 
emoties ervaart als reactie op iets in deze wereld? 

_________________________________________________________________ 

7. Hoe reageerde de rijke jongeling, volgens Lukas 18:23 op 
de opdracht van de Heere Jezus? 

_________________________________________________________________ 

8a. Welke gevoelens riep de overtuiging van zonde op bij 
de Israëlieten in Handelingen 2:37? 

Ze werden diep in hun  _______________________. 

8b. Welke gevoelens riep het Evangelie op bij de Israëlieten 
in Handelingen 2:41? 

Ze namen het Woord met _____________________ aan. 

9. Welke indruk liet de verlossing, volgens Handelingen 
2:46-47, achter in het leven van de eerste Christenen? 

_________________________________________________________________ 

10. Hoe reageerde Samaria, volgens Handelingen 8:5-8 
toen Filippus Christus predikte? 

_________________________________________________________________ 

11. Hoe beleefde de kamerling de verlossing volgens 
Handelingen 8:39? 

_________________________________________________________________ 

12. Welke indrukken laat de Heilige Geest volgens Galaten 
5:5 achter in het leven van een gelovige? 

_________________________________________________________________ 
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13. Hoe laat Galaten 5:16-17 dat zien? 

Wie ______________ verwerpt en Zijn ______________ niet 
aanneemt (vers 48). 

14a. Wat gebeurt er volgens Efeze 4:19 als we ons 
verharden? 

_________________________________________________________________ 

14b. Wanneer moeten we volgens Hebreeën 3:15 stoppen 
met verharden? 

_________________________________________________________________ 

15. Welke gevoelens moeten, volgens  
2 Korinthe 1:24, vooral groeien in het leven van een 
gelovige? 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen

1. Op welke momenten ervaar jij vreugde of verdriet? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Herken je reacties van personen uit de Bijbel, is er 
iemand in de Bijbel die aansluit bij wat jij ervaart rondom 
verlossing? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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3. Welke indruk maakt de boodschap van redding door het 
geloof in Jezus? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Heb je een hekel aan je zonden en verlang je naar 
verlossing? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Hoe zou je het vinden als God niet bestond en je mocht 
doen wat je wilde, hoe zou dat leven er uit zien? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Herken je de vrucht van de Geest in je leven (Liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 4 

De uitnodiging tot verlossing


Eerder zagen we in een glimp dat alle volken door het 
Nageslacht van Abraham gezegend zou worden. Niet 

alleen natuurlijke kinderen van Abraham zouden die 
heerlijke beloofde redding en de Heilige Geest door het 
geloof in Christus mogen ontvangen, maar door Hem ook 
de heidenen.  

“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek 
geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is 
een iegelijk, die aan het hout hangt. 14 Opdat de zegening van 
Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en 
opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het 
geloof.” (Galaten 3:13) 

Straks in de haven, aan de veilige kust, zal er uit deze 
levenszee een menigte gered zijn die niemand kan tellen, 
uit alle volken! Kinderen van Abraham en kinderen van 
hen die tot een volk hoorden wat God niet kende (Jesaja 
55:5, Romeinen 10:18-20, 1 Petrus 2:10). Joden en 
heidenen, allemaal hadden ze het getuigenis gehoord en 
het met vreugde aangenomen.  

“Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen 
kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande 
voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte 
klederen, en palm takken waren in hun handen. 10 En zij 
riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, 
Die op den troon zit, en het Lam.” (Openbaring 7:9-10) 
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Ze hadden gehoord hoe het Lam geslacht was, hoe 
Christus verbrijzeld werd voor hun zonden. Met afkeer 
voor hun zonden hadden ze zich overgegeven aan dat Lam 
om Hem door de kracht van de Heilige Geest, te volgen in 
nieuwe gehoorzaamheid.  

En nu verlost uit de strijd en stormen, verlost van de 
laatste zeerovers zullen ze eeuwig genieten van die 
overvloed aan blijdschap en liefelijkheden die in Zijn 
rechterhand zijn (Psalm 16:11). Ontelbare schatten zijn er 
te vinden daar aan de kust, levend water, een eeuwig 
feestmaal in de Heere Jezus zelf, ja, voor ieder die wil 
komen!  

“Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, 
en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is 
opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 
liefhebben.” (1 Korinthe 2:9) 

Iedereen moet het horen!

Zoals we al gelezen hadden, zond de Heere Jezus al Zijn 
discipelen uit om te getuigen van wie Hij was en wat Hij 
gedaan had voor zondaren. De Heere wil het getuigenis 
van Zijn volgelingen gebruiken om ook jou te overtuigen! 
Want Zijn wonderen getuigen van zijn almacht en Zijn 
zondeloze leven van Zijn heiligheid en Zijn schuldloos 
sterven van Zijn onvoorstelbare opofferende liefde! Er is 
niemand zoals de Heere Jezus. Bij Hem moet je zijn. 
Johannes zegt:  

“Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de 
tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn 
geschreven in dit boek; 31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij 
gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, 
gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.” (Johannes 
20:30-31) 

.48



Daarom schreef Johannes alles op, daarom kun jij nu lezen 
wie de Heere Jezus is en wat Hij deed, opdat jij gelooft dat 
Jezus de Christus is, de beloofde Redder en Koning, de 
Zoon van God en opdat jij, door te geloven zult leven! De 
Heere, de soevereine God, heeft het getuigen van Hem 
bestemd om mensen te overtuigen van Hem. 

En het was niet alleen een opdracht, het was 
onvermijdelijk. Zijn volgelingen zouden getuigen, de 
Heilige Geest in hun hart drong hen daar toe, waar hun 
hart vol van zou worden, zou hun mond van overstromen 
in het getuigen van Hem:  

“Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die 
over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te 
Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het 
uiterste der aarde.” (Handelingen 1:7-8) 

En waar ze ook kwamen, hoe groot de vervolging ook was, 
ze spraken van Hem, zoals ook de vervolgde Christenen 
uit de gemeente van Jeruzalem:  

“Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door, en 
verkondigden het Woord.” (Handelingen 8:4) 

Iedereen moet het horen! 

De Heere Jezus zegt: “Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de 
Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.” (Johannes 
20:21) Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn Zoon zond en 
zo lief had Zijn Zoon de wereld dat Hij nu Zijn volgelingen 
zend. De soevereine God wil mensen gebruiken die Zijn 
getuigen van Zijn Woord opdat wie hoort zal geloven en 
gered zullen worden. 

Ja, alle schepselen, alles wat ademt moet weten dat de 
Heere Jezus hen wil en kan redden: “En Hij zeide tot hen: 
Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle 
kreaturen. 16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal 
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zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd 
worden.” (Markus 16:13-16) 

Hij nodigt jou uit 

Het lijkt onvoorstelbaar, je ziet je zonde en je weet hoe ver 
je van God bent afgedreven. Maar de Heere Jezus nodigt 
jou uit. Jij hoort het betrouwbare getuigenis, je leest het in 
de Evangeliën die geschreven zijn opdat je gelooft.  

En Hij roept je: 

“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en 
Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28) 

“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, 
stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot 
Mij en drinke. 38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, 
stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. 39 (En 
dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die 
in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits 
Jezus nog niet verheerlijkt was.)” (Johannes 7:37-39) 

“En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij 
komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal 
nimmermeer dorsten. 36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook 
gezien hebt, en gij gelooft niet. 37 Al wat Mij de Vader geeft, zal 
tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins 
uitwerpen.” (Johannes 6:35-37) 

“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: 
Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des 
levens om niet.” (Openbaring 22:17) 

Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, je mag naar de 
Heere Jezus toe komen om te drinken en te eten. Er is 
overvloed aan genade in Hem, voor de grootste van de 
zondaren. Of je je behoefte nu uitdrukt als vermoeidheid, 
honger of dorst, als je wil mag je komen! Je mag geloven, 
Hij zal je niet beschamen (1 Petrus 2:6)  
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Hij beveelt het je

Maar zijn uitnodiging om tot Hem te komen is niet alleen 
een uitnodiging die je zo je wilt naast je neer kunt leggen. 
Nee, het is een bevel. De Heere beveelt je, je kunt geen 
enkele reden, zelfs geen mooie theologische reden, 
verzinnen om niet op deze uitnodiging in te gaan.  

“God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, 
verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren. 31 
Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den 
aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien 
Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende 
aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. 32 Als 
zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen 
daarmede; en sommigen zeiden: Wij zullen u wederom hiervan 
horen. 33 En alzo is Paulus uit het midden van hen uitgegaan. 
34 Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; 
onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, 
met name Damaris, en anderen met dezelve.” (Handelingen 
17:30-34) 

Dit is wat God jou vandaag verkondigt, de soevereine God 
vraagt dit van jou, op dit moment: Bekeer je! Keer je af van 
je zonden en geef je over aan de Heere Jezus om Hem te 
volgen. Hij is aangesteld om op een dag het oordeel uit te 
gieten over deze wereld. Hij alleen kan je nieuw leven 
geven na de dood, Hij alleen kan jouw levensscheepje 
veilig in de thuishaven brengen. En Hij wil het! Hij dringt 
er vandaag bij je op aan! Bekeer je!  

Sluit je aan bij die mannen die Paulus geloofden, spot niet 
met zijn woorden. Geloof zijn woorden, keer je af van je 
zonde die je vermoeidheid, honger en dorst alleen maar 
groter maken en geef je over aan de Christus die je nu nog 
als Redder kunt ontvangen voordat je Hem als Rechter zult 
moeten ontmoeten! 
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Ook voor je omgeving

Het is voor jou! Hij nodigt je uit en Hij dwingt je om in te 
gaan, want Zijn huis moet vol worden, alle stoelen moeten 
bezet worden want er is een groot feestmaal gereed 
gemaakt (Lukas 14:23)! Alles is klaar voor jou, als je komt, 
als je gelooft. Het is volbracht! 

Maar het is ook voor je vader en moeder, voor je hele 
familie, voor je vrienden, je klasgenoten, je collega’s, voor 
iedereen die je tegenkomt. De Heere belooft ook hen te 
vergeven wanneer zij het getuigenis van Hem gelovig 
aannemen, zich afkeren van hun zonde en zich overgeven 
aan de Heere Jezus om Hem te volgen. 

De Heere wil ook jou, door de kracht van de Heilige Geest, 
gebruiken om Zijn getuige te zijn. Hij wil je gebruiken voor 
Zijn almachtige werk van redding in de mensen om je 
heen! Je mag het zaad overal strooien op de akker van deze 
wereld (Mattheüs 13:1-9, 18-23). Waar je ook komt, wie je 
ook tegenkomt, je mag ze allemaal vertellen over die 
liefdevolle Redder die straks terug zal komen als de 
Rechter.  

O, wees voorzichtig met het zaad van het Woord, niet 
waar je het strooit, maar dat je het niet aanpast. Denk niet 
dat je God een handje kunt helpen als je het aanpast aan je 
theologische model of aan de voorkeuren van je 
omgeving. Wees niet bang om het Woord te geloven zoals 
het er staat en er van te getuigen zoals het er staat, of het 
nu zwaar klinkt, of ruim, het is Gods Woord. Dat zaad 
moet op de akker van de wereld gestrooid worden, strooi 
het wijd, strooi het ruim, strooi het vrij en overvloedig. De 
Heere zal vrucht geven! 

Ja, op die akker, op die donkere levenszee bevinden zich 
nog miljoenen zielen die nog nooit een straaltje licht 
hebben gezien. Onwetend drijven ze af naar de rotsen van 
het oordeel waar ze eeuwig zullen vergaan. 
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Jij hebt het gehoord, je bent uitgenodigd, je mag naar de 
Heere Jezus komen, je moet naar de Heere Jezus komen, de 
Heere wil dat je leeft! “Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de 
Heere Heere, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar 
daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en 
leve.” (Ezechiël 33:11) 

Zo waar als het is dat Hij leeft, zo waar is het dat Hij niet 
wil dat je verloren gaat, maar leeft! Keer je daarom van je 
zonde af en geef je over aan de Heere Jezus, drink van 
Hem, eet en rust. En ga dan, vol van Hem om van Hem te 
getuigen in een donkere wereld, in Zijn licht. 

Ik hoorde Jezus’ zachte stem: 
Kom, kom tot Mij en rust. 

Leun aan mijn borst, vermoeide ziel, 
Daar wordt uw leed gesust. 

Ik kwam gevloden tot mijn Heer 
Vermoeid door zondestrijd, 

Ik vond in Hem mijn rust en vreê, 
Nu ben ik gans verblijd. 

Ik hoorde Jezus’ zachte stem: 
“Zie, ’k geef aan zondaars vrij 
Het levend water voor de ziel, 

Drink nu, en leef in Mij.” 
Ik kwam tot Jezus, en ik dronk 

Uit ’s levens heilfontein: 
Toen werd mijn zieledorst gelest, 

Mijn hart vernieuwd en rein. 

Ik hoorde Jezus’ zachte stem: 
“Ik ben der wereld’s licht; 

Zie nu op Mij, uw morgen daagt; 
Geen nacht blijft meer in zicht.” 

Ik zag op Jezus, en ik vond 
In Hem mijn Ster en Zon: 

Nu wandel ik steeds in Zijn licht, 
Hij is mijn Levensbron. 
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Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1. Waarom schreef Johannes alles op volgens Johannes 
20:30-31? 

Opdat u _________________ dat Jezus de Christus is, de Zoon van  

God, en opdat u, __________________ het _____________ zult  
hebben in Zijn Naam. 

2a. Waartoe drong de Heilige Geest de eerste discipelen, 
volgens Handelingen 1:7? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2b. Waar zouden deze discipelen getuigen, volgens 
Handelingen 1:8? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Wat gebeurde er, volgens Handelingen 8:4, toen de 
eerste discipelen door vervolging verstrooid werden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Wat drong de Heere Jezus in Johannes 20:21?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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5a. Wat was de opdracht, volgens Markus 16:15? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5b. Tot wie moesten deze discipelen zich richten, volgens 
Markus 16:15? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5c. Wie worden daarop vervolgens zalig, volgens Markus 
16:16? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Wie nodigt de Heere Jezus in Mattheüs 11:28? 

Allen die ______________________________ 

7a. Wie nodigt de Heere Jezus in Johannes 7:37? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7b. Wie ontvangen vervolgens de beloofde zegen, volgens 
Johannes 7:37? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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8a. Aan wie biedt de Heere Jezus zich aan in Johannes 
6:35a? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8b. Wat is het komen tot Jezus, volgens Johannes 6:35b? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8c. Wie komen er tot de Heere Jezus, volgens Johannes 
6:36? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8d. Wie zullen er niet uitgeworpen worden volgens 
Johannes 6:36? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Wie worden er genodigd tot het levende water in 
Openbaring 22:17? 

a. Hij die ________________________.  

b. Hij die ________________________. 

10. Tot wie komt het bevel in Handelingen 17:30-34? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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11. Wat is Gods verlangen, volgens Lukas 14:23? 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

12a. Hoe reageerden de eerste genodigden voor de bruiloft, 
volgens Mattheüs 22:5? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12b. Wie worden er vervolgens genodigd volgens Mattheüs 
22:9? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12c. Wie gaan er in op de uitnodiging, volgens Mattheüs 
22:10? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12d. Waarmee kleden de genodigden zich volgens 
Openbaring 19:7-8? Zie ook Kolossenzen 3:12-14. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13. Wie zullen daar straks zijn volgens Openbaring 7:9-10? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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14. Waar moet het Woord van het Evangelie gezaaid 
worden, volgens Mattheüs 13:1-9, 18-23? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

15. Wat is Gods verlangen volgens Ezechiël 33:11? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen

1. Geloof je het getuigenis van Johannes en de andere 
discipelen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Hoe druk jij je behoefte aan de Heere Jezus uit? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Wie heeft jou wel eens het Evangelie verkondigd? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Aan wie kun jij het Evangelie verkondigen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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5. Welke aspecten van het Evangelie vind je moeilijk? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Als je de teksten, over de uitnodiging, in de Bijbel leest, 
vind je die dan ruim of zwaar en waarom? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 5 

Moet God het niet doen?


Stil!” De stem van de Stuurman klonk kalm maar met 
kracht door het ruim. "Het is nu niet de tijd om je druk 

te maken over wat Ik doe, dat zal Ik later uitleggen.” Even 
daarvoor was de bemanning van het schip onrustig 
geworden, ze hadden gehoord dat ze naar de Stuurman 
moesten luisteren, en dat wilden ze ook, maar anderen 
riepen nu dat ze voorzichtig moesten zijn en moesten 
afwachten omdat ze de Stuurman anders misschien voor 
de voeten zouden lopen.  

Zo was de bemanning weer bang in het ruim gekropen, 
want ze wisten niet of deze gedachten nu van de zeerovers 
kwamen, of dat dit echt de opdracht van de Stuurman 
was. Toen de Stuurman dit hoorde kwam Hij naar 
beneden om de bemanning toe te spreken. En nadat ze 
wat gekalmeerd waren, of in ieder geval stil genoeg om te 
luisteren, vervolgde Hij:  

“Het is nu niet belangrijk hoe Ik hier gekomen ben, hoe Ik 
de motoren heb hersteld en hoe het komt dat de lampen 
op het dek weer branden. Als jullie nu Mijn stem horen, 
luister dan naar Mij. Doe wat Ik zeg, vertrouw Mij op Mijn 
woord, dan zullen jullie veilig in de haven komen en 
uiteindelijk zal alles duidelijk worden!” 

Ja, de Stuurman had veel werk te doen, de hele bemanning 
had samen nooit kunnen doen wat Hij had gedaan, en hoe 
meer de bemanning dit alles overgaf aan Hem, hoe meer 
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ze begonnen te zien dat juist het werk van de Stuurman er 
voor zorgde dat zij konden doen wat Hij hen opdroeg en 
zo groeide ook de bewondering voor Hem! 

De listen van Satan

Nadat jij deze afgelopen weken hoorde hoe groot Gods 
verlangen is dat je Zijn Woord aanneemt, erop vertrouwt 
en je afkeert van je zonden om de Heere Jezus te volgen, 
herkende je misschien de gedachten die deze week langs 
zijn gekomen. “Maar God moet het toch doen? Hoe zou ik 
Hem kunnen geloven, mij van mijn zonden kunnen 
afkeren en de Heere Jezus kunnen volgen, als Hij mij niet 
uitgekozen heeft, als Hij mij niet levend maakt, roept en 
trekt?” 

Wat het antwoord op deze vraag ook is, het weerhoudt je 
er nu van om te doen wat God van je vraagt en niemand 
anders zal je tegenhouden om tot Christus te komen dan 
Zijn aartsvijand.  

De tegenstander doet er alles aan om je bij de Heere Jezus 
weg te houden, maar niet vaak gebruikte hij zo Gods 
heerlijke waarheden om mensen bij Hem weg te houden 
als vandaag in onze kerken. Maar het is hem niet vreemd, 
al in het begin nam Hij Gods Woord om Eva te misleiden, 
“Is het ook, dat God gezegd heeft…?” (Genesis 3:1) Zij viel 
voor zijn misleidende leugens, en wij met haar. Later 
kwam hij ook naar de Heere Jezus, en ook Hem probeerde 
Hij met Gods Woord te misleiden, Het Woord zegt toch ook 
dat de engelen U zullen dragen, spring dan van de tempel! 
(Mattheüs 4:6) Maar de Heere Jezus doorzag Zijn listen, 
Hij weerstond hem, ook met Gods Woord, en hij vluchtte 
weg.  

Je merkt het in je eigen leven hoe de tegenstander Gods 
Woord gebruikt, het vervormd en je zo weghoudt van de 
Heere Jezus. Wat Gods Woord ook zegt, het mag er niet toe 
leiden dat je Zijn Woord anders uitlegt, verkondigd en 
navolgt dan de eerste volgelingen van de Heere Jezus. 
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Het verborgene zichtbaar

Ja, God is soeverein, Hij werkt machtig, Hij doet 
onvoorstelbare wonderen in het verborgene. Zonder Zijn 
voortdurende werk in het verborgene zou er niemand 
gered worden. Zonder Hem zouden we machteloos, 
krachteloos, hulpeloos en radeloos zijn! Dood, in onze 
overtredingen (Kolossenzen 2:13). We zijn volkomen van 
Hem afhankelijk zoals de bemanning op het schip. Zonder 
motoren en verlichting kunnen we peddelen wat we 
willen maar eindigen we op de rotsen. 

Duizenden wonderen zijn er nodig om jouw te redden. 
Dat ene gesprek en die moeilijke situatie waardoor je God 
ging zoeken. Ja, al van voor je geboorte doet God 
verborgen wonderen. Maar het grootste wonder is het 
werk van de Heere Jezus aan het kruis, "toen wij nog 
zondaars waren." Er was niets van jou bij, het is allemaal 
van God. 
 
Maar! Als die God van duizenden verborgen wonderen je 
beveelt, zoals Hij niets tot leven riep, dan mag je 
gehoorzamen, dan moet je gehoorzamen, net zoals de 
lamme man in Handelingen 3. 

Deze lamme man zat hulpeloos zat hij langs de weg, en er 
was niets wat hij kon doen. Maar toen Petrus langskwam 
en hem in de naam van de Heere Jezus beval: “Sta op en 
loop!” stond hij onmiddellijk op. Ja, hij stond zelf op! Hij 
bleef niet naar zijn benen staren, tegenwerpend dat God 
dan toch een wonder moest doen. God moest een wonder 
doen, maar wat God in het verborgene moest doen werd 
zichtbaar toen hij gehoorzaamde wat hem opgedragen 
werd! Ja, deze lamme, hulpeloze man stond op, hij 
luisterde naar het bevel in de naam van Jezus en liep. Hij 
sprong in het rond en loofde God, en iedereen zag het! 
(Handelingen 3:3-9) 

Hoe meer je afziet van jezelf en je zonden, vertrouwt op de 
Heere Jezus, Zijn betrouwbare Woord aanneemt en 
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navolgt, hoe meer je zult zien dat het Zijn werk is 
waardoor jij dit kunt doen. Je zult lang wachten wanneer 
je wilt weten of God in je werkt voordat je tot Hem zult 
komen. Pas als je tot Hem gekomen bent weet je dat Hij in 
je werkt zoals de lamme man pas wist dat God hem 
genezen had toen hij rond sprong en God loofde!  

Je kunt het weten!

Hoewel je Gods boek niet in kunt zien, niet weet waar de 
wind vandaan komt, zoals Johannes 3 zegt, kun je weten, 
zeker weten dat je uitgekozen, wedergeboren, geroepen en 
getrokken bent! 

Misschien zag je het deze afgelopen weken in jouw leven. 
De Heere overtuigde je van de waarheid, je las de 
Bijbelteksten en zag hoe hopeloos je leven was zonder God 
en hoe heerlijk de verlossing is die Hij aanbiedt! De Heere 
bevrijdde je gebonden wil door Zijn grote genade 
waardoor je niets liever wilde dan het betrouwbare 
getuigenis van Zijn volgelingen aan te nemen, je keerde je 
af van je zonden en gaf je over aan de Heere Jezus om Hem 
te volgen in nieuwe gehoorzaamheid!  

Je hart begon te branden, eerst een klein vuur, maar de 
liefde gloeit steeds warmer! Je verlangen wordt steeds 
sterker, ook al zijn de aanvallen van Satan soms groot. O 
besef dit, God is in je aan het werk. Die almachtige God die 
met Zijn handen de sterrenstelsels draagt, is bezig in jouw 
hart, diep verborgen in je binnenste. Hij geneest je 
gebroken wil, Hij spreekt dingen in je leven die er niet 
waren alsof ze er zijn (Romeinen 4:17)! 

Verwonder je dan, aanbid God, verheerlijk Hem want Hij 
heeft je gekozen. Hij heeft je op die speciale liefdevolle 
manier gekend en getrokken zoals een bruidegom zijn 
bruid lokt, en nu gaat Hij er voor zorgen dat je komt in Zijn 
heerlijkheid (Romeinen 8:29-30). 
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Als je hart brandt, als je gelooft en afkeert van je zonde tot 
Christus, weet ik zeker dat God je gekozen heeft. En ook jij 
kunt het zeker weten zoals ook Paulus het wist van de 
gelovigen in Thessaloniki:  

“Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God; 5 Want 
ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar 
ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele 
verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest 
zijn om uwentwil. 6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des 
Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, 
met blijdschap des Heiligen Geestes;” (1 Thessalonicenzen 
1:4-6) 

Paulus had het boek des levens niet ingezien, hij was er 
niet bij voor de tijd begon om te horen wie God uitkoos, 
maar toch weet hij dat deze broeders uitgekozen zijn door 
God door wat zichtbaar wordt in hun leven. Ze hadden het 
Woord aangenomen met blijdschap en waren navolgers 
geworden van de Heere omdat Paulus het Evangelie met 
kracht, met de Heilige Geest en vol overtuiging 
verkondigd had. 

Nogmaals verwonder je als je het Woord van de Heere 
Jezus wilt geloven, je af wilt keren van je zonde en de 
Heere Jezus wilt volgen, God is aan het werk in je! Het 
Evangelie is tot je gekomen met kracht en met de Heilige 
Geest. Laat deze wetenschap, dat de almachtige God in je 
bezig is, je vernederen en aansporen om meer en meer te 
doen wat Hij van je vraagt! 

“Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven: 13 Want het is 
God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn 
welbehagen.” (Filippenzen 2:12-13) 

Hij beschaamt niet

En als alles nog donker is, je eigenlijk niet wilt, luister dan 
naar Gods Woord wat Hij wil gebruiken om dingen die 
niet zijn te roepen alsof ze er zijn (Romeinen 4:17). Kom 
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naar de Heere Jezus toe, Hij wacht op je, laat aan God over 
wat aan God is, laat de Heere Jezus doen wat Hij moet 
doen. Kom jij naar Hem toe, vertrouw Hem! Want die 
grote soevereine God, vraagt van jou dat je komt. Kom 
dan, kom nu. En Hij belooft: “Die tot Mij komt, zal Ik 
geenszins uitwerpen.” (Johannes 6:37) 

Als je nu Zijn stem hoort, luister dan. Het is nu niet de tijd 
om erover na te denken wat Hij allemaal moet doen, laat 
dat over aan Hem. Doe jij wat Hij nu van jou vraagt! Ik 
smeek het je met Paulus en de Heere Jezus zelf: “Laat u met 
God verzoenen” (2 Korinthe 5:20). 

O, ik zou willen dat ik je kon overtuigen en ik wil je met 
Paulus bewegen tot geloof, ik wil je dwingen om in te 
gaan! Echt, de Heere zal je niet uitwerpen als je tot Hem 
komt. Zal Hij je uitwerpen, veroordelen, als je ingaat op 
Zijn eigen uitnodiging? Zal God je weigeren en zo Zijn 
belofte breken? Is Hij een God die kan liegen, een 
onbetrouwbare God die je uitlacht als je doet wat Hij van 
je vraagt? 

Nee!  

“Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven.” 
(Jesaja 55:3) 

Alle roem is uitgesloten, 
onverdiende zaligheên 

heb ik van mijn God genoten, 
'k roem in vrije gunst alleen! 

Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niets tot aanzijn riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd', o eng'lenstem, 

mensentong, verheerlijkt Hem! 
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Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1a. Welke twee dingen doet God, volgens Johannes 
6:44-45, met degenen die Hij aan de Heere Jezus geeft? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1b. Hoe weet je, volgens Johannes 6:37b en 47, of God dit 
(wat je bij 1a hebt ingevuld) gedaan heeft? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2a. Wie geloofden er in Handelingen 13:48? 

Zovelen als er _____________________________________________ 

2b. Lees de verzen 47-49. Waardoor geloofden zij? 

_________________________________________________________________ 

3a. Wat deed de Heere, volgens Handelingen 16:14-15,  in 
het leven van Lydia? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3b. Hoe werd zichtbaar wat de Heere gedaan had? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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4a. Welk wonder moest de Heere doen in het leven van de 
man in Handelingen 3:3-9. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4b. Waar legde Petrus de nadruk op in Zijn boodschap? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4c. Hoe reageerde de man, volgens vers 8-9, en wie kreeg 
vervolgens de eer? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5a. Lees Handelingen 11:5-18. Wat gaf God de heidenen 
volgens vers 18? 

De _______________ die tot het leven leidt. 

5b. Waardoor werkte de Heere dit (wat je bij 5a hebt 
ingevuld) volgens vers 14? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6a. Lees 1 Thessalonicenzen 1:4-6. Hoe wist Paulus, volgens  
vers 5 dat God deze Thessalonicenzen uitgekozen had? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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6b. Hoe kwam deze Geestelijke kracht tot uitdrukking, 
volgens vers 6? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7a. Wat is volgens Filippenzen 2:12-13 het werk van de 
Heere in een gelovige? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7b. Hoe kun je weten of de Heere dit gewerkt heeft? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen

1. Zijn er Bijbelse waarheden die jou weerhouden om Gods 
bevel van geloof en bekering te gehoorzamen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Welke verschillen of overeenkomsten zie je in de manier 
waarop de eerste discipelen het werk van God 
benadrukten in hun oproep tot geloof en bekering en de 
manier waarop dit vandaag, in jouw omgeving, benadrukt 
wordt? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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3. Hoe zie jij Gods werk in je leven? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Als je wacht op Gods werk, wat verlang je daarvan dan 
te zien in je leven? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Hoe zie je, dat wat je van God verlangt te zien in je leven, 
terug in de Bijbel? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Wil je geloven en je afkeren van je zonde, en wat zegt 
dat volgens Filippenzen 2:12-13? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Hoe kun jij de Heere loven en prijzen voor dat wat in 
jouw tot uitdrukking komt? 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 6 

Moet ik niet eerst nog…?


A ls Gods Woord, het getuigenis van Christus’ 
discipelen je deze afgelopen weken overtuigd heeft, 

dan is God in het verborgene in je aan het werk, dat 
hebben we vorige week gezien. Maar wat God doet is niet 
aan ons, hoe meer je je overgeeft aan Hem, hoe meer je 
zult zien dat juist het werk van God er voor zorgt dat je 
zult doen wat Hij je opdraagt. Hij werkt zowel het willen 
als het werken. (Filippenzen 2:12-13) 
 
Zo kan wat God moet doen nooit een belemmering zijn 
om Christus’ Woord aan te nemen, je af te keren van je 
zonden en je over te geven aan Christus om Hem te volgen 
in nieuwe gehoorzaamheid. Gehoorzaam Hem en 
verwonder je over Zijn werk wat in jou tot uitdrukking 
komt. 

Maar zoals de tegenstander je tegen kan houden door je 
de heerlijke waarheden voor te houden van Gods 
soevereiniteit, kan hij je ook de woorden van de Heere 
Jezus voorhouden om je af te schrikken. Want het volgen 
van de Heere Jezus is niet aantrekkelijk voor je vlees. De 
weg terug naar de vaargeul die naar de veilige haven leidt, 
is niet gemakkelijk, stormen en strijd wachten daar. Maar, 
wat is beter? Te leven in duisternis en met wat plezier en 
zonde verloren gaan, of hier te sterven aan de zonde en te 
leven in de wetenschap dat de Heere Jezus bij je is in de 
stormen en de strijd? O, Hij is degene die macht heeft over 
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de wind en de golven (Markus 4:41), Hij kan je veilig in de 
haven brengen! 

En Hij hoort je in de storm, zelf als Hij lijkt te slapen. 
Daarom is dit het eerste wat Hij je wil leren. Hij hoort je als 
je tot Hem roept. Als je noodsignalen uitzendt vanaf je 
schip, ziet Hij ze en komt Hij je te hulp. Je mag zo naar de 
Stuurman toe om hem alles te vragen wat je nodig hebt, 
Hij zal het je geven. Het gedeelte uit Mattheüs 7 is dan ook 
geen belemmering om tot Christus te komen. Het is een 
belofte voor Zijn discipelen (Mattheüs 5:1). Het bidden 
waartoe Hij oproept, zál verhoord worden, steeds weer. 

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, 
en u zal opengedaan worden. 8 Want een iegelijk, die bidt, die 
ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal 
opengedaan worden.” (Mattheüs 7:7-8) 

De Heere hoort geen zondaren

Misschien bid je al je hele leven, je zoekt, je klopt, je vraagt 
om een nieuw hart, geloof, bekering. Maar het lijkt niets te 
veranderen. Alles blijft hetzelfde. En dat is ook terecht, 
toch? Waarom zou God je horen? Je kunt heel je leven 
bidden, zoeken, roepen en huilen. Maar er is in jou niets 
waarom God jou zou moeten horen, toch? Is jouw gebed 
zo machtig dat het je zonden zal bedekken? Nee! Als je 
alleen, zonder Middelaar, voor God geknield ligt, zal de 
heilige God je niet horen. God luistert niet naar zondaren: 

“Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal 
een gruwel zijn.” (Spreuken 28:9) 

Je hebt gehoord wat de Heere Jezus zegt, je hebt Zijn 
getuigenis gehoord, maar het niet aangenomen, je weet 
wat Hij van je vraagt, maar je luistert niet. Waarom zou 
God dan naar jou luisteren?  
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“Daarom is het geschied, gelijk als Hij geroepen had, doch zij 
niet gehoord hebben, alzo riepen zij ook, maar Ik hoorde niet, 
zegt de Heere der heirscharen.” (Zacharia 7:13) 

Je kunt blijven bidden, maar zolang je in je zonde 
doorleeft, zal God niet horen. Het is zeker geen onmacht 
van God, maar je zonden staan in de weg. 

“Ziet, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou 
kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het 
niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken 
een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden 
verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.” 
(Jesaja 59:1-2) 

In je zonde en zonder geloof is je roepen waardeloos, niet 
meer dan een minachting van Gods betrouwbaarheid.  

“Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want 
die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is 
dergenen, die Hem zoeken.” (Hebreeën 11:6) 

De Heere hoort Christus

Nee, zelf kun je nooit tot God komen, als je namens jezelf 
spreekt zal God je altijd afwijzen. Maar hoewel de toegang 
tot God gesloten is voor zondaren, is de weg vrij door de 
Heere Jezus Christus.  

Jesaja eindigt Zijn aanklacht met de heerlijke belofte: “En 
er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich 
bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de Heere.” (Jesaja 
59:20) 

De Heere kan verlossen en wil verlossen wie zich bekeren! 
En die Verlosser wilde voor zondaren tot zonde worden, 
Hij wil al je ongerechtigheid die scheiding maakt tussen 
jou en God op zich nemen. Je mag niet zomaar tot God 
komen, maar je moet nu tot Christus komen, de Verlosser 
die al je zonden wil verzoenen. Hij ontvangt zondaren en 
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eet met hen (Lukas 15:2). En met Hem, als je Hogepriester, 
mag je vrijmoedig naderen tot God. 

“Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te 
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 Op een 
versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het 
voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; 21 En dewijl wij hebben een 
groten Priester over het huis Gods; 22 Zo laat ons toegaan met 
een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het 
lichaam gewassen zijnde met rein water.” (Hebreeën 
10:19-22) 

Door Hem mag je bidden, door Hem kun je bidden, door 
Hem zal God je horen. Door Hem is God je Vader die je 
nooit een steen zal geven als je om een brood vraagt, door 
Hem zal Hij je steeds weer vervullen met de Heilige Geest 
die Hij je zeker zal geven, omdat zelfs aardse vaders hun 
kinderen geven wat ze nodig hebben. 

De belofte in Mattheüs 7:7-8 doet de Heere Jezus aan Zijn 
discipelen, zij die Zijn Woord aangenomen hebben, hun 
oude leven in deze wereld hebben achtergelaten en zich 
aan Hem overgegeven hebben om Hem te volgen. Want 
“zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht 
gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven” (Johannes 1:12). Je zult heel je leven blijven 
bidden, zoeken en kloppen als je niet door Christus tot 
God gaat. Want buitenom Christus is de weg tot God 
afgesloten. 

Maar door Christus zal de Heere je alles geven wat Hij 
beloofd heeft. 

“Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en 
zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.” (2 
Korinthe 1:20) 
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Vertrouw op dit woord en roep met de tollenaar: “O God, 
wees mij, zondaar, genadig.” Dan zul je gerechtvaardigd 
naar huis gaan, zoals de tollenaar (Lukas 18:13-14) 

Belijd je zonden in het gebed voor de Heere en vertrouw 
op de Heere Jezus, want “Indien wij onze zonden belijden, 
Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, 
en ons reinige van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). 

Hij zal je horen, om de Heere Jezus. Hij heeft zich niet aan 
jou verplicht, maar aan Christus heeft Hij Zich verplicht. 
Bid daarom niet namens jezelf, maar namens Hem.  

Moet ik niet strijden om in te gaan?

Deze belofte, dat de almachtige God je hoort, in de Heere 
Jezus, heb je nodig. Zonder deze toegang tot de 
schatkamers van God Zelf, tot al Zijn opstandingskracht 
en genade, kun je de Heere Jezus niet volgen in nieuwe 
gehoorzaamheid. De eerste discipelen van de Heere Jezus 
hoorden de bergrede. Ze leerden wat het leven van een 
discipel zou inhouden en vervolgens leert de Heere Jezus 
hen bidden, niet om discipel te worden, maar om als 
discipel te leren om al Zijn geboden in acht te nemen en 
dit ook weer door te geven aan nieuwe discipelen over de 
hele wereld (Mattheüs 28:19). 

En dit wakkert de strijd aan waar de Heere Jezus niet om 
heen draait:  

“Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, 
zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen; 25 Namelijk 
nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn, en de deur zal 
gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de 
deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! en Hij 
zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. 
26 Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw 
tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze 
straten geleerd. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van 
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waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der 
ongerechtigheid!” (Lukas 13:24-27) 

Is dit de strijd om een gered te worden, een diepe voordat 
iemand tot Christus kan komen? Nee, de strijd die de 
Heere Jezus bedoelt, is niet een strijd om tot Hem te 
komen, maar de strijd van een discipel om niet in 
ongerechtigheid te leven terwijl ze Hem wel hun Heere 
noemen. Zo zullen ze  uitgeworpen te worden omdat ze 
zeggen te geloven maar er niet naar leven. Het bedrijven 
van ongerechtigheid maakt het onmogelijk om door de 
nauwe poort in te gaan.  

En zo roept ook Paulus de gelovigen op die het eigendom 
geworden zijn van God: “Maar gij, o mens Gods, vlied deze 
dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, 
liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. 12 Strijd den goeden 
strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij 
ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele 
getuigen.” (1 Timotheüs 6:11-12) 

“Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij 
vrij van de gerechtigheid. 21 Wat vrucht dan hadt gij toen van 
die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde 
derzelve is de dood. 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt 
zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht 
tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.” (Romeinen 
6:20-22) 

Ook de strijd is onmogelijk zonder Jezus

Ja, de Heere Jezus wil je zonden niet alleen vergeven, maar 
je ook verlossen van de zonde zelf. Niet alleen van de 
schuld van de zonde, maar ook van de zonde zelf! En dit is 
een strijd. Een strijd tegen leugenachtige zeerovers die je 
scheepje op de rotsen willen zien vergaan. En deze strijd is 
net zo onmogelijk als bidden zonder het Hogepriesterlijk 
werk van Heere Jezus. Zonder Hem ben je machteloos, 
want Hij heeft juist alles wat je nodig hebt om de strijd te 
strijden.  
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Toen de Heere Jezus verbrijzeld werd op die rotsen van 
Gods toorn, kocht Hij niet alleen je vergeving 
(rechtvaardigmaking) maar ook je heiligmaking.  

“Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou 
verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen 
volk zou reinigen, ijverig in goede werken.” (Titus 2:14) 

Als je dit probeert zonder de verzekering van verlossing, is 
het zwaar, ja, onmogelijk! Dood in zonden en misdaden 
heb je de strijd op voorhand al verloren, het peddelen met 
wat wrakhout brengt je niks dichter bij de haven. 

Kom eerst naar de Heere Jezus, geloof Hem op Zijn Woord 
en Hij heeft wat je nodig hebt om het leven in nieuwe 
gehoorzaamheid te leven door de kracht van de Heilige 
Geest! Door de Heere Jezus zal de Vader je steeds weer 
vervullen met Zijn kracht! 

“Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te 
geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest 
geven dengenen, die Hem bidden?” (Lukas 11:13) 

En dit is wat die Geest in jouw voort zal brengen: “Maar de 
vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
matigheid.” (Galaten 5:22) 

En de Heere benadrukt: “Tegen de zodanigen is de wet niet” 
(5:23) 

Nogmaals, neem Zijn betrouwbare woord aan, het 
getuigenis van Zijn discipelen, keer je af van je zonde en 
geef je over aan Hem om Hem te volgen in nieuwe 
gehoorzaamheid. Hij zal er voor zorgen dat je alles 
ontvangt wat je nodig hebt. Hij heeft alles, Hij geeft de 
kracht die je nodig hebt. Ga maar naar Hem toe. Je mag 
naar Hem toe. Nee, de weg naar God is afgesloten, maar 
naar Jezus mag je komen, hoe zondig en vuil je ook bent 
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en Hij heeft alles wat je nodig hebt om vrijmoedig tot God 
te komen. Hij wil je Voorspraak zijn, je Advocaat en Hij 
geeft vergeving door Zijn bloed en heiliging door de kracht 
van Zijn Geest. 

Moet ik niet eerst de kosten berekenen?

Verlang je naar de Heere, dat het weer goed is tussen jou 
en Hem? Verlang je naar vergeving en ben je klaar met je 
zonden? Kom dan naar Hem toe, leer Hem te volgen, waar 
Hij je ook roept en wat het je ook kost. Daarom roept Hij je 
op om de kosten te berekenen. Ja, dat is wel iets wat de 
Heere van jou vraagt voordat je tot Hem komt. De 
zeerovers zullen je de schatten van de wereld voor 
houden, de glinsteringen van de zonde. Maar is dat het 
waard? Misschien geniet je nog van je zonde. Misschien 
wil je geen vergeving en heiliging.  

Dan zul je verloren gaan. Dan zul je verbrijzeld worden op 
de rotsen van Gods toorn. Echt, de zonde lijkt nu 
misschien mooi, maar het leidt tot de dood. Het is het niet 
waard. Al die onreinheid, al die verkeerde gedachten, al 
dat liegen, het maakt je kapot. Je kunt voor jezelf proberen 
te leven, wat mooie woorden zeggen tegen God, en zelf 
wat proberen te peddelen. Het brengt je niet dichterbij de 
Heere. Alleen de Heere Jezus kan je terug brengen bij de 
Vader, alleen door Hem is de toegang vrij. 

Misschien durf je Zijn Woord niet aan te nemen, 
misschien durf je je niet over te geven aan de Heere Jezus 
om Hem te volgen om als Zijn discipelen van Hem te leren 
— om vergeven door het geloof in Zijn bloed te groeien in 
heiligheid door de kracht van de Heilige Geest — want 
wat zullen je ouders zeggen, je vrouw of kinderen, je 
broers en zussen? Hoe zou je het uit kunnen leggen? Ze 
zouden het nooit geloven! Ze zouden je niet serieus 
nemen, omdat je het nooit zo zeker kunt weten. Ze zouden 
je eerder aanmoedigen om te twijfelen dan om te geloven. 

Daarom roept de Heere Jezus je op: 
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“Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en 
moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook 
zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 27 En wie 
zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel 
niet zijn. 28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit 
niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, 
hetgeen tot volmaking nodig is?” (Lukas 14:26-27) 

Wat heb je ervoor over? Reken het eens uit! Nu wat 
onbegrip en eeuwige heerlijkheid of nu wat waardering en 
eeuwig verloren gaan? Ja, voor Jezus eerste volgelingen 
betekende het volgen van Hem vervolging en dat kan ook 
jou te wachten staan. Maar onthoud dat je deze tocht 
terug naar de haven, die ruw en zwaar kan zijn, niet alleen 
zult gaan. De Heere Jezus Zelf zal bij je zijn, je mag God elk 
moment door Hem vragen om alles wat je nodig hebt, Zijn 
Geest zal je kracht geven, steeds weer zal Hij voorzien naar 
Zijn rijkdom en er is geen enkel lijden in deze wereld wat 
niet opweegt tegen tegen de heerlijkheid die wacht! 
(Romeinen 8:18) 
 
De Heere zal je meer geven dan je ooit kunt verliezen! 

“Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven 
haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. 
26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar 
zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader 
zal hem eren.” (Johannes 12:25-26) 

Overweeg het nog eens, wat is dit leven waard als je het 
eeuwige leven verliest? Wil je echt die zonde die je leven 
bitter maakt? De toorn van God is echt, de hel is echt. 
Maar zo ook de hemel en Gods heerlijkheid die Hij belooft 
in de Heere Jezus!  

Kies het goede deel

Kies dan vandaag wie je wilt dienen (Jozua 24:15). De 
zeerovers die je scheepje naar de rotsen leiden of de 
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Stuurman die je terug naar de vaargeul zal brengen die 
naar de thuishaven leidt!  

Kies zoals Mozes die het loon voor ogen hield. Hij had het 
uitgerekend en hij was ervan overtuigd dat het de moeite 
meer dan waard zou zijn. 

“Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te 
worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; 26 
Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te 
zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding 
des loons.” (Hebreeën 11:25-26) 

Hij is het waard! Hij wilde als een gewillig Lam al je schuld 
en zonde op zich nemen, alles wat jou naar de rotsen 
dreef, om verzoening te doen, niet alleen voor de zonde 
van de eerste discipelen, maar ook voor de zonden van de 
hele wereld (1 Johannes 2:2). Hij, Jezus Christus de 
Rechtvaardige, wil ook jouw Voorspraak zijn bij de Vader 
(2:1). 

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede 
hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt 
goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 
16:33) 

Jezus, ‘k wil mijn kruis gaan dragen, 
Zelfs door spot en eenzaamheid, 

Volgen, alles achterlatend, 
U bent alles nu voor mij. 

Al mijn aardse hoop moet wijken, 
Wat ik zocht en wat ik wist. 

Maar nu hoor ik bij de rijken, 
God en Christus, mijn bezit! 

Laat de wereld mij maar honen, 
Ook mijn Redder werd veracht. 
Hij is nooit ontrouw gebleken, 

Zoals ieder ander hart. 
Hoe de vijanden ook haten, 
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God van wijsheid, liefd’ en macht, 
Zelfs als vrienden mij verlaten, 
Toon Uzelf en wees mijn licht. 

Hoe ze mij ook angst aanjagen, 
’t Brengt mij dichter naar Uw borst. 

Al is ’t leven zwaar op aarde, 
Christus geeft mij vred’ en rust. 

Geen verdriet kan mij hier schaden, 
Als Uw liefde mij omringt. 

Vreugde kan mij niet verleiden, 
Tenzij U mijn vreugde bent. 

Ga dan, aardse roem en schatten. 
Kom maar, rampen, spot en pijn, 

In Uw dienst is pijn genieten 
Met Uw gunst verliezen winst. 

“Abba Vader,” zal ik roepen, 
En ik rust mijn hart op U, 

U keert ied’re storm ten goede, 
Want U zorgt, en zeker nu. 

Ziel, dit is je volle redding, 
Overwin zo zond’ en angst, 

Vind je vreugd’ in elke wending, 
Wat er hier ook op je wacht: 

O, de Geest van God woont in je 
O, de Vader lacht je toe 

O, de Zoon stierf voor je redding, 
Hemelkind, onthoud dit goed. 

Haast je van gena naar glorie, 
Met geloof en in gebed. 

’t Eeuwig leven ligt nu voor je, 
Ja, God zelf is ’t die je leidt. 

Snel zal ’t werk op aard’ voorbij zijn, 
Dan niet langer pelgrim meer. 
Hoop zal eindelijk vervuld zijn, 

Bidden prijzen, geloof zien. 
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Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1. Wat is, volgens Spreuken 28:9, het gebed van een 
zondaar voor God? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Wat zorgt er, volgens Jesaja 59:2, voor dat God niet 
luistert? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Wat is, volgens Hebreeën 11:6, nodig om tot God te 
komen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Hoe kunnen zondaren, volgens Hebreeën 10:19-22, toch 
tot God naderen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Wat is, volgens Mattheüs 5:1-2, de doelgroep van de 
bergrede?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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6. Wie verhoord God, volgens Mattheüs 7:11? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Wie mogen zich, volgens Johannes 1:12, Gods kinderen 
noemen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8a. Wat doet de Heere, volgens 1 Johannes 1:9, als we onze 
zonden belijden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8b. Waarom is dat rechtvaardig? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Hoe worden degenen, in Lukas 13:27, genoemd die niet 
strijden om in te gaan en buiten geworpen worden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Wie roept Paulus, in 1 Timotheüs 6:11, op om te 
strijden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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11. Wat kost het volgen van de Heere Jezus, volgens Lukas 
14:26-27? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. Wat zou het betekenen om jezelf en je familie te haten? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13. Wat gebeurt er, volgens Johannes 12:25-26, als je je 
leven wil liefhebben? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

14. Hoe reageerde Mozes, volgens Hebreeën 11:25-26, op de 
plezier van de zonde? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen

1. Op welke manier probeer jij gered te worden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2. Op welke manier bid jij, namens jezelf of in de naam van 
de Heere Jezus? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Wil je als net als de eerste discipelen de Heere Jezus 
volgen en van Hem leren, en waarom? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4a. Heb je, zoals  Johannes 1:12 het zegt,  de Heere Jezus en 
Zijn Woorden aangenomen, vertrouw je daarop en verlang 
je daarnaar te leven? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4b. Wat betekent dit dan volgens dat vers? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Welke zonden wil je aan de Heere belijden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

6. Welke zonden, zorgen of aardse zekerheden staan 
tussen jou en God? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Wil je hier aan vasthouden of wil je het loslaten omwille 
van Christus, en waarom? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 7 

Hoe kunnen doden horen?


Het is een harde werkelijkheid die door veel 
psychologen als een gevaarlijke gedachte wordt 

gezien. Zoals je geboren bent ben je dood, geestelijk dood, 
niet in staat om iets goeds te doen. Dit wekt geen positieve 
gevoelens, dit gaat in tegen alles wat we over onszelf 
denken. Ja, misschien ben je vriendelijk voor de mensen 
om je heen, zelfs voor degenen die je eigenlijk niet mag, 
misschien heb je je naasten lief, zoals jezelf.  

Maar zonder liefde tot God, zonder aanbidding van God is 
het waardeloos. Je mist je doel als je enkel door je vlees 
gedreven wordt, het leidt tot de dood. Zelfs je beste 
werken. Het leidt tot de dood omdat het voortkomt uit je 
vlees, het is voor jezelf en niet voor God. En daar had God 
je juist voor gemaakt, om Hem te behagen. 

“Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; 
want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook 
niet. 8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.” 
(Romeinen 8:7-8) 

We hebben de Heilige Geest nodig. Dit hebben we eerder 
al gezien. Zonder de olie van Gods Geest zal ons 
levensschip slechts door de stroming worden 
meegesleurd, richting de rotsen van Gods oordeel.  

“Want het bedenken des vleses is de dood…” (Romeinen 8:6) 
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En dit is wat je heel je leven doet, tot de Heere ingrijpt. Je 
leeft voor jezelf. Dood, blind, doof en gevoelloos voor de 
geestelijke werkelijkheid. 

“Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des 
Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze 
niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.” (1 
Korinthe 2:14) 

Zoals je geboren bent, neem je het betrouwbare Woord 
van God niet aan, je gelooft het niet, je hebt geen afkeer 
van je zonde en geen verlangen om je over te geven aan de 
Heere Jezus om Hem te volgen in nieuwe 
gehoorzaamheid. Je hele leven leek het dwaasheid. 

God spreekt en het is er

Maar God doet onmogelijke dingen. Hij is zo machtig en 
Hij gebruikt Zijn Woord. Ja, door de hele Bijbel zien we de 
onvoorstelbare kracht die Zijn Woord heeft. Kijk om je 
heen, de bloemen, de vogels, de wormpjes in de grond en 
meer nog, de wijde zee, de machtige Alpen met daarboven 
duizenden sterrenstelsels.  

Dit heeft God gemaakt, nee, niet met fysieke handen, 
maar door Zijn machtige Woord. Hij sprak en het lege 
universum lichtte op! 

“En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” (Genesis 1:3) 

En zo spreekt Hij en op machtige Zijn Woord zijn daar op 
dat moment een nieuwe atmosfeer, het land en de zee, de 
bomen en de planten, de zon, de maan en de sterren en 
alle dieren in de zee, op het land en in de lucht. Hij sprak, 
“en het was zo.” 

Eerst was er niets, en toen was er iets! Dat doet God, zo 
machtig is Hij. Hij is de God, en Hij voert het bevel, Hij 
heeft de leiding over alles in het hele universum. Hij heeft 
gezag. 
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En kijk naar die man uit Nazareth. Het vleesgeworden 
Woord, zoals Johannes Hem noemt, door wie alles is 
ontstaan. En als Hij met zijn discipelen in een hevige 
storm terechtkomt, spreekt Hij een machtig woord: 
“Zwijg, wees stil.” En de wind ging liggen en er kwam een 
grote stilte (Markus 4:39-41). 

Hier laat Hij zien wie Hij is, degene met alle macht in 
hemel en op aarde, alles gehoorzaamt Zijn bevel, zoals 
soldaten het bevel van een hoofdman gehoorzamen.  

In Kapernaüm was zo’n hoofdman. Hij had gezag over 
honderd soldaten. En hij kende de macht van een bevel. 
Maar nu was zijn knecht ziek. Dit lag buiten zijn macht, 
hierover had hij geen controle. Maar hij had gezien 
hoeveel macht het Woord van de Heere Jezus had. Daarom 
riep hij: “Spreek slechts een woord, en mijn knecht zal 
genezen zijn.” En de Heere Jezus sprak en op dat moment 
werd zijn knecht genezen (Mattheüs 5:5-13). 

En niet alleen zieken. Lazarus lag al drie dagen in het graf, 
hij was gestorven. Er was geen zuchtje leven meer in hem. 
Alle hoop was vergaan. Maar de Heere Jezus kwam en riep: 
“Lazarus, kom naar buiten!” En hij gehoorzaamde, hij 
kwam naar buiten. (Johannes 11:43-44) 

Zo machtig is God, zo sterk is Zijn Woord.  “Want Híj 
spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.” (Psalm 33:9) 

Luister naar Zijn stem

Hij kan wat dood is levend maken! 

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en 
gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige 
leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood 
overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De 
ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des 
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Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.” 
(Johannes 5:24-25) 

Hoe dood je ook bent in al je zonden en misdaden, nu je 
Zijn stem hoort, mag je Hem geloven, mag je Zijn woord 
aannemen, de dingen van de Geest van God (1 Korinthe 
2:14).  

Het is niet aan jou om levend te worden, dat doet God. 
Zoals we zagen bij de lamme man, of bij de man met de 
verdorde hand, maakt de almachtige God het onmogelijke 
mogelijk. God werkt het willen en het werken.  

Hij geeft je leven door al je zonden te vergeven. Er is nieuw 
leven voor jou mogelijk, ondanks de grote onmogelijkheid, 
omdat de Heere Jezus wilde sterven. De dood die jij 
verdient, de dood die jouw beheerst en slaaf maakt van 
angst en zonde, wilde Christus op zich nemen. Dit is de 
overwinning die de Heere Jezus behaalde, dit is wat Hij 
won, leven, voor dode zondaren. 

“En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de 
voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw 
misdaden u vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, 
dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, 
enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden 
weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 En 
de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die 
in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen 
getriomfeerd.” (Kolossenzen 2:13-15) 

Als je zonden weg zijn, en meer nog, als je hart besneden is 
door de Heilige Geest, is al het oude voorbij gegaan en 
alles nieuw geworden. De Heilige Geest zal in je nieuwe 
verlangens wekken, en je nieuwe kracht geven om voor 
God te leven, om niet langer je vlees te volgen, maar te 
leven naar de Geest. Hij maakt alles nieuw! 

“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw 
schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw 
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geworden. 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met 
Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de 
bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was in 
Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden 
hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in 
ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof 
God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met 
God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, 
heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden 
rechtvaardigheid Gods in Hem.” (2 Korinthe 5:16-21) 

Het is Christus wonderwerk om je levend te maken, maar 
jouw smeekt Hij nu opnieuw, laat je verzoenen! 

Van jou vraagt Hij geloof, vertrouw op Zijn betrouwbare 
en machtige Woord dat Hij voor jou tot zonde gemaakt 
wilde worden om je Zijn gerechtigheid te kunnen geven!  

Ezechiël profeteerde tegen dorre, dode botten. Tegen een 
levenloos volk. En God gebruikte Zijn woorden, om hen 
door de Heilige Geest op te wekken. 

“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het 
Woord Gods.” (Romeinen 10:17) 

Je zult lang wachten als je eerst wilt weten of je leeft 
voordat je Zijn Woord aanneemt, voordat je Hem 
vertrouwt. Maar als je Zijn betrouwbare woord aanneemt, 
verlangt naar Hem, weet je dat je levend gemaakt bent, 
niet langer vleselijk maar geestelijk.  

“En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt 
heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden 
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door 
Zijn Geest, Die in u woont.” (Romeinen 8:11) 

Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht 
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 

Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, 
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. 
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Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1a. Wat is, volgens Efeze 2:1, jouw toestand zoals je 
geboren bent? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1b. Hoe noemt Efeze 2:3 ons zoals we geboren zijn? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1c. Op welke manier wordt dit, volgens Efeze 2:3a 
zichtbaar in je leven? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2a. Wat is het bedenken van het vlees, volgens Romeinen 
8:7? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2b. Wat betekent het, volgens Romeinen 8:8, om in het 
vlees te zijn? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2c. Waar eindigt het leven als je luistert naar je vlees, 
volgens Romeinen 8:6? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Hoe komt het, volgens 1 Korinthe 2:14, dat we, zoals we 
geboren zijn, de dingen van God niet aannemen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Op welke manier schiep God, volgens Genesis 1:3-25, 
het universum? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Hoe ontstaat iets uit niets, volgens Psalm 33:9?  

Híj ______________ en het is er, Híj _____________ en het staat er. 

6. Wat bewees de Heere Jezus in Markus 4:39-41? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Wat geloofde de hoofdman in Mattheüs 5:5-13 over de 
Heere Jezus? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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8. Op welke manier wekte de Heere Jezus, volgens 
Johannes 11:43-44, de gestorven Lazarus op? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9a. Wat gebeurt er, volgens Johannes 5:25, als je het Woord 
van de Heere Jezus hoort? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9b. Wat ontvang je, volgens Johannes 5:24, als je de Heere 
Jezus gelooft? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Hoe mag je volgens, Romeinen 10:9,  gehoor geven aan 
het gepredikte Woord? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11. Hoe wordt een dode zondaar, volgens Kolossenzen 
2:13-15, levend gemaakt? 

Door____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen

1. Hoe zie je in jouw leven de neiging van je vlees tot 
zonde? 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Verlang je ernaar om deze neigingen kwijt te raken en 
waarom? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Hoe lees/hoor jij Gods Woord, geloof je wat je leest/
hoort? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Welke waarheden uit Gods Woord zorgden ervoor dat 
er iets in je leven veranderde? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Op welke manier verlang je Gods levendmakende 
kracht in je leven te zien? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 8 

Moet ik mijzelf onderzoeken?


Het is aardedonker, maar op de tast zoekt een matroos 
zijn weg door de machinekamer. Al dagen loopt hij 

hetzelfde rondje. Hij moet weten wat er mis is met de 
motoren, hij moet weten waarom ze al die jaren 
afgedreven waren. “Luister niet naar de Stuurman voor je 
weet hoe je schip er aan toe is. Je mag pas naar de 
Stuurman als je hem precies kunt vertellen wat er mis is. 
Hij wil je pas helpen op het moment dat je echt ziet hoe 
nodig Zijn hulp is, want dan zul je Hem des te meer 
bewonderen.”  

Een zeerover met een ernstige maar vriendelijke 
vastberadenheid had hem daarop gewezen, het klonk 
aannemelijk. Het zou een grotere eer zijn voor de 
Stuurman, als de matroos meer zou begrijpen van het 
probleem, zodat hij Zijn hulp meer zou bewonderen. 
Daarom liep hij daar al dagen in de donkere 
machinekamer, hopend nog meer te begrijpen van de 
grote nood. 

Maar toen een andere matroos dat hoorde, rende hij naar 
beneden. “Wat doe je! We hebben geen tijd meer te 
verliezen, we zinken! Roep de Stuurman nu, nu Hij in de 
buurt is, nu je Zijn bevel hoort. Hij is de zoon van de 
scheepsbouwer die precies weet wat nodig is! Hij heeft 
zelf gezegd, dat je zodra Hij je roept, moet gehoorzamen! 
Nooit heeft Hij je gezegd het uit te stellen! En wat denk je 
te vinden in het donker? Zonder de zaklamp van de 
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Stuurman zul je er nooit achter kunnen komen wat er mis 
is!”  

Ja, de Stuurman die al het onmogelijke werk deed, dat de 
matrozen nooit konden doen, was niet meer vereerd door 
degenen die hem precies konden uitleggen wat er mis was 
met het schip. Hij wist hoe ze er aan toe waren. Nee, Hij 
genoot van hen, die, zodra ze Zijn bevelen hoorden, 
luisterden en deden wat Hij van hen vroeg, in het 
vertrouwen dat Hij ervoor zou zorgen dat zij konden doen 
wat Hij hen opdroeg.  

Kom eerst tot Christus

Misschien heb je al vaak gehoord dat je zondaar moet 
worden voor God. Je bent opgeroepen om niet naar de 
Heere Jezus te komen voordat je Hem met passende 
emoties kunt vertellen hoe groot je zonde is en hoe zondig 
je bent. Je moet beseffen hoe onmogelijk het is en dat er 
geen enkele hoop meer is, zodat de Heere meer 
verheerlijkt wordt. Het lijkt soms alsof het beter is om 
twijfelen dan om overtuigd te worden door Gods Woord. 

We zien twijfel en het erkennen van onze verlorenheid als 
geestelijke zegeningen en blijven daarin hangen uit valse 
nederigheid. We denken zo te laten zien dat we nooit ook 
maar durven denken dat we Christus zomaar 
aangenomen hebben. Je wilt niet hoogmoedig overkomen 
— niet op God, maar misschien meer nog niet op de 
mensen om je heen.  

Hij zegt het: “Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” 
(Johannes 6:37)  Maar, wat zullen ze zeggen als je je zo 
overgeeft aan de Heere Jezus in het vertrouwen dat Hij je 
niet afwijst als je tot Hem komt, zoals Hij zelf van je 
vraagt? 

Deze valse nederigheid is een minachting van God. Alsof 
de Heere niet genoeg gedaan heeft om Zijn gewilligheid te 
laten zien. Hij is zo gewillig om jou te redden. Hij daalde 
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neer uit de hemel, Hij knielde neer in het stof om zondaren 
als jou op te richten, om schuldige zondaren te redden. Je 
bent Zijn genade niet waard, maar Hij biedt het je aan, 
neem die dan met vreugde aan, Hij wil het, en Hij smeekt 
het je zelfs. Nergens roept Hij je op om dit uit te stellen tot 
na een tijd van zelfonderzoek! 

Het maakt de Heere verdrietig als Hij voor je staat met 
uitgestoken handen en je keert je van Hem af, omdat je 
liever eerst nog meer wilt voelen hoe nodig je die hand 
hebt. Het is alsof je in het water ligt, dreigt te verdrinken 
en iemand reikt je zijn hand maar je schreeuwt naar hem: 
“Nu nog niet, wacht, het is misschien nog niet helemaal 
tot me doorgedrongen dat ik verdrink, misschien kan ik 
mijzelf nog boven water houden. Kom volgende week 
maar terug, dan weet ik misschien of ik je nodig heb, dan 
heb ik nog even de tijd om mijn kleren te onderzoeken of 
ze wel echt doorweekt zijn en voel ik om me heen of het 
wel echt water is.” 

Het gevaar van uitstel

Je hebt Zijn genade nú nodig, morgen kan het te laat zijn. 
En ja, dan zul je je nood meer voelen. Als je wacht tot je je 
zonde goed genoeg voelt, is het te laat. De enige plek waar 
je beseft hoe ernstig je zonde is, is de hel. Het zal branden 
in je hart, het zal knagen aan je ziel. Als het te laat is en je 
wakker wordt in de hel, zul je beven en huilen dat je niet 
eerder in ging op Zijn betrouwbare Woord. Hoe dwaas 
was je dat je je kostbare tijd verspilde, omdat je het nog 
iets meer wilde voelen, iets meer wilde beseffen dat het 
nodig was.  

Zou Zijn genade groter worden als je langer wacht? Als je 
langer in je zonde blijft liggen, als je nog wat rondjes in 
het donker door je hart tast, zodat je straks misschien 
beter kunt verwoorden hoe de Heere je moet helpen? 

“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, 
opdat de genade te meerder worde?” (Romeinen 6:1) 
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Je hebt nu genade nodig! Je bent nu in gevaar, je schip 
zinkt, op dit moment! 

Je hebt gezondigd. Je bent schuldig. Het oordeel wacht. 
Maar God geeft een uitweg om van die terechte schuld 
verlost te worden. Hij vraagt niet om je eerst af te 
zonderen in een tijd van geestelijke zelfkastijding. Hij 
nodigt je om nu tot Hem te komen en te genieten van Zijn 
genadige vergeving, die mogelijk is gemaakt door het 
bloed van Jezus. Hij wilde de toorn over jouw zonden 
dragen. 

Zo vaak willen we eerst zelf nog boete doen. Misschien 
slaan we niet op onze rug met een zweep, maar we willen 
eerst de gesel over ons hart halen voor we tot God durven 
komen. O, huil over je zonde! Want het minacht God en 
leidt tot de dood. Maar wacht niet om tot Christus te 
komen. De gesel is over Hem gegaan. Er hoeft niets meer 
bij, er mag niets meer bij, want dat kleineert je Redder die 
deskundig genoeg is.  

De Heere Jezus wil je nu redden en je zult steeds meer 
leren, juist als Hij aan boord is, door het licht van de 
Heilige Geest, hoe zondig je vlees is, en groot Gods genade 
is. Je zult nooit beseffen hoe zondig je bent, voor je tot 
Christus komt. Nu hoort Hij, nu helpt Hij, vandaag is het 
Zijn grote verlangen om je te verlossen, niet morgen. 

“Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en 
in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de 
welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!” (2 
Korinthe 6:2) 

Zelfonderzoek in je leven, met de Heere Jezus

Wanneer je zonder aarzelen, zonder langer uit te stellen 
het betrouwbare Woord van de Heere Jezus, dat door Zijn 
getuigen tot je komt, aangenomen hebt en je jezelf 
overgegeven hebt aan Hem om Hem te volgen in nieuwe 
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gehoorzaamheid, is het goed om op bepaalde momenten 
je leven te onderzoeken. Als je zegt dat Hij de stuurman is 
geworden is van je schip, is het goed om af toe met het 
licht van de Stuurman je hele schip te inspecteren om te 
zien of de Stuurman echt aan boord is, of dat je nog steeds 
meegesleurd wordt door de stroming, naar de rotsen. De 
Bijbel roept je daartoe op: 

“Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. 
Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij 
enigszins verwerpelijk zijt.” (2 Korinthe 13:5) 

En voor de heerlijke maaltijd die de Stuurman bereidt als 
voorproefje op het feestmaal in de haven, wordt je ook 
opgeroepen om jezelf te beproeven.  

“Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen 
drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, 
totdat Hij komt. 27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of 
den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het 
lichaam en bloed des Heeren. 28 Maar de mens beproeve 
zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den 
drinkbeker. 29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en 
drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het 
lichaam des Heeren.” (1 Korinthe 11:26-29) 

Maar als je afdaalt in je hart, laat het licht van Christus 
dan schijnen. Zoek niet in jezelf, zonder vast te houden 
aan Zijn beloften en genade. Want je zult steeds weer 
zonde vinden, vuilheid en beschadigingen, die je angst 
zouden aanjagen als je geen bekwame Redder zou hebben 
die vooraf al weet wat je daar vind en die je graag wil 
helpen! 

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden 
hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk 
als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 16 Laat ons dan 
met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat 
wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om 
geholpen te worden ter bekwamer tijd.” (Hebreeën 4:15-16) 
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Laat steeds weer het licht van Gods Woord op je leven 
schijnen. In het licht van Gods Woord, zul je zien hoe 
zondig je bent. Elke dag weer zul je zien hoe je 
tekortschiet, zeker als je kijkt naar het kruis waar de Heere 
Jezus je ongerechtigheden droeg. Dat is wat jij verdiende. 
Dat is hoe groot jouw schuld was. Maar meer nog, je zult 
zien hoe groot Gods genade is. Daar getuigt Gods Woord 
van. 

“Want Gij, Heere! zijt goed, en gaarne vergevende, en van 
grote goedertierenheid allen, die U aanroepen, Heere!” (Psalm 
86:5) 
 
Hij vergeeft graag!  

Geloof en haar vruchten

Hoe meer je rust in de Heere Jezus, hoe meer je op Hem 
vertrouwt en vergeven groeit in genade, hoe meer Hij je 
ook zal leren om Hem te gehoorzamen. Want geloof wordt 
uitgedrukt in bekering, in afkeer van zonde en overgave 
naar Christus om Hem te volgen in nieuwe 
gehoorzaamheid. Wanneer het woord in je hart valt, 
groeit het op en draagt het vrucht. De woorden groeien op 
als daden, wanneer het woord gelovig ontvangen wordt.  

De echtheid van je geloof kun je daarom niet afmeten aan 
de mate van verdriet over je zonde, maar aan 
gehoorzaamheid. Wees verdrietig over je zonde, haat je 
zonde, keer je ervan af, zeker! Maar meer nog, als je nu 
Zijn Woord hoort, neem het aan, gehoorzaam Zijn 
bevelen. Kom allereerst naar Hem toe, dat is Zijn eerste 
bevel, rust vervolgens in Zijn Woord en beloften en leer 
alles in acht te nemen, wat Hij geboden heeft (Mattheüs 
28:19) 

Je zult je geloof pas kunnen onderzoeken als je Hem 
gehoorzaamt. Zelfonderzoek in de binnenkamer als je 
alleen bent, laat niet alles zien. Pas in het echte leven met 
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al haar verleidingen zul je zien hoe je standhoudt, pas als 
je geloof beproefd wordt, zul je weten of het echt is. 

“Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij 
beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens 
ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem 
liefhebben.” (Jakobus 1:12) 

Onderzoek Christus

Ja, geloof zonder werken is dood (Jakobus 2:26), zoals een 
zaadje zonder dat het opkomt, dood is. Maar als je 
onderzoekt of je vruchten draagt voor je gelooft, als je 
onderzoekt of je gered bent, voor je rust in Christus, zul je 
altijd teleurgesteld worden! Kom daarom eerst naar de 
Heere Jezus, Hij heeft alles wat je nodig hebt, door Zijn 
Heilige Geest: Licht om te leren hoe zondig je bent, licht 
om te leren op welke manieren dat tot uitdrukking komt, 
en licht om te leren hoe genadig Hij is, hoe graag Hij je wil 
vergeven. Ook heeft Hij de kracht die je nodig hebt om je 
af te keren van je oude zondige leven en Hem te volgen in 
een nieuw leven. 

Zonder Christus is het donker en Hij is niet onder de 
indruk als je Hem precies kunt vertellen hoe zondig je 
bent. Dat weet hij. Wat Hem verheerlijkt, is niet dat je 
wacht om tot Hem te komen tot het morgen te laat is en 
werkelijk proeft hoe zondig je bent, maar dat je tot Hem 
komt om Zijn aangeboden genade te ontvangen. Hij zal je 
niet uitwerpen en met Hem zul je veel beter kunnen leren, 
door de kracht van Zijn Heilige Geest, om Hem te volgen in 
groeiende heiligheid. 

Misschien ben je een smeulend vuurtje, een geknakt riet. 
Ja, de tegenstander zal je maar al te graag laten weten dat 
het niks is. Let niet op hem. Let op Christus, onderzoek 
Zijn leven, sterven en opstanding. Zie op Hem. Hij verlangt 
ernaar dat je groeit, dat het vuur aanwakkert, dat je 
sterker wordt.  
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“Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het rokende 
lemmet zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal 
uitbrengen tot overwinning. 21 En in Zijn Naam zullen de 
heidenen hopen.” (Mattheüs 12:20-21) 

Vertrouw op Hem die zo goed en vriendelijk is. Het is niet 
hoogmoedig om je in het geloof aan Christus vast te 
klampen, het verheerlijkt Hem. Hij zal je niet verbreken en 
niet uitblussen. Het is niet dwaas om je aan Hem over te 
geven, het laat zien dat Hij heeft wat je nodig hebt. 

Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 

schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
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Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1a. Wie worden er in Zefanja 2:1 opgeroepen om zichzelf te 
onderzoeken? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1b. Op welke manier komt deze boodschap overeen, of is 
deze verschillend van de manier waarop het Evangelie 
gepredikt wordt in het Nieuwe Testament? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2a. Wat moet er, volgens Klaagliederen 3:40a, onderzocht 
worden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2b. Waarmee gaat dit onderzoek gepaard? Zie vers 40b. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3a. Wie worden er, volgens 2 Korinthe 13:5-6, opgeroepen 
tot zelfonderzoek? Zie ook vers 11. 

_________________________________________________________________ 
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3b. Wat moet er onderzocht worden volgens 2 Korinthe 
13:5-6? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4a. Wie worden er volgens, 1 Korinthe 11:26-29, 
opgeroepen om zichzelf te onderzoeken? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4b. Wat wordt er in dit gedeelte onderzocht? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4c. Op welke manier neem je op een onwaardige manier 
deel aan het Avondmaal? Zie vers 21-22. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4d. Op welke manier neem je op een waardige manier deel 
aan het Avondmaal? Zie vers 23-26. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Hoe kun je, volgens Mattheüs 7:15-23, herkennen of je 
veilig bent op de oordeelsdag? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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6a. Wat beproeft de Heere, volgens 1 Petrus 
1:6-7? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6b. Hoe beproeft Hij volgens dit gedeelte? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7a. Wat moet, volgens 1 Johannes 4:1-2, beproefd worden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7b. Welke geesten/gedachten zijn van God volgens dit 
gedeelte? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen

1. Hoe ben jij met jezelf bezig? Denk je vaak aan je zonde, 
of juist aan je goede werken? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Is er een bepaalde emotie of kennis die je wilt zien in je 
leven voor je durft te vertrouwen op de Heere Jezus? 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

3. Wat verlang je vandaag nog in je leven te zien als je wist 
dat dit je laatste dag zou zijn? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Psalm 139 zegt dat de Heere je hart onderzoekt en 
beproeft. Hoe beproeft de Heere jou en leidt Hij je op de 
eeuwige weg? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. De Heere brengt soms zonde in gedachten waar je mee 
moet breken. Wanneer heb je het laatst met bepaalde 
zonde gebroken en zijn er nu nog zonde overgebleven 
waar je mee moet breken? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Ben jij in het geloof, vertrouw je op de Heere 
Jezus? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Wat weerhoudt je ervan om je af te keren van je zonde? 
Welke gedachten of welke omstandigheden? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 9 

Hoe weet ik of ik 

een kind van God ben?


In het eerste hoofdstuk waarin we nadachten over 
geloofszekerheid, zagen we dat we, zoals we geboren 

zijn, door de stroming meegesleurd worden als een 
stuurloos schip. Alles in je dringt je tot de zonde die leidt 
tot de dood en je kunt peddelen wat je wilt, maar je bent 
niet in staat om terug te keren naar de vaargeul die naar 
de haven leidt. Er is geen enkele kracht in je om te leven 
zoals de Heere dat van je vraagt. 

Zo is je natuur. Je wezen ligt in de macht van Satan. Een 
sterke stroming drijft je tot ongehoorzaamheid. Of je nu 
gelovige ouders hebt of nooit van God gehoord hebt, 
allemaal worden we geboren in slavernij aan de zonde en 
Gods toorn rust op ons allemaal.  

Zoals we geboren zijn leven we allemaal zo, zoals Paulus 
het in Efeze zegt: “naar de eeuw dezer wereld, naar den 
overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in 
de kinderen der ongehoorzaamheid; 3 Onder dewelke ook wij 
allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes 
vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren 
van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;” (Efeze 
2:2-3) 

Daarom zegt de Heere Jezus tegen de Farizeeën die Zijn 
Woord afwezen: 
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“Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws 
vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en 
is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is 
in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn 
eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.” 
(Johannes 8:44) 

Wanneer je zondigt en ernaar verlangt om in zonde te 
leven, laat dat zien dat de duivel je vader is. Ja, God is je 
Vader, in de zin dat Hij je gemaakt heeft, alles is uit Hem 
voortgekomen, maar je lijkt niet meer op Hem. Met Adam 
en Eva ben je van Hem weggelopen terwijl je het heerlijke 
leven wat Hij je gegeven hebt verspilde voor jezelf, in 
dienst van de duivel. Ja, hij is nu je vader. Je lijkt niet meer 
op God, je lijkt op de vader de duivel. Je wordt gevoed en 
geleid door de vader van de leugen, de tegenstander van 
de betrouwbare God. Hij heeft je in Zijn macht. En Hij is 
een harde, slechte vader. Hij manipuleert je met mooie 
woorden, met listige verleidingen, maar hij misbruikt je 
en maakt je kapot. Hij zal je leven, nadat hij alles van je 
afgepakt heeft, laten eindigen in de modder van een 
varkensstal (Lukas 15:11-32) 

De duivel is een harde, wrede slavendrijver. Voordat de 
Heere Jezus liet zien dat de Farizeeën kinderen van de 
duivel waren, omdat ze de werken van de duivel deden, 
zei Hij: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de 
zonde doet, is een dienstknecht der zonde.” (Johannes 8:34) 

De tegenstander van God drijft je van Hem af en zolang je 
in het donker van zijn misleidingen afdrijft, zolang je de 
begeerten van je vlees en gedachten volgt, ben je een slaaf 
van de duivel en zul je verloren gaan! Er zal niets van je 
schip overblijven. 

Kinderen van God

Maar God had het onmogelijke beloofd. Hij wilde 
zondaren, vijanden, aannemen als Zijn eigen kinderen. In 
Zijn Zoon kwam Hij op deze donkere aarde. De Zoon is het 
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vleesgeworden Woord wat eeuwig bij de Vader was 
geweest, Die God is, waardoor alles is gemaakt en Die de 
Vader aan ons heeft verklaard (Johannes 1:1-18). 

Johannes getuigde ervan: “Dit was het waarachtige Licht, 
Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10 Hij 
was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de 
wereld heeft Hem niet gekend.” (Johannes 1:9-10).  

De Heere Jezus is betrouwbaar, zo betrouwbaar als God 
zelf. Hij is licht. En juist dat roept afkeer op, zoals we 
geboren zijn. Zijn heerlijkheid schijnt over je donkere hart, 
zodat zichtbaar wordt hoe ver je van God bent 
afgedwaald, hoe kapot de zonde je schip gemaakt heeft. 
Misschien heb je het al jaren weggedrukt, je wilt er liever 
niet aan denken. En zo druk je Jezus zelf weg, net zoals het 
Joodse volk toen ze Hem afwezen omdat ze niet wilden 
dat Zijn licht hun donkere, vuile hart zou beschijnen. 

“Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet 
aangenomen.” (Johannes 1:11) 

Maar niet iedereen wees Hem af. Sommigen namen het 
Hem aan, ze zagen Zijn heerlijkheid, ondanks Zijn 
onvoorstelbare vernedering. En ze ontvingen genade. Dit 
is het onuitsprekelijke wonder, zij die Hem aannamen, 
werden door God zelf aangenomen als Zijn eigen 
kinderen: “zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij 
macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn 
Naam geloven” (Johannes 1:12). 

Zo wordt zichtbaar dat ze niet alleen uit vlees geboren 
zijn, maar nu ook uit God. Het wonder van wedergeboorte 
wordt zichtbaar in geloof, in het aannemen van Christus 
Jezus al het levende Woord.  

“…namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den 
bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, 
maar uit God geboren zijn.” (Johannes 1:12b-13) 
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In de Heere Jezus komt de Vader met open armen naar je 
toe, en iedereen die in Zijn open armen valt, ontvangt de 
macht, het recht om Zijn kind te worden. Neem de Heere 
Jezus aan, ontvang Hem als het Woord wat in het begin bij 
God was, door wie niets gemaakt is wat gemaakt is. 
Ontvang Hem als het leven. Hij is het licht dat al je 
duisternis zal verdrijven. Ontvang Hem als Degene Die de 
Vader verklaart, zichtbaar maakt. Ontvang Hem, Die vol is 
van de waarheid en uit wiens volheid je genade op genade 
mag ontvangen.  

Ja, als je Hem aanneemt, als het betrouwbare Woord, mag 
je met recht zeggen dat je een kind van God bent. Hij wilde 
al Zijn rechten opgeven om jou de hoogste en heerlijkste 
rechten te geven. 

Hoe kun je Hem aannemen?

Aannemen of ontvangen lijkt misschien onmogelijk. Hoe 
kun je iets geestelijks nu aannemen? Ja, straks zullen alle 
kinderen van God hun grote Broer letterlijk om de hals 
vallen! Maar Johannes zegt dat dit aannemen of 
ontvangen hetzelfde is als geloven. “dien heeft Hij macht 
gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven.” Geloven in de Heere Jezus, vertrouwen wie Hij is, 
wat Hij gedaan heeft en geloven wat Hij zegt is Hem 
ontvangen. Je neemt alles van Hem aan. 

Nee, niet je afkomst, geslacht, status of je werken geven je 
dat recht, niet de wil van het vlees of de wil van een man, 
maar het geloof alleen waardoor wedergeboorte zichtbaar 
wordt. 
  
“Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus 
Jezus. 27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij 
Christus aangedaan. 28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin 
is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; 
want gij allen zijt een in Christus Jezus. 29 En indien gij van 
Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de 
beloftenis erfgenamen.” (Galaten 3:26-29) 
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Met Abraham, in wiens Nageslacht de hele wereld 
gezegend zou worden, mag je door het geloof als kind van 
God aangenomen worden. De Heere Jezus kan je dit recht 
geven doordat Hij alles wil vergeven wat tegen je getuigt. 
Hij rukt je uit de macht van Satan, Hij haalt je uit zijn huis 
en hij heeft geen recht meer op je als je vergeven bent, 
bedekt bent met bloed. Niet het bloed wat aan je handen 
kleeft vanwege je zonde, maar het bloed van Christus, 
hemels bloed wat ervan getuigt dat de straf gedragen is, 
dat de Heere rechtvaardig kan vergeven: 

“Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid 
Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, 
door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God 
voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn 
bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de 
vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de 
verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn 
rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 
rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het 
geloof van Jezus is.” (Romeinen 3:23-26) 

Het is door Hem. Hij is het middel tot verzoening door het 
geloof in Zijn bloed, waardoor je gerechtvaardigd kunt 
worden. Hij rechtvaardigt je als je in Christus gelooft en 
dat is rechtvaardig omdat Christus de straf gedragen 
heeft. Hij rechtvaardigt en zo ontvang je het recht om een 
kind van God te worden. 

Geloof in Hem! Neem de Heere Jezus aan, dit is Gods 
betrouwbare getuigenis. Misschien fluisteren zeerovers je 
iets anders in, misschien trekt de duivel aan je, maar 
vertrouw op het getuigenis van God zelf.  

“Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis 
van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke 
Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 10 Die in den Zoon van God 
gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, 
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd 
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heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. 11 En 
dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven 
gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. 12 Die den Zoon 
heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die 
heeft het leven niet. 13 Deze dingen heb ik u geschreven, die 
gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij 
het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des 
Zoons van God.” (1 Johannes 5:9-13) 

Neem Zijn getuigenis aan wat groter is dan dat van 
mensen. Geloof in wat God zegt over Zijn Zoon, namelijk 
dat God Zijn Zoon gegeven heeft die het eeuwige leven is. 
Neem die Christus aan Die het Woord van God is, dat vlees 
is geworden, slaaf wilde worden om jou kind te maken. Hij 
heeft het leven voor je, eeuwig leven in plaats van eeuwige 
dood, ver van God, bij de duivel. Het leven is in Christus en 
je mag het ontvangen door het geloof. 

Besef dit, als je dit niet gelooft, als je Hem niet aanneemt, 
zeg je dat God niet betrouwbaar is, dat Hij liegt.  

Wil je meer dan het getuigenis van God? Denk je dat je 
echt zult geloven als er iets gebeurt wat zo weer voorbij is, 
een indruk of gevoel, een wonder of een teken? Gods 
Woord blijft in eeuwigheid, Zijn getuigenis is 
betrouwbaar. Vertrouw daarop, op het vleesgeworden 
Woord. 

Je gaat op Hem lijken

Zoals we gezien hebben, wordt geloof, vertrouwen in het 
betrouwbare Woord, uitgedrukt in bekering, in afkeer van 
de zonde en overgave aan Christus om Hem door de 
kracht van de Heilige Geest te volgen in nieuwe 
gehoorzaamheid. Eerst leek je op je vader de duivel. Maar 
hoe meer je je overgeeft aan de Christus die de Vader heeft 
verklaard, hoe meer je op de Vader gaat lijken. 

Daarom mag je met recht zeggen dat je een kind van God 
bent, wanneer je leven veranderd, wanneer de echtheid 
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van je geloof zichtbaar wordt in gehoorzaamheid aan het 
Woord dat je gelooft. Als je Christus hebt aangenomen en 
Hem vertrouwt op Zijn Woord, volg Hem dan.  

“Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2 En wandelt in 
de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en 
Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een 
slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.” (Efeze 5:1-2) 

Misschien weet je niet goed hoe slecht het met je gesteld 
was in je zonde, misschien weet je alleen dat je afdreef. 
Maar kijk nu naar Christus en volg Hem, laat de zonde 
achter je, strijd daar tegen! 

“Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar 
indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo 
zult gij leven. 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid 
worden, die zijn kinderen Gods.” (Romeinen 8:13-14) 

Eerst werd je gedreven door de duivel, je vlees en je 
gedachten leidden je tot ongehoorzaamheid. Maar 
wanneer je je afkeert van je zonde en ernaar verlangt om 
in nieuwe gehoorzaamheid te leven, is dat de Heilige 
Geest die je drijft. Vanbinnen uit dringt Hij je terwijl je je 
ogen gericht houdt op de heerlijkheid die je van God ziet 
in Christus.  

Misschien merk je de strijd die dat losmaakt in je leven. 
Aan de ene kant dringt je vlees je tot zonde, Satan blijft 
aan je trekken. Hij probeert je steeds weer over te halen 
om naar je vlees te leven, maar je wilt het niet. Je wilt 
strijden, je wilt die zonde dood hebben, omdat het je leven 
zo bitter maakte, omdat het tot de dood leidde en meer 
nog omdat je Christus ziet die zoveel heerlijker is dan de 
zonde. Je wilt op Hem lijken omdat Hij zoveel op de Vader 
lijkt. 

O, verwonder je als je de Heere Jezus hebt aangenomen en 
op de Vader wilt gaan lijken, roep het uit naar God: “Abba, 
Vader.” Hij is je Vader, je bent niet langer een slaaf, niet 
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langer onder de macht van Satan. Je bent niet langer 
verplicht om naar het vlees te leven (vers 8). 

“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid 
wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der 
aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, 
Vader!” (Romeinen 8:15). 

Door de Heilige Geest, die kracht in je hart die je dringt tot 
God, terwijl je vlees, de duivel en de wereld je de andere 
kant op trekken, weet je dat je een kind van God bent. Hij 
is de Geest van aanneming. Hij zucht door je heen als je 
bidt tot je Vader. Hij getuigt met jou mee voor Gods troon 
en Hij verzekert je ervan dat Gods Woord te vertrouwen is, 
terwijl je het eerst af wilde wijzen. 

“Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods 
zijn.” (Romeinen 8:16). 

Een heerlijk vooruitzicht

En wat houdt het in dat we kinderen zijn? Paulus ziet een 
heerlijke, onvoorstelbare zegen: 

“En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, 
erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij 
anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 
worden.” (Romeinen 8:17) 

Hoewel je, net als de verloren zoon, alles verspild hebt, wil 
de Heere je in Christus alles teruggeven. Hij heeft een 
onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die 
in de hemelen bewaard wordt voor u. De zaligheid, de 
verlossing van je ziel (1 Petrus 1:3-12). Hij wil je 
vernieuwen en eeuwig leven geven (Titus 3:7), verheerlijkt 
met Hem.  

Hij, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, 
hing als een rechteloze slaaf aan het kruis, om veel 
kinderen tot heerlijkheid te leiden, om voor jouw de dood 
te proeven, je te heiligen en je te verlossen van angst voor 
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de dood waardoor je heel je leven in slavernij hebt geleefd 
(Hebreeën 2:9-15) 

Hoe zwaar de tocht naar de haven ook zal zijn, door welk 
lijden je ook moet gaan, het zal eindigen in heerlijkheid. 
Ja, als je Christus aanneemt, neem je ook een kruis aan, 
want geloof wat in bekering wordt uitgedrukt zal niet 
aangenaam zijn voor je vlees. Maar Hij is het waard! 

Ontvang Hem

Ja, je bent ver afgedreven, je zonden maken je kapot, het 
varkensvoer van de wereld vult even je maag, maar maakt 
je ziek. Verlaat de gevangenis van Satan. De deur staat 
open, Christus is hier. God heeft Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven (Johannes 3:16)! Neem Hem aan. Ontvang Hem. 
Zou je Hem kunnen stelen als Hij Zichzelf aan je wil geven? 
Vertrouw Zijn Woord, Hij is geen leugenaar.  

En wanneer je nu je vertrouwen stelt op Christus, Hem 
zelf als het betrouwbare Woord aanneemt, en je afkeert 
van je zonde in overgave aan dat Woord om Hem door de 
kracht van de Heilige Geest te volgen, mag je met recht 
zeggen dat je een kind van God bent en een erfenis zult 
ontvangen die alles in deze wereld laat verbleken. 

“Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat 
wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons 
de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 2 Geliefden, nu zijn 
wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn 
zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij 
Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij 
is. 3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt 
zichzelven, gelijk Hij rein is.” (1 Johannes 3:1-3) 

Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
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Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1a. Wie verkeerden, volgens Efeze 2:2, in de begeerten van 
het vlees?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1b. Hoe worden we daarom, volgens Efeze 2:3, genoemd 
zoals we geboren zijn?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2a. Hoe noemt de Heere Jezus uiterlijke verbondskinderen 
in Johannes 8:44?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2b. Wat willen zij daarom, volgens de tweede zinsnede?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Wat laat het, volgens Johannes 8:34, zien als je in de 
zonde leeft?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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4a. Wie ontvangen, volgens Johannes 1:12a, het recht om 
een kind van God te worden?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4b. Hoe neem je, volgens Johannes 1:12b, de Heere Jezus 
aan?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4c. Wat draagt natuurlijke geboorte, volgens Johannes 
1:13a, bij aan het worden van een kind van God?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4d. Wat laat het gelovig aannemen van de Heere Jezus 
zien, volgens Johannes 1:13b?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5a. Hoe worden we, volgens Galaten 3:26, een kind van 
God?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5b. Hoe wordt geloof in de Heere Jezus zichtbaar, volgens 
Galaten 3:27a?  

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

5c. Welke heerlijke implicaties heeft het zijn in Christus, 
volgens Galaten 3:29?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Hoe leven we, volgens Efeze 5:1, als kinderen van God?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Wat betekent het, volgens Romeinen 8:13-14, om een 
kind van God te zijn?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Waarvan overtuigd de Heilige Geest je, volgens 
Romeinen 8:15?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen 

1. Op welke manier herken jij de invloed van de duivel in je 
leven?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2. Op welke natuurlijke voorrechten ben jij geneigd te 
steunen voor je redding?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Wat beheerst jouw leven, waar spaar je voor, waar maak 
je tijd voor vrij in je agenda en wat mag daarvoor wijken?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Welke invloed heeft de Heere Jezus op je leven?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Heb je Hem gelovig aangenomen?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Verlang je te groeien als een kind van God, wil je door 
Christus meer op God lijken?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

7. Op welke momenten verlang je het uit te roepen naar 
God als een Vader?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Zie je in je leven verandering en merk je dat de Heilige 
Geest je trekt en overhaalt om de Heere Jezus te volgen?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Hoofdstuk 10 

Wat als ik mij bedrieg?


Of het zeewater was, zweet of tranen, hij wist het niet. 
Het was zout en het stroomde langs zijn wangen, 

zoals de golven over het dek. Wat het ook was, in 
gedachten was hij in de haven, die heerlijke veilige plek 
waar hij snel aan zou komen. Daar was hij zeker van en 
daarom ging hij door, wat er om hem heen ook gebeurde. 

In gedachten klonken nog de woorden van de Stuurman: 
“Wie naar Mij luistert en de Scheepsbouwer Die Mij gestuurd 
heeft gelooft, die zal veilig aankomen in de haven en niet op de 
rotsen verbrijzeld worden.” (Johannes 5:24) Het gaf hem 
vreugde en kracht! De Stuurman wist waar Hij het over 
had, Hij had verteld over de gevaren van de zee en verteld 
hoe Hij zelf de rotsen had gevoeld toen Hij daarop 
verbrijzeld werd om ook hun schip te kunnen bereiken. En 
Hij had laten zien dat Hij het schip weer veilig naar de 
haven kon leiden.  

Daarom luisterde hij en deed hij alles wat de Stuurman 
hem opdroeg. Soms kwamen er zeerovers langszij die hem 
toeriepen, “Je houdt jezelf voor de gek, Hij houdt je voor 
de gek. Je zult alsnog op de rotsen eindigen!” Maar hij had 
de littekens van de Stuurman gezien, Zijn schip was 
verbrijzeld op de rotsen maar Hij was levend 
teruggekomen en Zijn schip was mooier dan voorheen en 
daarom riep hij hen toe “Ik onderga dit, maar ik schaam mij 
er niet voor, want ik weet Wie ik geloof en ik weet zeker dat Hij 
mij veilig naar de haven zal brengen!” (2 Timotheüs 1:12-13). 
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Ja, hij wist het zeker. Hij vertrouwde de Stuurman die het 
had beloofd en daarom vertrouwde hij erop dat alles wat 
Hij van hem vroeg goed zou zijn voor hem en hen veilig 
naar de haven zou leiden. 

God is het verplicht

Misschien geloof je alles wat we tot nu toe in Gods Woord 
gezien hebben, misschien durf je niet te ontkennen dat het 
waar is. Maar nog minder durf je te geloven dat je het 
betrouwbare getuigenis van de Heere Jezus en Zijn 
discipelen echt aan mag nemen. Wat als je iets over het 
hoofd ziet of denkt dat je veilig bent, terwijl je in 
werkelijkheid nog op weg bent naar een hel die nooit meer 
eindigt.  

Ik begrijp zo goed dat je voorzichtig wilt zijn met je ziel. Je 
moet ook voorzichtig zijn, je hebt maar één ziel en de 
eeuwigheid is zo lang! Maar hier is de tijd kort en als je 
wacht zul je straks zeker vergaan! 

Want dit is wat de Heere Jezus verzekert: “Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die 
Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in 
de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.” 
(Johannes 5:24) 

Luister naar Hem! Hij is betrouwbaar. Hij heeft gedaan 
wat Hij beloofde, gehoorzaam tot in de dood, zodat dit nu 
werkelijkheid is: “zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in 
Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.” 
(2 Korinthe 1:20) 

Je verdient de vloek, niet de zegeningen die God belooft 
heeft: “Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn 
onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, 
die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om 
dat te doen.” (Galaten 3:10) 
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God is je niets verplicht. Het licht van de vuurtorens laat 
zien dat je al tot dichtbij de rotsen van Gods toorn bent 
afgedreven. Je leeft onder de vloek, onder naderend 
oordeel. Maar aan het kruis wilde Christus sterven. Aan 
het kruis wilde Hij vervloekt worden voor jou. Verbrijzeld 
op de rotsen van Gods toorn. Hij wilde al jouw straf 
opnemen, al jouw schuld en al jouw zonde. Zo heeft 
Christus alle beloften voor je gekocht. De Heere is het niet 
aan jou verplicht, maar aan Christus is Hij het verplicht te 
geven en zo vervolgt Paulus in Galaten 3 dat ieder die 
gelooft, gezegend wordt met Abraham. Geen vloek meer, 
maar zegen voor ieder die gelooft. 

“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door 
voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: 
Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 14 opdat de zegen van 
Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en 
opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het 
geloof.” (Galaten 3:13-14). 

Zou God Zijn Woord niet houden als je gelovig tot Hem 
komt? Als je Zijn betrouwbare Woord aanneemt, zoals de 
eerste Christenen? O als je luistert naar Zijn Woorden, als 
je de Waarachtige aanneemt, als je tot Hem komt, zal Hij 
je niet uitwerpen. Hij liegt niet. Hij is niet ontrouw. Hij 
breekt Zijn Woord niet, Hij is het verplicht aan Zijn Zoon, 
Die alle beloften — waarvan de Heilige Geest de waarborg 
is — met Zijn bloed heeft bevestigd en verzekerd.  

“Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, 
dat God waarachtig is. 34 Want Dien God gezonden heeft, Die 
spreekt de woorden Gods; want God geeft Hem den Geest niet 
met mate. 35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen 
in Zijn hand gegeven. 36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het 
eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het 
leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Johannes 
3:33-36) 

Met Gods Woord zul je je niet bedriegen. Mensenwoorden 
zijn niets waard. Als je straks voor Gods troon staat, heb je 
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niets aan de woorden van mensen. Hij luistert niet als je 
de woorden van je dominee erbij haalt. Wijs Hem op Zijn 
eigen Woord. “Heere, U hebt het zelf gezegd dat wie de Zoon 
gelooft, eeuwig leven heeft.” 

Hij zal je niet teleurstellen. David bevestigt dit: “Ja, allen, 
die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen 
beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder 
oorzaak.” (Psalm 25:3) 

Nee, nooit zal Zijn Woord je beschamen, 
Geloof Hem en alles komt goed. 

Geloof en gehoorzaamheid

Misschien begint het je op te vallen. Geloof wordt 
uitgedrukt in bekering, in afkeer van de zonde en overgave 
aan Christus om Hem door de kracht van de Heilige Geest 
te volgen in nieuwe gehoorzaamheid. Kijk maar naar 
Psalm 25:3.  

Het tegenovergestelde van geloven is niet ongeloof maar 
trouweloos handelen, ongehoorzaamheid, dat hebben we 
net ook gelezen in Johannes 3:36: “Die in den Zoon gelooft, 
die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam 
is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op 
hem.” (Johannes 3:36) 

God bedriegt je niet, Zijn Woord is betrouwbaar en Hij zal 
je niet beschamen. Maar je kunt jezelf bedriegen, dat leren 
Zijn discipelen:  

“Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van 
boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u 
geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. 22 En zijt 
daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse 
overlegging bedriegende.” (Jakobus 1:21-22) 

Het Woord dat aangenomen is, groeit op als een plantje, 
het Woord verandert in daden. Zo wordt het Woord steeds 
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weer in de aarde van je hart gezaaid. Je hoort of leest het 
Woord en je slaat er acht op, je luistert naar wat het 
Woord zegt. Geloof groeit op als gehoorzaamheid. Jakobus 
zegt dat je jezelf bedriegt als je het Woord hoort, maar er 
niet naar leeft. Hij roept je op om daders te zijn van het 
Woord dat in je hart gezaaid wordt.  
  
Luister naar Zijn Woord, neem Zijn betrouwbare 
getuigenis aan in geloof en keer je af van de zonde, geef je 
over aan Christus om Hem te volgen wat Hij ook van je 
vraagt. Hij leidt je naar de veilige haven! 

De Heere Jezus Zelf zegt: 

“Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch 
een kwade boom goede vruchten voortbrengen. 19 Een ieder 
boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen 
en in het vuur geworpen. 20 Zo zult gij dan dezelve aan hun 
vruchten kennen. 21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, 
Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die 
daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. 22 Velen 
zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij 
niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen 
uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan 
zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg 
van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!” (Mattheüs 
7:18-23) 

Je kunt roepen en bidden, profeteren en wonderen doen, 
maar zolang je niet luistert naar wat de Heere Jezus van je 
vraagt, zal Hij zeggen: “Ik heb je nooit gekend.” Als je zegt 
dat Hij Heer is, als je zegt dat je Hem gelooft, laat dat dan 
zien in je verlangen om Hem ook te gehoorzamen. Als je 
Hem gelooft, verlang je te doen wat Hij van je vraagt, 
namelijk de wil van Zijn Vader. 

Het is genade waardoor je gered wordt, alleen genade, 
door het geloof. Maar niet om in de zonde te blijven 
liggen. Hij wil je redden om goede werken te doen. Het 
reddende geloof wordt uitgedrukt in goede werken waarin 
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we wandelen door Gods kracht. 
 
“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en 
dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat 
niemand roeme. 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot 
goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve 
zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) 

Ja, zoals we eerder gezien hebben wil de Heere Jezus je 
niet alleen redden van de schuld van je zonde, maar Hij 
wil je ook reinigen van de zonde zelf. “Die Zichzelven voor 
ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, 
ijverig in goede werken.” (Titus 2:14) 

Je zult jezelf niet bedriegen als je overtuigingen van 
Christus, wat je van Hem gelooft, je dringen tot 
gehoorzaamheid aan Christus. En meer nog, Hij zal je niet 
beschamen.  

Als je bidt en roept, maar niet doet wat Hij van je vraagt, 
ben je als een dwaas die Zijn huis op het zand bouwt. Als 
je naar de Heere Jezus toekomt, Hem vertrouwt op Zijn 
Woord en je overgeeft aan Hem om Hem te volgen, dan 
ben je wijs. Dan ben je als iemand die bouwt op een rots. 
Je kent die gelijkenis. Maar de wijsheid van de wijze zat 
niet in het diepe graven in zijn hart om zijn zondigheid te 
leren kennen, niet in zijn tranen en gebeden, zelfs niet in 
zijn geloof in Christus. Nee, “Wie Mijn woorden hoort én 
doet!” (Lukas 6:46-49). Geloof, uitgedrukt in 
gehoorzaamheid zal de eeuwigheid verduren, dat zal 
staande blijven in het laatste oordeel. 

Blijf trouw tot de dood

Er is nog één gelijkenis, waardoor de Heere Jezus de vele 
hypocrieten in Zijn tijd op aarde terechtwijst, en 
aanspoort om Zijn Woord in acht te nemen, de gelijkenis 
van de zaaier waar ook Jakobus van geleerd had. 
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“Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. 4 En als hij zaaide, viel 
een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en 
aten datzelve op. 5 En een ander deel viel op steenachtige 
plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, 
omdat het geen diepte van aarde had. 6 Maar als de zon 
opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen 
wortel had, is het verdord. 7 En een ander deel viel in de 
doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve. 8 En 
een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een 
honderd-,het ander zestig-,en het ander dertig voud. 9 Wie 
oren heeft om te horen, die hore.” (Mattheüs 13:3-9) 

En dit is hoe de Heere Jezus Zelf deze gelijkenis uitlegt:  

“Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, 
zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; 
deze is degene, die bij den weg bezaaid is. 20 Maar die in 
steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord 
hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; 21 Doch hij heeft 
geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als 
verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt 
hij terstond geergerd. 22 En die in de doornen bezaaid is, deze is 
degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer 
wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het 
wordt onvruchtbaar. 23 Die nu in de goede aarde bezaaid is, 
deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht 
draagt en voortbrengt, de een honderd-,de ander zestig-,en de 
ander dertig voud.” (Mattheüs 13:19-23) 

Wil je jezelf bedriegen, vertrouw dan op de Heere Jezus en 
doe niet wat Hij zegt. Hoor het aan, neem het aan, met 
vreugde of met tranen, zo je wil, maar geef het op als het 
moeilijk wordt, als je uitgelachen wordt, als het te veel 
gaat kosten of als de wereld en de zorgen van dit leven 
belangrijker lijken dan gehoorzaamheid.  

Het zal makkelijk zijn om met je mond vol te blijven 
houden dat je gelooft, om jezelf nog wat te troosten. Maar 
als je straks niet meer leeft naar wat je zegt te geloven, 
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omdat je de mensen om je heen niet wilt teleurstellen, 
omdat je werk en gezin zoveel van je vraagt of omdat 
pornografie je leven verlamt, bedrieg je jezelf. Het zaad 
was niet vruchtbaar. Je werd geen dader van het Woord. 
Geloof groeide niet uit tot gehoorzaamheid. Het werd 
verstikt. 

Als je niet op Hem vertrouwt ben je misleid, maar als je 
zegt dat je op Hem vertrouwt en niet doet wat Hij zegt, 
bedrieg je jezelf. Niet als je wat gevoel mist, bedrieg je 
jezelf, niet als je wat indrukken mist, maar als je Gods 
Woord hoort maar niet doet. 

Laat alles om je heen los en leef alleen nog voor Hem, 
want al het andere zal je teleurstellen. 

“En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns 
niet waardig. 39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en 
die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve 
vinden.” (Mattheüs 10:38-39) 

Volg Hem vol vertrouwen

Vertrouw de Heere Jezus daarom op Zijn Woord, vertrouw 
erop dat wat Hij van je vraagt, goed is voor je en Hem zal 
verheerlijken. Volg Hem, Zijn voetspoor leidt naar huis, 
dan zul je je leven vinden. 

“Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het 
licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet 
wandelen, maar zal het licht des levens hebben.” (Johannes 
8:12) 

Neem dit Woord aan, zoals de eerste Christenen. Ja, zij 
namen het Woord met vreugde aan!  

“En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande 
hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! 41 
Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er 
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werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend 
zielen.” (Handelingen 2:40-41) 

Wees niet bang, Christus en Zijn Woord met graag of met 
vreugde aannemen is geen bewijs van een geloof wat 
tijdelijk is, dat je jezelf bedriegt. Als je opgeeft, vroeg of 
laat, bedrieg je jezelf, houd daarom vol. Draag vrucht, 
gehoorzaam Zijn Woord, door de kracht van de Heilige 
Geest die liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing 
voorbrengt (Galaten 5:22). 

“Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan 
dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook 
gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 9 Gelijkerwijs de Vader Mij 
liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. 
10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde 
blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, 
en blijf in Zijn liefde. 11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, 
opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld 
worde.” (Johannes 15:4,9-11) 

Blijf geloven, blijf gehoorzamen. Verwacht geen 
volmaakte gerechtigheid in dit leven, die wil de Heere je 
toerekenen als je door het geloof in Jezus rust, maar 
verlang te groeien, door de kracht van de Heilige Geest in 
gehoorzaamheid. Door het geloof ben je gerechtvaardigd, 
en wordt je geheiligd door die nieuwe kracht die je van 
binnenuit dringt. Die olie die je motoren laat draaien.  

Wil je dat? Word je van binnenuit aangedreven? Verlang je 
niet alleen verlost te worden van je schuld, maar ook van 
de zonde zelf? Wil je die ene zonde uit je leven weg 
hebben? Zie je het als een vijand van Gods eer, als een 
saboteur van het eeuwige leven. Wil je die verslaan, heb je 
er hekel aan? Dat is echt geloof, geloof in wat Jezus zegt, 
gedaan heeft en is. Geloof wat uitgedrukt wordt in 
gehoorzaamheid aan wat de Heere Jezus van je vraagt. 

.  135



Gerechtvaardigd door het geloof wil God je door de 
Heilige Geest heiligen, doen groeien in liefde voor God en 
liefde voor elkaar. Zijn liefde dringt je om Hem ook lief te 
hebben! Hij wil je leren om de toegerekende gerechtigheid 
uit te leven. Hij wil je leren dat het leven met Hem 
heerlijker is dan alles wat de zeerovers je wijsmaken over 
de wereld. 

Laat die wereld achter, zoals de discipelen en leer Jezus te 
volgen. Je mag daarin groeien samen met anderen die de 
Heere Jezus al langer volgen. Dit was de opdracht aan Zijn 
eerste discipelen en zij hebben dit doorgegeven aan 
discipelen na hen tot het nu tot jou komt en nu mag ook jij 
dit gaan leren, door de kracht van de beloofde Heilige 
Geest: 

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in 
den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; 
lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En 
ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der 
wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20)  

Verlang je dit? Verlang je Christus te kennen en te volgen 
als Zijn discipel? Zou je het een zegen vinden om niet meer 
te zondigen? Verlang dan naar Zijn Woord, groei daardoor 
op. 

“En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de 
redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt 
opwassen; 3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere 
goedertieren is. 4 Tot Welken komende, als tot een levenden 
Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God 
uitverkoren en dierbaar; 5 Zo wordt gij ook zelven, als levende 
stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode 
aangenaam zijn door Jezus Christus. 6 Daarom is ook vervat in 
de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die 
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. 7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar 
den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de 
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bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd 
des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; 8 
Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, 
ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.” (1 Petrus 
2:2-8) 

Houd jezelf niet voor de gek, wees niet ongehoorzaam, 
maar kom gelovig naar Hem toe! Hij zal je niet beschamen, 
Hij houdt je niet voor de gek. Hij bedriegt je niet! Hij is te 
vertrouwen, Hij weet de weg en Hij heeft alles wat je nodig 
hebt om dichtbij Hem te blijven tot je veilig in de haven 
bent aangekomen. Daar wacht de heerlijkheid die Hij 
beloofd heeft.  

Hij heeft Zichzelf verplicht dit aan jou te geven, omdat 
Christus dit met Zijn bloed bevestigd en verzekerd heeft 
en Hij zal je door de Heilige Geest dringen met 
opstandingskracht tot het einde toe. 

“Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou 
vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam 
bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. 11 
Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid 
bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe; 12 
Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die 
door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beerven.” 
(Hebreeën 6:10-12) 

Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem! 

Hij die rustig en stil 
zich steeds voegt naar Gods wil, 

Hem in alles vertrouwt en gelooft, 
die slechts hoort naar Zijn stem, 

zich geheel geeft aan Hem, 
smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 

Zie slechts op Hem, 
volg gehoorzaam Zijn stem; 

blijf maar rustig vertrouwen. 
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Altijd ziende op Hem. 

Loeit de levensorkaan, 
komt er zorg op ons aan: 

’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft. 
Klagen, zuchten, geween, 
vrees en twijfel gaan heen, 

als wij rustig vertrouwen in Hem. 

Wordt u moeite en strijd 
door de mensen bereid: 

zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! 
Hij draagt u, ook uw kruis,_ 
brengt straks veilig u thuis, 

zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’. 

Blijf getrouw tot de dood, 
zorg in voorspoed of nood, 

dat toch nimmer het vuur in u doov’! 
Wat Hij zegt, moet gedaan, 

waar Hij zendt, moet gij gaan, 
geen bezwaren; vertrouw en geloof. 

O, hoe groot is ’t genot, 
als men wandelt met God, 

hier door ’t leven gaat, eerlijk oprecht, 
als in droefheid of vreugd, 

men in Hem zich verheugt, 
en zijn al op 't altaar heeft gelegd. 

.138



Verwerkingsvragen


Kijk naar de Bijbel

1a. Wat zegt Johannes 3:34 over het getuigenis van de 
Heere Jezus?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1b. Waarvan verzekerd God iedere gelovige daarom in 
Johannes 3:36?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2a. Wat belooft de Heere, in Psalm 25:3, hen die Hem 
verwachten?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2b. Wat belooft de Heere, in Psalm 25:3, hen die 
trouweloos handelen?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3a. Wanneer bedrieg je jezelf, volgens Jakobus 1:22?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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3b. Wat vraagt de Heere daarin van ons, volgens Jakobus 
1:21?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4a. Hoe herken je, volgens Mattheüs 7:18, een gezonde 
Christen?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4b. Wat maakte, volgens Mattheüs 7:23, zij die Christenen 
leken, onherkenbaar voor Christus?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5a. Op welke manieren kun je, volgens Mattheüs 13:18-23, 
reageren als je het Woord van God hoort?  

1. __________________________________  

2. __________________________________  

3. __________________________________  

4. __________________________________  

5b. Wat gebeurt er, volgens Mattheüs 13:23, als het zaad in 
goede aarde gezaaid wordt?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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6. Wat is volgens 1 Petrus 2:7 tegenovergesteld aan geloof?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Persoonlijke vragen 

1. Wat is er in jou waarom de Heere je genadig zou kunnen 
zijn?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Wat is er in Christus waarom de Heere je genadig zou 
kunnen zijn?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Geloof je dat God waarachtig is en waarom?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Wat verwacht je van de Heere als Hij je zal redden?  

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Wat zie je in jouw leven van het geloof en vertrouwen 
wat de Heere van jouw verwacht?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Hoe zie je in jouw leven dat het Woord in je hart 
opgroeit tot gehoorzaamheid?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Verlang je te groeien en te leven naar het Woord van de 
Heere Jezus?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Nawoord 

Een laatste oproep


Op een dag zul je sterven, het getal van je dagen zal vol 
zijn en je zult de rotsen bereiken. Die dag komt en als 

je zo doorleeft zal er op die dag een donkere deken van 
pijn en angst vallen over je ziel, maar ook in zekere zin 
over je familie. Machteloos zullen ze zoeken in hun 
herinnering aan jou, ze zullen terugdenken aan je leven of 
er niet ergens een halmpje hoop te vinden is. Zou de Heere 
niet op een verborgen moment overgekomen zijn? Je had 
er nooit over gesproken. 

Maar de gedachte dat je nu eeuwig in de hel wanhopig 
uitroept, “had ik maar…”, is ondragelijk. Daarom zoeken 
ze bedrukt verder, naar iets, wat dan ook. Het Psalmversje 
dat je vaak, uit gewoonte, opgaf, daar staat wel iets moois 
in. Zou dat dan toch in je hart geleefd hebben? Was de 
Heere aan het werk? 

Mijn hart huilt als ik soms hoor hoe een familie onder die 
donkere deken zoekt naar geloof, nu het te laat is, er 
werden geen vruchten gevonden en de boom is omgehakt. 
In het leven was het altijd te kort, “laat het nog maar 
overzomeren en overwinteren.” Zij die Christus met 
vreugde aannemen en Hem vrijmoedig volgen, hebben 
zich bedrogen. Maar, zij die nooit getuigd hebben van een 
leven in vertrouwen op het volbrachte werk van Christus, 
zij die in het donker voor zichzelf leefden, netjes binnen de 
lijntjes van de traditie, zij worden om een zucht, een 
indruk of een traan zalig verklaard.  
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O, hoe donker, hoe bijgelovig. Aan de vruchten kennen we 
de boom en de vredesvoorwaarden die Christus bracht, 
waren niet een zucht, een indruk of een traan. Hij spreekt 
duidelijk, vanaf het begin: “Bekeert u, en gelooft het 
Evangelie.” (Markus 1:15). De Heilige God biedt je vrede, en 
die vrede mag je op dit moment ontvangen door het 
geloof, want zo wordt je gerechtvaardigd, vrijgesproken 
voor de heilige God. 

 “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede 
bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij 
ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in 
welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.” 
(Romeinen 5:1-2) 

Je hoeft niet heel je leven te zoeken, te zwoegen en te 
zuchten. Je mag nu geloven en heel je verdere leven 
roemen. Groot spreken, getuigen en zingen van de hoop 
op de heerlijkheid van God.  

Laat je familie straks niet zoeken onder die donkere deken 
naar een teken van leven. Besef wat tot je vrede dient. O, 
Christus huilt als je Hem afwijst, zoals Jeruzalem. Neem 
het betrouwbare Woord aan, vertrouw op de Heere Jezus, 
openlijk en met vreugde, zoals de eerste Christenen. 
Getuig van Zijn zondaarsliefde, schijn Zijn licht en volg 
Hem vrijmoedig, dat verheerlijkt Hem! 

Het zal niet lang meer duren, je leven is maar even, die 
donkere deken kan vannacht vallen, luister daarom nu 
naar Hem.  

“Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven.” 
(Jesaja 55:3)
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